Şah rejiminin yıkılması, İran'da halkın büyük sevinç gösterileriyle kutlanıyor 


Kuruluş yıh:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


İki parti birleştirilirken 
Demirel'in saf dışı edilmesi planlanıyor 


İrtibatı AP'den 
Erkovan, 
MHP'den 
Sazak sağlıyor 


lerin koçbaşı görevini yapıyor 


Bayar, "ya devlet başa, ya kuzgun leşe" diyen 


© Başbakan Ecevit: “İran'daki yeni yönetime, İran halkının mutluluğu ve refahı yolundaki çalışmalarında başarılar dilerim” 


© Carter: "Biz istikrarlı ve bağımsız:bir İran'dan yanayız. 
Bu nedenle hiç kimse İran'ın iç işlerine karışmamalıdır” 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VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN' MEPA 


Eski Demokrat Parti Başkanı evinde işadamları,gazeteci ve siyasetçilerle toplantılar yapıyor 


Bayar AP ve 
MHP'yi tek 


partide birleştirme çabasında 


aaa 


Ocak gazetesi 


i 
| 
| "Vefasızlık AP” yi 
| 
i 


graer 


E o) 


"Gazeteci dostunuz | cinayete kurban | gitti... Titreyiniz” | 

| 


Tercüman gazetesi köşe yazarı Ergün Göze,okuyuculara hesaplaş i ma çağrıları yayınlıyor, 

Göze, 13 şubat tarihli ve "titre- 


İZMİR (ÖZEL) 

AP içinde MHP'ye yakınlığı ile tanınan ve şimdiye kadar Demire! | in yanında yer alan Ocak gazete si İ 

son sayısmda üstü kapalı bir şekil de Demirel'i "vurdumduymazlık, iniz" baplikik wasinda h 
(Devamı Sa, 7 Sü. 3'de) (Devamı Sa. 7 


CACOS CTL 


BAĞIMSIZLIK İLKESİ UNUTULDU 


|| 

kemiriyordu” | i il 

| 


DİSK/'in 12. kuruluş yıldönümü şöleninde konuşan 


Baştürk, Kamboçya 'nın 


işgalini desteklediğini açıkladı 


BAŞYAZI 


Şahlara kalmayan dünya 
Doğu Perinçek 


jan halkı Şah'ın tahtını devirdi. Böylece dünyadaki monarşilerden ve faşist diktatörlüklerden biri daha halk tarafından müzeye kaldırılmaktadır. 

İrah Şah'ının yıkılması hangi bakımlardan anlamlıdır? 

Birincisi; Bu olay Amerikancı faşist diktatörlüklere kıran girdiğini bir kere daha göstermiştir, 

ABD emperyalizmine dayanan faşist diktalar, 
1974 yılından beri tutuldukları bulaşıcı hastaliktan kurtulamayarak,birer birer yıkılmaktadır 


Samsun” da açılan ateş sonucu yaralanan polis öldü 


istanbul'da 

bir öğrenci ve 
Kilis'te MHP eski ilçe başkanı öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
Atatürk Eğitim Enstitüsü öğrencisi Levent özcan Çeliktepe'de kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. 


3 a par Yapılan açıklamada, 
Taba e kendilerine yıkılmıyorlar, Onları Çeliktepe Emniyet evyıkan halktır. leri şehit sokakta dün 


Ne var ki, hepsinin yıkılışının son dört yıl içine sıkışması bir anlam taşımaktadır. Porte- 


kiz'de Salazar kalıntısı Caetano, Yunanistan'da (Devamı Sa.7 Sü. 9'da) 


saat 08.00 sıralarında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Levent Özcan ağır yaralandı. Levent 
Özcan Şişli Çocuk Has- 

(Devamı Sa.7 Sü, 1'de) 


Halk Cumhuriyeti ve 


Lütfü Oflaz 


Eski Demokrat Parti başkanı ve eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, AP ve MHP'yi tek bir parti içinde birleştirmek için çeşitli temaslar yürütüyor. Bayar'ın son olarak üç hafta kadar önce İstanbul Çiftehavuzlar'daki evinde bazı AP'li iş adamları, AP'ye yakın bazı gazeteciler bazı AP'li parlamenterlerin 

(DevamıSa.7 Sü,7'de) 


Kore Demokratik 


Günev Kore 

temsilcileri 

Cumartesi vıraraya deliyor 


PYONGYANG 
Kore De mokratik 
Halk Cumhuriyeti'nin 


Pyongyang radyosu, iki 
Kore hükümetinin temsilcilerinin, Cumartesi günü, Pan Mun Jom'da bir araya geleceklerini açıkladı, 

Yapılacak görüşmede, Kore'nin birleştirilmesi için bir hazırlık komitesi kurulması sorununun ele alınacağını belirten Pyongyang radyosu, 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin toplantıya dört temsilci göndereceğini bildirdi. 


Sancak Tül işçileri, haklarını almak için başlattıkları grevde 365 günü doldurdular, Grevci işçiler, mücadelelerinin başarıya ulaşacağına olan inançla- 


Öğretim üyesi 
Başak öldürülmek istendi 


ANKARA (ÖZEL) 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Zafer Başak Ankara'da öldürülmek istendi. Olayla ilgili olarak Zafer Başak şu bilgiyi verdi 
"Geçen hafta Ankara dışındaydım. Bizim Ankara dışında bulunduğumuz Cuma gecesi evimin önünde eli otomotik tüfekli üç kişi görülmüştü. 
Bunu bizim evde olmadı- 
(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


Müjdat Gezen serbest bırakıldı 


ISTANBUL (ÖZEL! 

Görevli polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan sanatçı Müjdat Gezen, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde dün serbest bırakıldı. 


Dün saat 18.00'de Halk, Tiyatrosu Lokalin- de "Yüz Yüze Mizah" adlı bir söyleşi yapması gereken sanatçının söyleşisi sanatçının gözaltında olması nedeniyle ertelendi. Sanatçı geceyi Selimiye'de geçirdi 


Sabit Yürürdurmaz 
Tahran'dan bildiriyor 


İran'da Homeyni'nin ktidarı ele geçirmesin- den sonra istifa eden ve nerede olduğu konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapılmayan eski Başbakan Şapur Bahtiyar dün Devrim Konseyi tarafından tutuklandı. 

Bahtiyar, kendisiyle birlikte tutuklanan ve aralarında helikopter ko- 


mando birliği kumandanının da bulunduğu altı generalle birlikte 


Devrim karargahına götürüldü Eski Baş bakanın burada sorgu- ya çekileceği bildirili yor 

Çeşitli kaynaklar, Bahtiyar'ın, öldürülmesini engellemek amacıyla şimdiye kadar Başbakan Bezirgan'ın himayesi altında olduğunu, hayatının garanti altında olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkarılarak tutuklandığını ileri sürüyorlar 

Paris'te bulunan Bahtiyar'ın oğlu da, Başbakan Bezirgan'ın, eski arkadaşı olan babasının hayatını bağışlayacağını umduğunu söyledi. 
HÜKÜMETİN YENİ 

İKİ ÜYESİ 
Bezirgan hükümetinin üyesi daha dün açıklandı. Yapılan açıklama ya göre, Dışişleri Bakanlığına Milli Cephenin lideri Sencabi ve Adalet Bakanlığına da İran Özgürlük ve İnsan Hakları Komitesi üyesi Sadık Hacı Seyyid Cevvadi getirildi. 

BAŞBAKANLIK 
BİNASI SALDIRIYA 
UĞRADI 

Bu arada, dün sabah bir grup silahlı Şah taraftarının Başbakan Bezirgan'ın çalışmakta olduğu Başbakanlık ko nutuna saldırıya geçtiği, ancak saldırganların kısa zamanda (o püskürtüldük- 


Homeyni'nin 
Konseyi 


w 


| leri açıklandı. 


ESKİ SORUMLULAR 
YARGILANACAK 
Öte yanden, Mehdi 

travam: Sa, 7 Sü 6'da) 


EE e) 


Arkadaşımız Reha Akbay İran Başkonsolosluğunda İranlı öğrenciler 


Dışişleri Bakanlığına Sencabi, Adalet Bakanlığına Seyyid Cewadi” nin getirild iği açıklandı e aş şip a Ge Seal dal da, yle la 


Bahtiyar tutuklandı 


CiS, İran Başkonsolosluğunda 


gazetemize açıklama yaptı 


Konfe- 


derasyonu (CIS) sözcüsü Behmen Şahsuur ile görüşürken. 


İranlı öğrenciler, bütün halkı Rusya'ya karşı birliğe çağırdı 


muşlardı. 


ları ve oyunlarıyla dile getirdiler... 


| rını, dün yaptıkları kutlama törenindeki konuşma- 


(Foto: Aydınlık) 


İstanbul”daki 
İranlı öğrenciler, Konsoloslukta törenyaptı 


Yeni adı "İran İslam Cumhuriyeti Geçici Devrimi Hükümeti İstanbul Başkonsolosluğu" olan İran Konsolosluğunda, dün yüzlerce İranlı öğrencinin katıldığı bir tören yapıldı. önceki gün İranlı öğrenciler konsolosluk z yönetimini alarak, CİS, CİSNU ve İslamcı gruplardan oluşan üçlü bir komite oluştur- 


Görünüşte İslamcı grubun hakim olduğu 


İSTANBUL (ÖZF L) 


(Devamı 5a. 7 Sü,7'del 


HABER MERKEZİ 
İstanbul'daki İran Başkonsolusluğunda gazetemize bir açıklama yapan İranlı Öğrenciler Konfederasyonu (CIS), bülün İran halkını iki sü- 
(Devamı Sa, 7 Sü, 6'da) 


Ankara'daki 
İranlıların basın toplantısından izlenimler 


ARMAĞAN ANAR 

Nene Hatun Caddesi- nin yukarılarında "İran Kültür Evi"'ndeyiz. Kar- 
(Devamı Sa.7 Sü. 7'de) 


Sancak Tül işçileri, grevin 
1. yıldönümünde şenlik düzenlediler 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Sancak Tül grevi, dün 
365. gününü doldurdu. 
Grevci işçiler, grevin 1. 
yıldönümünü kutlamak için dün bir tören düzenlediler. Törene Sancak Tül işçileri, Türk-İş'e bağlı sendikaların (o başkanları ve Teksif'e bağlı Altınyıldız Dokuma Fabrikasını temsilen. 30'a yakın işçi katıldı. 


Saat 9'dan sonra fab: tikanın önünde toplanan Sancak Tül işçileri, saat 11'e doğru davul zurna eşliğinde genci, ihtiyarı, kadını, kızıyla hep beraber halay çekmeye başladilar. Yapılan konuşmalarda Sancak Tül işçileri- nin kararlı tutumu dile getirildi ve Murat Bayrak' ın greve daha fazla dayanamayacağı belirtildi. 


Ecevit “Sıkıyönetim uzatılacak” dedi 


© "Yunanistan'a bir anlaşma önerisi götürdük” 

@ Başbakan muhalefeti, engellemeyi son vermeye çağırdı 


@ Ecevit, ABD üsleri komşuların iç işlerine müdahale amacıyla kullanılamaz dedi 


ANKARA(ÖZELİ 
3aşbakan Bülent 
Ecevit dün TBMM' 
de bir basın toplantısı dü zenleyerek, sıkıyöneti min uzatılacağını söyledi Ecevit, 26 Şubat tari hinde görev süresi dola cak olan Sıkıyönetimin yeniden uzatılacağını ve bunun için de "hükümet olarak meclisten sıkıyö- 


netimin yeniden uzatılmasını isteyeceklerini" belirtti 


Başbakan Ecevit, sıkıyönetim uygulama sını 13 ilin dışına çrkarmak eğiliminde olmadıklarını da sozierine ekledi 

(Devamı Sa, 7 Sü. 2'de) 


Butto'nun durumu bugün belli oluyor 


RAVALPİNDİ (AA) 
Zülfikar Ali Butto için Lahor 


Yüksek Mahkemesihce verilen ve daha sonra Pakistan Yüksek Mahkemesince “ onanan ölüm cezası kararının yeniden gözden geçirilme- si istemi bugün değer: lendiriliyor. 

Butto'nun avukatı 
Yahya Bahtiyar Yüksek 


(Devamı Sa.7 Sü, 39'da) 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FİKİR MEYDANI 


Sayın AYDINLIK MECLİSİ, 

Sizin pahalılıkla mücadele konusundaki tartışmalarınızı ilgi ve sevinçle izliyorum. Ve AYDINLIK'ın fikir ve ideolojik ve her bakımdan halk yararına çalıştığı ve her zaman halkın ve yoksulun yanında mücadele ettiğine şahidiz. + 

Ben bir camcıyım. Ben de bu konuda biraz kendi hayatımdan size bilgi vermek, biraz da tartışmak istiyorrum. 

Cama nasıl zam geldi? Örnekler şunlar: _ 

Tarih 20.7.1978 - 3 m/m m2 cam, fiyatı 80 lira. 

2 m/m m2 cam, fiyatı 50 lira. 

Tarih 26.7.1978 - 3 m/m m2 cam, fiyatı 90 lira olmuş. 

2 m/m m2 cam, fiyatı 57 lira olmuş. 

Buzlu cam da 80 liradan 90 liraya çıkmış. 

Burda cama yüzde onüçlük bir zam eömülüyor.) 

Tarih 18.10.1978- Buzlu cama 


Önerim Modanın halka açık bir şekilde tanıtılıp teşhir ve tecrit edilmesidir. Zaten moda, zenginlerin kendilerini diğer insanlardan üstün olduklarını ispatlamak amacıyla ortaya çıkardıkları bir şeydir. Modanın zararının bilincinde olmayan insanlar, bunun olumsuz yönlerinden etkileniyorlar. Geçen yılki modadan yararlanamayan biri, bu yıl kalkıp şunu uyguluyabiliyor. Geçen yıl alamadık, hiç değilse bu sene alalım, hele neymiş mübarek...! 

Bu düşüncesini hayata geçiriyor ve sonuç olarak üzerinde pişmanlıktan başka giçbir şey duymuyor. Üzerimizde,daha bir çok pişmanlıklar duymamak için modaya karşı uyanıklıs gımızı artırmalıyız diyorum. Sütunlarınızda fazla yer almayacağını düşünerek pişmanlıkla ilgili iki örnek vereceğim. Sonbahar mevsimine ait, ilgi çeken renkte (ben burdayım diye işaret veriyor) örülmüş, önü ve uzun kollarının herbiri üzerinde Çaprazlama değişik renk kordonlu bağlı ceketi anımsatan bir hırka. Bu hırkayı iki çocuk sahibi, beş yıllık evli, akort ça-« lışan bir işçinin ailesi ah yor. İnanır mısınız, üç gün giymeden katlayıp köşeye atıyor. Aldığın yeni hırkayı neden hiç giymiyorsun dedim. Aldığım cevap, "Aman ne yapayım, hiç kullanışlı değil. Herkes alıp giyince hoşuma gidiyor, benim de gözümün 


SOLDAN SAĞA: 1) 11 -12. yy. da yaşamış olan, aşk, şarap, tanrı ve haksızlıklar üzerine yazdığı rubai ve hicivlerle tanınan ve doğu da rubai türünün kurucusu sayılan Acem Şairi. 2) Bir deri hastalığı- Te:si yabancı Büyük balık tutmada kullanılan büyük olta. 3) Kömür madenlerinde oluşan ve küçük bir ısı ilpatlayabilen gaz- Kimyada Osmiyum'un simgesi. 4) Anarşik olaylara sık sık adı karışan komando derneği - Ayışığının etkisiyle denizde meydana gelen parıltılar. 
5) Kölelik, tutsaklık - Yapmacık isteksiz 


Eyüp'ten camcı Gazi Gülal: 


Cam 6 kere zam gördü 


Malatya'dan Hatice Baştürk: 


"Dışı kalaylı, içi vay vaylı” 


zam gelmediği halde m2 si 95 lira ol- 


du. 

Tarih 15.12 1978 - Yine yüzde yirmilik bir zam geldi. 

3 m/m m2 110 lira oldu. 2 m/m 
m2'lik cam 74.60 lira. Buzlu cam ise 
115 lira 

Daha 1.1.1979 tarihini almıyorum içerisine. Bununla beraber bir mala yıllık zam gelişi yüzdeyi bırakın, altı kere zam görüyor! 

GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN. 


ok 


Bir de Aydınlık Meclisine Mektup gönderen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Burada da ilgimi çeken konu 
6 Şubat tarihli "Boyalardan Tırlamış 
Şevket" yazısı oldu. Konulara çok güzel değinmiş. 

Bütün analara ve bacılara sesleniyorum. Boya ve makyaj yapmak, günde üç kez elbise değiştirmek, sigara içmek ve lüks eşya almak kim ne yaptıysa onu yapmak... Ne anlamı var? 


kalmaması için alıyorum. O da hiç kullanamıyorum, sonra da harcadığım paraya pişman oluyorum. 


İkinci örnek gene sonbahar mevsimine ait. Burnu ve topukları sivri, ŝiyah renkli rugan bir ayakkabı. Hani şuçoturulan salona girilince, ayağın kibarı bozulmaması için çıkarılmayan ve evin içine toz taşıyan mini konukların modern medeniyeti. 
İşte bu ayakkabıdan alan biri bana şunu söyledi. Hatice, bu ayakkabıyı giyenleri görünce hoşuma gitti. Ben de heveslendim, aldım ama ayağımın burkulmasından içinde yürüyemiyorum. Harcadığım- paraya okadar üzüldüm ki..." Bu bayanın da eşi mühendis. Burjuvaziye özenir- Dışı kalaylı ama içi vay vaylı... 

Değişik önerilerimi de kısa maddeler halinde yazmak istiyorum. 


1) Yeni evlenecek arkadaşlara önerim, lüks olan şeylere özen göstermeyin. Bakarsınız ki borç gırtlağınıza kadar çıkmış. 

2) Taksitle ihtiyaç karşılanır, taksit üstüne taksit yazmamaya dikkat edin. 

3) ihtiyacımızdan fazla olacağını bildiğimiz herşeyi evimizin içine sokmamak için sebatlı olmalıyız. 

Tüm Aydınlık çalışanlarına saygılarımı bildirir, selamlarımı iletirim. 


davranış - Gemi durağı - Bisikletin oturma yeri. 7) Tersi tavlada iki - Elmas, mücevher. 8) Bir soğuk hava giysisi - 


Tersien çok, çoğu. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Uğuruna yüzyıllardır mü- 


cadele edilen kavram, hürriyet. 2) Ölülerin bekletildiği res- 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


mi yer - Tersi sıradan, basit, 3) Tersi bir Suudi Arabistan kenti, 4) Tersi bir tavla unsur: - İşlek yollardan uzakta kalan . 5) Gözünü dört açan, kolay kolay oyuna gelmeyen. 
6) Kimyada Alüminyum'un simgesi - Yüz metre karelik alan ölçüsü, 7) İtici güç olarak rüzgarı kullanılandeniz taşıtlarına denir. 8) Bir hayvan - Utanma, utanma duygusu 
9) Kararlılık - Tersi İskolastik felsefede en üstün varlık 10) Kimyada Molibden'in simgesi - Tersi stenografi işaretle riyle konuşma hızında yazabilen kişi. 11) Çam ağacının meyvasına denir. 12) Matem - Bir harfin okunuşu, 


İSTANBUL YAKACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 

1- Belediyemizin 1966 Model Opel Rekord Marka çalışır durumda otosu, 2490 Sayılı yasa- nın 31. Maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 50.000.-lira olup geçici güvencesi 3750.-Liradır. 

3- İhalesi, 27.2.5979 Salı günü saat 15.00'te Belediye Encümeni'nde yapılacaktır. 

m Şartnamesi Belediye Hesap İşleri Müdürlügi nde mesai saatleri içinde istenildiğinde veriir. 

5- İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatin-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YAYINLARI 
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İLİM adına iri iri 

laf edenlerin çoğaldığı günler yaşıyoruz. 
Herkes bu iddiada olunca bir kargaşalıktır sürüp gidiyor. Çaba harcamadan neyin doğru, neyin yanliş olduğunu kavramak güçleşiyor. Son derece genel doğruların, sonsuz küçük hesaplar adına revizyona uğratıldığı bu süreçte, toplumsal kurtuluş reçeteleri üretiliyor, çelişkileri durmadan derinleşen geniş halk yığınlarına eğilmek yerine, her siyaset kendi doğrularını militanlarına doyum sağlamak için durmadan tekrarlıyor. Devrimci öğretinin canlı, yaratıcı yönü budandığından saflara lafazanlık, ezbercilik egemen oluyor. Konum ve koşullar ne olursa olsun, hap gibi kullanılan hafıza artığı birkaç cümle ile tartışılıyor, sonuca varılıyor. Bu yüzden, her siyaset kendi kadrolarını korumak gibi mistik bir yalnızlığa çekiliyor, etrafını kin ve nefretle örüyor. 
Bu sekterliğin hesabını ise halkımız kanı, canı pahasına ödüyor. 

Büro çalışmalarıyla devrim hazırlığı yapaduralım, hayat, canlı pratiğiyle bizi her gün dışlıyor, adına döğüştüğümüz halktan soyutluyor. 


Hayatı kabaca şematize ederek burjuvazinin istediği biçimde, sosyal güçleri, aydınları konumlandırmak bize bir yarar sağlamaz. Varlığın gelişmesini yöneten kanunları, düşünce ve bilmeyi bir varlık ve gelişme hali olarak kabuleden materyalist diyalektiği bilmek, öğretmek Oo zorundayız. 
Şeylerin ilk aşamadaki özelliklerini, daha üst düzeydeki tekrarlarını kavrâmadığımız zaman dog- 


DARGÖRÜŞLÜLÜK 


Seyit Alp 
Yazar 


matizmden kurtulmamız olanaksızlaşır. 

Sınıf dalkavukluğunu bir tarafa atıp tabiat ve toplum konusunda bilgilenmenin gerekliliğini savunmalıyız, yöntem sorununu ihmal etmemeliyiz yoksa, verdiğimiz savaş sözden ibaret kalır. 

Materyalist diyalektik, şeylerin gelişme süreci içinde ne olduklarını, ne olmakta olduklarını, ne- yi ihtiva ettiklerini ve ne olacaklarını gözden ırak tutmaz. 


Gerici üst yapı kurumlarının sosyalizm aşamasında bile, muhtevasını korumak için nasıl içten içe işlediğini dünya pratiği açıkça önümüze koymakta, Gericiliğin bilmem kaç yüz senelik resmi işleviyle açıkça, yapısal tahribatı gerçekleştirdiği, halkımızın bir anda saflarda yer almasını beklemek ütopyadır. Böyle olmayanı sınıfsal ihanetle damgalamak, metafizik bir anlayıştır. Aydınlarımiz için de öyle. 

Herkesin herkesi jurnallediği, herkesin herkese ajan dediği,liyakat ölçülerinin işlemediği bir süreçten geçiyoruz. Sagın, sağ basının,solun her kesimine övgüler döşenmesi, başka bir kesimine sövüp sayması anlaşılır değildir. Övgüler döşendiği siyasetin yiğit ve inanmış şehit devrimcilerinin mezarları gün başı tahrip edilirken, onların fiziksel imhalarına alkış 


, tutanların solun: her firak» 


siyonuna övgüleri, küfür kabul'&dilmelidir. Onlarla 


HALKIN SESİ 


Kasım Çetin 


Yolumuz düştü Aslanköy'e. Çorum'un merkez köyüdür, Çorum'a 50 kilometre civarında, 80 hanedir Aslanköy, 500'ün üzerinde nüfusu var, İskilip yolundan saparsın. Toprak yoldur gerisi. 
Çamura batar çıkarsın. Yol üzerinde başka köyler de vardır. Bu yol üzerinde olan köylere ulaşım bir otobüsle sağlanır. Aslanköy ise 7 km. 
beridedir Esençay'dan. Bıldır (gecen yil) yapılmıştır yolu. Bir tepenin üstündedir köy. Otobüs çıkmaz oraya. 
5 km.dir yol sapağından. 
Köyden yürüyerek inerler 
Yol sapağına. Otobüsü kaçırmazlar veya otobüs bozulup yollarda kalmazsa ancak inebilirler Çorum'a. İskilip yoluna kadar yürüdükleri de olur çoğu zaman. Çamur deryasıdır. yollar. Pabucumun tekinden 3 kg.ın üstünde çamur sıyırdım. 

Kalkarık Aslanköy'den 

Tanyeri ağaranda, 

Çamurları dizlerik, 

Çiğnerik gün doğanda. 

Evlerin tavanında, üzüm, bostan asılıdır. Kışlıktır bunlar. Üzüm yetiştirir Aslanköylüler. Üzümden yerli mali, yani kendi elleriyle yap-Uklan rakısı, şarabı mış hurdur. Her eve misafir gelene, ister erkek olsun, isterse kadın, çay yerine rakı 

„şarap sunarlar muhakkak. 
"Beyaz mı kırmızı mı söyle" derler, Beyaz rakı,kırmır zı ise şarap demektir, Hem de tasa koyarlar sofrada şişe 

“yerine.  Aslanköylüler çok içer helalinden. Sofralarında çay gibidir kendi yaptıkları rakı, şarap. 

Üzümü hoş bostanı hoş, 

Yaz gelende kış bilende 

Rakısı hoş şarabı hoş, 

Yaz bitende kış gelende. 

Aslanköylüler bardak tokuşturmazlar. Camı cama değil, canı cana diyerek, eli ele değdirirler. Aslanköy'ün çocukları güler yüzlü, neşeli, sakın dertleri yok sanmayın. 


Aslanköy'ün çocukları cana yakın, 
Aslanköy'e okul açılalı 


seneler olmuş. Şimdiki öğ-Tenim görülen okul da 1Y61 vılında yapılmış. Okulun açalışı daha önceki yıllara rastlar, İlkokulları açılalı bu kadar uzun seneler olduğu halde ortaokula gidebilen hiç yok denecek kadar az. Okutamamış beheklerini Aslan- 


aynı yargılarda birleşmek bile ( sübjektivizmdir... 
Doğu Perinçek'e ajan denilmesi gibi. 

Şunu özellikle belirteyim. Aydınlık'la ilişkilerimiz demokratik. ilişkilerdir, bunun dışında birtakım hesaplara dayanmamaktadır. 

Mücadele ve mücadele yöntemlerinin çarpıtıldığı bu ortamda isterseniz, biraz "tipoloji"' yapalım. 

1. (Özeleştirimle başlayayım işe... Olmaz denilen, nasıl oluyor bilmek gerekiyor.) 

"8—9 yıl evveline kadar iflah olmaz bir idealisttim / Bilime, halka, cümle güzel şeylere düşmandım / Karanlık güçlerin, karanlık amaçları doğrultusunda kullanıldığımın neden sonra farkına varabildim / Doğal olarak bu kendiliğinden olmadı / Konumun olumsuzluğunu anladığım zaman, cennet ve cehennem ve dahi cümle çıkarları elimin tersiyle iterek halkımın saflarında bir nefer olarak görev aldım 
/ Eski yapıdan getirdiğim hastalıklarla mücadele çok yordu beni / Bir de, devrimi tekellerinde gören müteahhitlerle / Bir de, karşı-devrimcilerle / Çok soruşturma geçirdim, hırpalandım / Kurşunlandım, vuruldum / Kafamda oniki dikiş var halen / Doktorlar da, ben de kuşkuluyuz sonuçtan/ Bedeli çok ağır bu yapıdan şimdi sınırsız mutluyum." 

2.(Aşağıda çizdiğim bir olumsuz adamın res- 


midir.) 

"Bu adam, 

Rahatını tepmiş, malmülk vazgelmiş, 

İşçi sınıfı öğretisini benimsemiş, 

Düşünce ve eylemleriyle her alanda resmi otoriteyle çatışmış, 

Burjuva devlet ideolojisini eleştirmiş, 

Bu. doğrultuda devrimci eserler vermiş, tutuklanmış, hapis yatmış, işkenceler görmüş, 

Türlü saldırılara uğramış, 

Faşistlerin boy hedefi haline gelmişse, 

Düşünce ve eylemleri- nin tutarlılığınabakmayın, mutlaka, 


AJAN—PROVOKA- 
TÖR'dür. 


3. (Olumlu bir adamın çalıştığının resmidir.) 

"Bu adam, 

Şirketler imparatoru, 

Çok uluslu şirketlerin Türkiye acentası, 

Renkli ve yoksul halkı pehlivan tefrikalarıyla irşad eden, 

Oruç ekleri, milyonluk piyangolarla dinsel görev ifa eden, 

Bir gazetenin sahibi, 

Karma ekonomiyi, işine gelmediği halde yurt ve millet çıkarları için savunan sermaye, İhale ortaklarıyla ilişkide halklara saygılı, 

Düşüncede 
Türkçü ise, 

Yurt ve ülke sorunlarını çözmeye tam ondört saat aralıksız çalışıyorsa, 

Besbelli ki, milliyetçimukaddesatçı yoksul bir 


kopkoyu 


ÇOCUK YILINDA, 
ASLANKÖY'ÜN ÇOCUKLARI DERİLİ 


köylüler. Önemini de pek kavramamıslar. Anaları babaları gibi köyde kalmış bebekler, Giden gurbetlik gitmiş iş için dışarı Yaban ellere bile giden var. Bir tane okuyan çıkabilmiş Aslanköy'den. Mühendis yetişmiş oda, Başka yok. 


Kuru yavan, acı soğan misali beslenir gider Aslanköy'ün bebekleri. Seyitleri, Yükselleri, Süleymanlar, Yeterleri, Dursunları, Dördüleri, Hatemleri, Satılan, Satılmışları... Satı, Satı mış adı çoktur bu yörede. 
Şöyle ki, çocuğu olmayan analar Tekkeye gider. Umutlanırlar, Adak adarlar. 
Bebekleri olanda, kızsa Satı, erkekse Satılmış adını koyarlar. Satıların, Satılmışların köyü burası Bu yörede Satılar başlık parasız verilmez. Satılmışlar da başlık parasız evlenemezler. Satılar başlık parası gelene, Satılmışlar da başlık parasını tamam edene dek beklerler. 

Her ailenin 5-6 çocuğu vardır. Aslında daha fazladır bu. Bunlar hayatta kalabilenlerdir. Giden canların hesabı yapılmıyor. Ölen ölüyor. Gömülüyor. Kapanıyor sayfa. 
Soruyoruz öğle paydosun- dan dönen bebeklere öğlen ne yediklerini. Ayıp değil ki. 
Suç da değil. Suçlusu dade giller bu durumun. Doktor vok ölen bebekler için. 

Aslanköy'ün muhtarıyla görüşmüştük köye çıkmadan Çorum'da, Birazcık sohbet edebilmiştim. İşi çok olmasına rağmen. Sohbetimizde muhtar köye ihtiyaç verilmediğinden, alamadığından yakınıyordu. Bilmiyom,n. oğlan everiyo ya- Belki yeni bir ocaklık (ev) yapacaktı. İşletmede yetkililerin odasına iki kere girmiş, çık dışarı diye bağırmışlar. Üçüncü kez girip, kimi nereden kovuyorsunuz diyememiş. Fakat Orman Bakanı Vecdi İlhan'a bir mektup döşemiş. Umarız okurlar. Son verirler işletmelerdeki yanlı tutumlara. Oyların biri hariç, hepsi de CHP'ye çıkmış üstelik Aslanköy'de 


Söz, Çorum'da muhtarla karşılaşmadan çıkmışken, Ankara oto garında karşılaştığım Çorumlu bebekten (çocuktan)da söz etmek istiyorum. Onunla garın tuvaletinde karşılaştım. Seyit'le 


emekçidir, 

Eline kalem tutturauğu kalemşörler ise, halis yurtseverlerdir. 


UĞUR MUMCU ise ne yürekli, aydın bir yazar, ne de devrimcidir. Olsa olsa devrimciliği kendi çıkarları doğrultusunda istismar eden bir DEV- 
RİMCİ PATRON'dur." 


4.(Tam inanmış bir devrimcinin resmidir.) 

“Her şeye muhalefetse, 

Uzlaşmayı şartlar ne olursa olsun taviz görüyorsa, 

İttifaklar ni takmıyor, 

Şiddeti getiren pratik mücadeleyi savunuyor, 

Gerçekle bağları kopuk, 

Bilmeden savunduğu sınıfı, bilimini horluyor ve mürşit-mürid ilişkilerinde zerrece taviz vermiyor, 
Kendinden başka devrimci tanımıyorsa, 

Elbette bu adam devrimcidir." 


sistematiği- 


Kendimizi yapmaktan çok, yapılanın eksikliklerini görmeye göre kurmuşuz. Eleştiri belki de, o yüzden kolayımıza gelmekte. Yoksa, eleştirdiklerimizin bizden daha çok ileride oldukları bili- ne! Sözü Orhan Kotan'ın çok bilinen şu dizeleriyle bağlıyorum: 


Yeni bir dünya için kardeşler 

Yeni bir dünya için bu kavga bu kan bu zulüm, 

Yeni bir dünya için kardeşler 

Yeni bir dünya için bu sabır bu kin bu sancı 


Bu çocukların çoğunluğu ortaokula gidemeyecek... 


sohbeti koyulaştırmaya çalişıyorum. Önce kuşkulu bakıyordu. Yavaş yavaş 1- sınmaya başladık birbirimize. "Çoruniluyuk" dedi. 
Köyünü de söyledi fakat unuttum. Bir yıla yaklaşmış köyden çıkalı. Önce Çorum" 
a gelmiş, 4-5 ay durmuş Çorum'da. Çorum'un toprağı yapışkandır. Bir tuğla atölyesine girmiş, orada yatıp kalkmış. Fakat rahat ede memiş bir türlü. Çiçeği burnunda bir delikanlı, 14'ünde mi, 15'inde mi kendisi de bik miyor. Simit yer misin diyorum. Hafifçe gülümsüyor. 
Çok iştahlı fakat yavaş yavaş yemeye çalışıycr. Kaç 


para veriyorlardı diyorum. 
"Almıyok" dedi. Haklıydı rahat edememekte. Karın 


tokluğuna çalışmak gurbet elde kolaymıydı. Gurbet kuşu buna derler işte, Ankara'- ya gelmiş daha sonra. Çorum'dan 3-4 saat arası çeker. 
Yol parasını nasıl buldun diyorum. Şüpheci şüpheci bakıyor. Nereli olduğumu, nereye gittiğimi soruyor. Söylüyorum. Çorum'da ablam var öğretmen diyorum. Öğretmen sözünden bir sıcaklık hissediyor. Çalıştığı atölye- den 150 liraya yakın bir para almış. Utanacak bir şey yok -diyorum. Seni karın tokluğu- 


na çalıştıran hiç mi utanmr yordu diyorum. "Öğretmenim" diyor, "Sen oku Seyit diyordu. Gönderemiyordu ki .babam. Çok kızıyok, çok öfkeleniyok." Kim diyorum. 
"Ben" diyor. "O günden sonra hep gidesim geliyordu kövden." Ve böylece yollara düşmüş Çorumlu Seyit. İş bulurum, okurum diye. İş bir yana, Karnını do yurabilse ya Seyit. Ankar:'ya gelende garip garip çok dalaşmış Seyit. Hâlâ da garip ya. 5-10 gün nerede akşam oldu orada gecelemiş, inşaatlarda, kuytu köşelerde. Hep iş aramış. 
Yüzüne bile bakan olmamış. 
Ankara'nın içini belli başlı 


yerlerini öğrenmeye böâşla-. 


mış yavaş yavaş. Sessizlikten korkar olmuş. Gecelemek için otogarı seçmiş. "Burası sıcak" diyor. Bir de pardesü eskisi bulmuş. Çimento kâğıtları bulmuş inşaatlardan. 
Bir yuva yapmış Ankara otv garına, Her gün binlerce gelip geçen olur onun yuvasından, yanı başından. Belki de otobüsün kalkışını bekleyen bir yolcu sanır çoğu onu. 

*Sarı Samsun 25 lira" dr yen çocukları gösteriyorum. 
“Kendi başlarına değil onlar, başında adam var” diyor. 
Dünya Çocuk Yılı'ndan haberin var mı diyom. "Nasıl" 


diyo. Biraz anlatıyorum. 
"Duymadım" diyor. 


Dünya Çocuk Yılı ilan etmişiz 1979'u ama, Dünya Çocuk Yılı'ndan habersiz Aslanköy'ün bebekleri. Babaları, anaları da habersiz. Çocuk yılının adını çocukların dertlerini çözme yılı koymalıydık ve çözebilmeliydik Aslanköylü bebeklerin barınma, ısınma, ulaşım, okuma, beslenme, sağlık, kültür sorunlarını 


Aslanköy'ün bebeklerini, köylülerini, Antalyalı bayan öğretmen Zeliha'yı, Mecitözü'nden İsmail Erdem'i eşi Gülinaz Ablayı saygıyla burada anmayı ve onlara sağolasınız demeyi kendime bir borç bilirim. 


DÜZELTME 
11 Şubat günü köşemizde yer alan 
Dam Üstünde Saksa- 
Zan, Vur Beline Kaz- 


mayı" başlıklı yazıda geçen olay Trabzon'- da değil, Samsun'da olmuştur. Düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz. 


Sina Çıladır 


"TKP”ye dikkat! 


Yedi-sekiz yıl kadar oluyor. 

Birçok arkadaşla birlikte İstanbul-Sağmalcılar Cezaevindeyiz. Sağmalcılar Cezaevi, daha sonraları nakledildiğimiz Selimiye Askeri Cezaevine kıasla “disiplin” açısından hayli gevşekti. Angarya oi Bazı hücre ema transistörlü ad: yoları bile vardı. Radyosu olan arkadaşlar, belirli saatlerde, radyolarının şurasına-burasına soktukları telleri demirparmaklıklara iliştirerek dış istasyonları dinlerlerdi. Hemen her gün dinlenilen dış istasyonların birisi de düzmece TKP'nin Doğu Berlin'deki radyosuydu; şimdilerde "TKP'nin Sesi" olarak anılan radyo... 

TKP'nin radyosunu dinleyen arkadaşlara zaman zaman sorardık: 

— Ne diyorlar? 

Aldığımız cevaplar genellikle karmakarışık şeyler olurdu: 

— Ordu içindeki bazı kliklere göz kırpıyorlar. . . 

— İntihar eylemlerine övgüler düzüyorlar... 

— Tenkile uğrayan arkadaşlara ajan-provokatör diyorlar... 

— Halkı ayaklanmaya çağırıyorlar. . . 

Falan. 

Günlerden bir gün, işçi arkadaşlardan birisi patladıydı: 

— Halkı ayaklanmaya çağıran bu heriflerin kendileri nerede? Hariçten gazel okumak kolaydır!. . 

İşçi arkadaşın tepkisi yerindeydi. Düzmece TKP, düzmece tabiatı gereği, gerçekten de "hariçten gazel" okuyordu. 

Çünkü o dönemde, "TKP'li" diye sadece on-onbeş kadar yazar, sanatçı, vb. gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınanların en tanınmışlarını hümanist aydınlar oluşturuyordu, Yani o dönemde ülkemizde, on-onbeş kişilik de olsa, TKP diye bir örgüt nâmevcuttu. ##* 

Yıllar geçti aradan. 

Bilinen siyasi gelişmeler oldu. 

Ve bugünlere gelindi. .. 

Geçenlerde gazeteleri karıştırırken ne görelim? 
TKP'nin meşhur radyosu provokatif gazellerini sürdürüyormuş yine... Örneğin diyormuş ki; savaş örgütleri kuralım... Kamu kuruluşlarının kilit noktalarına yerleşelim. .. Goşistlerle ("sol teröristler anlaşılsın) eylem birliği yapalım... (Bkz. 
Aydınlık, 22 Ocak 1979). 

Kime karşı yapılacak bütün bunlar? 

Besbelli ki faşistlere karşı değil. 

Nasıl olur? 

Bal gibi... Çünkü MHP'nin yayın organı Hergünde "'goşistler''e aynı çağrıyı yapıyor. 

Silahlı eylemleri sürdürün... 
Size serinkayiı'ık, esnek siyaset tavsiye edenler pasifistlerdir, korkaklardır. . . 

Demek oluyor ki düzmece TKP ile MHP'nin taktik ilkeleri arasında bir fark yok. Her ikisi de bulanık suda balık avlama çabasında... Mevcut hükümete karşı bireysel terör eylemlerine girişilecek... Sonuç? Bir askeri diktatörlük! 

Yalnız şu noktaları açmakta yarar var; 

Düzmiece TKP, —12 Mart döneminin aksine— bugün Türkiye'de belirli bir sempatizan kümesine sahiptir. Bunlar, yazılıp çizilenlere, bakılacak olursa, pasif topluluklar halinde bazı kitlevi örgütler ile CHP içinde yuvalanmış durumdadırlar. Ama, TKP, örgüt olarak Türkiye'de yine mevcut değildir; hele hele çarpışabilecek bir örgüt olarak hiç!. . 

Peki TKP bu durumda "savaş örgütlerinden, vb, nasıl sözedebiliyor? 

. TKP'dir, eder... Piki çarpışacak olan kendisi değildir. Onların ifadesiyle "goşistler"'dir. Açıktır ki, TKP, "goşistler"'i provokatif planının bir maşası olarak görüyor; içlerinde birçok iyiniyetli (ama teorik düzeyleri düşük) unsurların da bulunabileceği "sol" grupları düpedüz kullanmak istiyor. 

Şu sorulacaktır: 

İsmail Bilen ve şürekâsı yakın bir geçmişe kadar CHP'yi kullanmaya çabalarken şimdi niçin taktik değiştirdi? Niçin MHP ile birlikte ortalığı karıştırmaya çabalıyor? Ecevit hükümetini niçin karşısına alıyor? 

Bu sorunun cevabını, TKP'nin iplerini çeken Kruşçev-Brejnev vevizyonistlerinin son çeyrek yüzyıldır bütün dünyada uygulamaya çabâladıkları “devrim ihraç etme” siyasetlerinde aramak gerekir. 

Soru içinde soru: 

Devrim, ihraç Ya da ithal edilebilir mi? 

Marksizm-Leninizme göre, hayır! 

Revizyonizme göre, evet! 

Marksizm-Leninizme göre niçin hayır? Çünkü devrim bir iç-süreç sorunudur. Devrime, uygun şartlar altında, her bir ülkenin işçi sınıfı partisi ve müttefikleri karar verir ve uygular. 

Revizyonizme göre niçin evet? Çünkü revizyonistler, anti-Marksist karakterleri gereği, halkın yaratıcı gücüne inanmazlar. Ordu içindeki radikal klikleri darbeye yöneltme, ya da düpedüz dış müdahale ile bir toplumun "sosyal ilerleme" yada “toplumsal ilerleme" rayına oturabileceğine inanırlar. 

Yukarıda kullandığımız “revizyonizm" terimini düzmece TKP ile onun iplerini çeken Brejnev - lerde somutlaştıracak olursak, bunlara göre devrim", Sovyetler Birliği'nin güdümündeki sivil ya da asker bir hükümetin işbaşına gelmesidir; bir başka ifadeyle Sovyetler Birliği'nin güdümüne girilme-Di 

TKP'nin, faşist saldırıları ve sıkıyönetimi "uygun ortam' yada "devrim durumu” şeklinde tahlil etmesinin ve iç kargaşayı yoğunlaştırmak için yeni taktiklere sarılmasının nedeni budur. Ola ki, bir dış müdahale zemini, yada körlemesine bir “ilerlemeci" darbe.. İ. Bilenlere göre Asya ve Orta Dağu az çok karışmışken lürkiye'de pekâlâ bir maceraya atılınabilir. 

Hele Ecevit'in dış politikası SSCB'ye ters düşmüşse (İ.Bilen). . . 

TKP'nin son önerilerinin özü budur. 

TKP, macerası tutmasa da, nasıl olsa "örgüt" olarak bir şey kaybedecek değildir. Doğu Berlin'- deki radyo, "hariçten gazel" okumayı sürdürebiir. 

Peki, TKP'ye karşı olduklarını söyleyen, Sovyetler Birliği'ni revizyonist olarak niteleyen arkadaşlar bu gerçeği görmüyorlar mı? Devrim bir iç-süreç sorunu değil mi artık bu arkadaşlara göre? Devrimimizi nasıl tanımlarsak tanımlayalım, Ea bağımsızlık ilkemiz halen de geçerli değil mi? 

Bu soruların cevabı eğer "evet"'se, faşistlere ve revizyonistlere karşı en tutarlı mücadele verilmesi gereken bir dönemde yaşadığımızı hiç unutmamalıyız. Tabii bunların efendilerine karşı da. 

MHP ve TKP tecrit edilmeden Türkiye devrimi- nin yolu açılamaz. 


a K 
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JSRAİL 
BAŞBAKANI 


Arabistan'ı istila 


edebilir” 


İsrail Başbakanı Menahem Begin, Küba askerlerinin Suudi Arabistan'ı istila edebileceklerini iddia etti. 

Çeşitli Avrupa ülkelerinin Hıristiyan Demokrat Parti milletvekillerinden oluşan bir heyetin İsrail'e yaptıkları gezi sırasında konuşan Begin, İran'dâki gelişmelerin ardından Orta Do- 


gu'daki güçler dengesinde yeni değiş leceğini söyledi. 
İsrail Başbakanı Begin, ülkesinin Or 


gane demokratik devleti"' olduğunu da ileri sürdü. 


KUDÜS (ANKA) 


ikliklerin de beklenebi- dır", 


ta Doğu bölgesinin "ye. 


görüşmelerde, cağını" söyledi. 
Filistin Kurtulu; 
Dayan, şöyle dedi:"' Ancak anla dan bakıldığında bu ö 


ISRAIL 
DIŞİŞLERİ 
BAKANI 
DAYAN: 


sayamayız” 


KUDÜS (AA) 


İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, Mısır ile barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Filistin sorununun ele alınacağı “FKö'nün yok sayılıp bir kenara bırakılamaya- 


ş Ökgütü'nün bir devlet olmadığını söyleyen şmanın sağlanabilmesi açısınrgütün önemli bir durumu ve değeri var- 


FKö'nün yasa dışı bir örgüt olduğunu, onu tanımanın ya da onunla doğrudan görüşme m mümkün olmadığını savunan Dayan'ın bu konuşması, lirli bir gerileme gösterdiğinin belirtisi olarak değerlendirildi. 


srail'in FKÖ konusunda be- 


ABD Savunma Bakanı Brown, Orta Doğu gezisinin son durağı İsrail'e gitti 


ABD, KUZEY YEMEN VE SUDAN ' A SİLAH YARDIMI YAPACAK 


© İsrail, ABD'nin Arap ülkelerine yardım yapmasına 


Kral Hüseyin ve Tito, 


ÜRDÜN-YUGOSLAVYA ORTAK BİLDİRİSİ YAYINLANDI 


dışmüdahalelerden 


kuşku duyduklarını açıkladılar 


© Bioksuzların etkinlik kazanması olumludur 


AMMAN (AA) 
, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito' nun Ürdün'e yaptığı 24 saatlik resmi gezi tamamlandı ve Yugoslavya-Ürdün Ortak Bildirisi yayınlandı. Bildiride yabancı ülkelerin başka ülkelerin iç işlerine karışmasına karşı çıkıldı. 
Ortak Bildirinin Orta Doğu sorununa ilişkin bölümünde iki ülkenin ortak görüşü ifade edildi. Bu bölgedeki uzlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında, Filistin halkının tek yasal temsilcisi olarak FKö'nün kabut edilmesi gerektiği belirtilen Ortak'Bildiri-.» 
de, FKÖ'nün Orta Doğu sorunu ile ilgili diğer taraflarla eşit tutulması gerektiği görüşüne yer verildi. Orta Doğu'da adil ve sürekli bir barışın sağlanması için İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu tüm Arap topraklarından çekilmesi talep edilen bildiride İsrail'in Kudüs'ü de 


' boşaltması gerektiği savunuldu. Filis- 


tin halkına kendi toprakları üzerinde kendi devletini kurma hakkı da dahil, tüm yasal haklarının savunulması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklanan ortak bildiride İsrail" in izlediği siyaset kınandı. 
Uluslararası planda ise, Ürdün Kral Hüseyin ile Yugoslavya Devlet 


Başkanı Tito, yeryüzünün bazı bölgelerinde başgösteren gerginliklerden kuşku duyduklarını, bu kuşkunum özellikle bazı ülkelerdeki baskı yöntemlerinden ve öteki ülkelerin iç işlerine karışmakta olmalarından geldiğini belirttiler. 

Bloksuz ülkelerin bugüne kadar önemli roller üslendikleri belirtilen Ortak Bildiride, Bloksuzların bu rolünün giderek daha da etkinlik kazanmasından büyük bir memnuniyet duyulduğu açıklandı. 

Ortak Bildiride iki ülke ilişkilerinin` daha da geliştirilmesi için şartlann uygun olduğu tespit edildi. 

ki ülke arasındaki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Tito, Ürdün Kralı Hüseyin'i resmi bir ziyaret için ülkesine davet etti. Bu davet Kra! 
Hüseyin tarafından kabul edildi. 

TİTO ÜLKESİNE DÖNDÜ 

Kuveyt, Irak, Suriye ve Ürdün'ü içine alan Orta Doğu gezisini tamamlayan Yugoslavya Devlet Başkanı Tito ülkesine döndü. 

Tito başlangıçta 15 gün olarak planlanan Orta Doğu gezisini, Yugoslavya Devlet Başkanı Yardımcısı Kar delj'in ölümü üzerine iki gün kısalt - mıstı. 


Olaf Palme'yi öldürtmek istemiş 


Şilili 
Bakan 
Letelier'i öldüren 
Amerikalı 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN bildiriyor. 

21 Eylül 1976'da Washington'da Şilili Bakan Orlondo Letelier'i öldüren Amerikalı aja- nın mahkemede verdiği ifadeye göre, Şili deki faşist Pinochet cuntası, İsveç eski Başbakanı Olaf Palme'yi de öldürtmek istemiş. 

Amerikalı ajan Michael Townley, Letelie i arabasına bomba koyarak öldürmüştü. 

İsveç'te yayınlanan "Dagens Nyheter"" gazetesi muhabirinin Washington'dan bildirdiğine göre, Amerikalı ajan Michael Townley Arjantin, Ítalya ve ABD'de işlenen bir dizi cinayetin failleri arasında bulunduğunu itiraf etti. 

Townley mahkemede verdiği ifadede, 1973'de Allende'yi askeri bir darbe ile devi ren Pinochet'i sert bir dille eleştirdiği için Palme'nin öldürülmek istendiğini söyledi. 
1975'te Madrit'teyken Palme'ye bir suikast planlandığını açıklayan Townley, daha sonra bilmediği bir nedenden dolayı bunun gerçekleştirilemediğini belirtti. 

Ajan ayrıca Şili gizli polisi DİNA'nın öldürmek istediği kişileri içeren bir liste hazırladığını ve bu listede İsveç eski Başbakanı Olaf Palme'nin de adı bulunduğunu açıkladı. Böyle bir listenin varlığından, 1977'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunda da söz edilmişti. 

Şili gizli polisi DİNA, 1973'teki askeri darbeden hemen sonra kurulmuş, ama cinayetleri ortaya çıkınca Pinochet cuntası tarafından kapatı'mak zorunda kalmıştı. 
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BİR AJANIN İTİRAFI 


ili cuntası, 1973'de 


AMERİKÂLI AJANIN 


KARIŞTIĞI OLAYLAR 


30 Eylül 1974'te Arjantin 'inbaş- 


kenti Buenos Aires'te Şilili Ge- 


neral Carlos 


bomba 
Prats, ye karşı 


1975'te 


Prats, arabasına konarak öldürülmüştü. 


darbe sırasında Allende' 


mücadele etmişti 


İtalya'nın başkenti Ro- 


mada, politikacı Bernando Leig- 


ton kurş tenmişti. 


unlanarak öldürülmek ıs- 


1976'da ABD'nin başkenti Was- 


hinglon'da 


Letelier, konarak 


„Şilili Bakan Orlando yıne arabasına bomba öldürüldü. 


karşı çıktı 


TEL AVİV 


ABD Savunma Bakanı Harold Brown Orta Doğu gezisini sürdürüyor. Brown üç günlük resmi bir ziyarette bulunmak üzere İsrail'e gitti. Brown, İsrail 


Savunma Bakanı Ezer Weizman ile 


cak. 


görüşmeler yapa- 


ABD Savunma Bakanı, İsrail'e gelişinde yaptığı açıklamada ülkesi ile İsrail arasında var olan manevi ve siyasi bağların sürdürüleceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Weizman ise ABD ile İsrail arasında bir savunma ortaklığı kurulması gerektiğini öne sürdü. 

ABD Savunma Bakanı Harold Brown, İsrail'e git- 


meden önce Suudi da, ABD'nin Kızıldeniz bölgesinde Sovyet tehdidi altında bulunan Kuzey Yemen ve Sudan'a silah yardımı yapacağını belirtmişti. Brown, ABD' 
nin Kuzey Yemen'e 12 
F-5 uçağı, Sudan'a aynı sayıda F-5 uçağı yanında, nakliye uçakları 
50 tank 100 tane nakliye aracı vereceğini, Suudi Arabistan'a da 350 
milyon dolarlık ekonomik yardım yapacağını belirtmişti. 

Öte yandan Brown- 
Weizman görüşmeleri sırasında İsral Hükümetinin ABD'nin Orta Doğu'da petrol üreten ülkelere silah ve mali yardımda bulunmasından memnun olmadığı bildirildi. 


İsveç, 
Arabistan'dan daha fazla petrol satın 


alacak 
ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN bildiriyor 

İsveç, Iran'daki petrol krizi dolayısıyla Suudi Arabistan'dan ve Irak'tan daha fazla petrol ithal edecek. 

"'Dagens Nyheter" gazetesinde yer alan bir habere göre, Suudi Arabistan'a giden Ticaret Bakanı Hadar Cars ve İsveç'in en büyük üç petrol ithalat şirketi Svenska Petroleum, Nynasgruppen ve Johnssonsgruppen'in temsilcileri Riyad'da olumlu temaslar yaptılar. 

Ticaret Bakanı Hadar 
Cars'ın Suudi Arabistan" 
dan ayrılmadan önce havaalanında yaptığı bir açıklamaya göre, petrol ihtiyacının yüzde 13'ünü İran'dan temin eden İsveç, İran'daki kriz nede- 


niyle Suudi Arabistan' 
dan ithal etmekte olduğu petrol miktarını artıracak. 


Devamlı olarak en az üç aylık petrol rezervi bulunan İsveç'in şimdi- den bunun bir haftalığını tükettiği belirtilen haberde, ayrıca Svenska Petroleum Şirketi temsilcisi Sture Agvalt' 
ın Irak ile de petrol ithalatını artırmayı içeren bir anlaşma yaptığı açıklanıyor. Arabistan'ın ise günlük petrol üretimi. 
ni 8,5 milyon varilden 
9,5 milyon varile çıkaracağı verilen bilgiler arasında. 

İsveç ise Suudi Arabistan'a Kızıldeniz kıyısında dünyanın tahminen en büyük ve modern çimento terminalini ve aynca Janbu şehrine 
20.000 ev inşa edecek. 


Arabistan'da yaptığı açıklama- 


Çad'da "FROLİNAT" örgütü uzun zamandır bir çatışmaya hazırlanıyordu. Şimdi Devlet Başkanı Mallum ile Başbakan Hab- 


re'nin askeri güçleri yoğun bir çatışmaya girdi. 


İçsavaşmı? 


Eski "Gerilla" 
kan Hissene Habre 


lideri 


Başba- 


Libya Devlet mer Kaddafi 


Başkanı 


Çad'da Devlet Başkanı ve Başbakana bağlı güçler arasındaki çatışma yoğunlaştı 


N'JAMENA /PARİS 

{f (AFP-AA) 

Çad'da Devlet Başkanı Felix Mallum ile Başbakan Hissene Habre kuvvetleri arasındaki çatışmaların o yoğunlaştığı ve başkent N'Jamena'nın ikiye bölündüğü bildiriliyor. 400 bin nüfuslu başkentte roket ve top atışları devam ediyor. Bu a- 


rada Başbakan, konutu saldırıya uğramadan önce kaçmayı başardı. Başbakanlık konutu jandarma kuvvetlerinin denetimine geçti. 

Hissene Habre yanlısı olarak bilinen Kuzey Silahlı Kuvvetleri başkentin önemli bir bölümünü 
Çad ordusuna terketmek zorunda kaldı. Devlet 


ROMANYA DEVLET BAŞKANI ÇAV UŞESKU: "NATO ve Varşova Paktları feshedilmelidir” 


STOCKHOLM (AJANSLAR) 
Romanya Devlet Başkanı Niko- 


dilmelidir'' dedi. å 


Romanya Devlet Başkani, bütün 


Avrupa ülkelerinden, ülkelerinde si- 


lai Çavuşesku, NATO ve Varşova Paktlarının karşılıklı olarak feshedilmesi gerektiğini söyledi. 

İsveç'te yayınlanan "Svenska Dagbladet" gazetesine bir demeç veren Romanya Devlet Başkanı, bu konuda gösterilecek çabaların, ya- 


bancı ülkelerde bulunan askeri bir-, 


liklerin geri çekilmesinden, askeri harcamaların azaltılmasına kadar değişik silahsızlanma tedbirlerini gerektireceğini belirtti. Çavuşesku, "NATO ve Varşova Paktlarının feshedilmesine paralel olarak, karşılıklı güven verme önlemlerine gi- 


lahtan arındırılmış bölgeler kurmalarını da istedi. 

Balkanlardaki durum konusunda da görüşlerini açıklayan Çavuşesku Balkan ülkeleri arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin hızla geliştiğini söyledi. 

Devlet Başkanı, İsveç gazetesine verdiği demeçte, Bloksuz ülkeler hareketinin gelişmesini ve uluslararası alanda önemli bir yere sahip olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu ülkelerin aralarmdaki ayrılıkları çözmek için, çaba harcamaları çağrısında bulundu. 


İŞGALE KARŞI DİRENİŞ SÜRÜYOR 


Demokratik Kamboçya kuvvetleri, yeni bir saldırıya karşı hazırlanıyor 


© Vietnam, Sihanuk'un ülkeye dönmeyeceğini iddia etti 


Birtekzipve |) 
bir baskı hatası... 


Vietnam'daki Le | 
Duan-Pham Van Dong | kliği işi o kadar azıttı ki, Kamboçya'yı işgal | ettiği yetmiyormuş gi- l bi şimdi de- Sihanuk' 
un yüzlerce gazeteci őnünde söylediklerinin yalan olduğunu öne sürüyor. | 
Prens Sihanuk New 
York'ta açıklama yapı l yor, bütün dünya basın | ajansları, gazeteler, radyolar haberi veriyor: l "Direnme savaşına kal tılmak için New York’ 
tan ayrılacağım. Ön- l ce Pekin'e gideceġim.. 
Vietnam işgaline karşı | 


direnişe katılacağım" 

Vietnam haber ajan si ne Yaptığını bilmiyor: “Sihanuk'un açıklamalari yalandır!” 

Tekzibi yapan l 

kukla Heng Samrin de | değil... Vietnam, Siha- 


nuk'un kendi ülkesine | 


dönmesine izin vermiyor. | 
Amerikan Komünist l Parüsi'nin oo (Marksist-Leninist) yayin organı | olan "The Call" dergi l si de "Daily World" (Amerikan revizyonist | partisinin) o gazetesinin bir haberini yakalanmış. | Daily World aynen | şöyle yazıyor: 
“Kamboçya Dev- | 


nimc Halk Konseyi, Pa- | zartesi günü komşu Vi elnam'ın meşru hükü- | 


tanındı” 
Baskı o hatası mı? 
Yoksa dervişin fikri 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meti olarak 


BANGKOK /PEKİN 
Vietnam işgalcilerine karşı mücadelelerini sürdüren Demokratik Kam- 
.boçya kuvvetlerinin Tayland sınır bölgesinde yeni bir karşı-saldırıya hazırlandıkları bildirildi. 
Kuzey ve Kuzeybatı cephesi komutanı ve Demokratik Kamboçya 
Devlet Başkanı Khieu 
Samphan önderliğindeki birliklerin, Tayland sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Nimitr kasabasına doğru ilerledikleri öğrenildi. Kasaba işgal kuvvetlerinin stratejik güçleri bakımından çok önemli bir mevzide bulu- 


nuyor. 
Tayland'daki askeri kaynaklar, Demokratik 


Kamboçya savaşçılarının ülkenin çeşitli yörelerin- den gelen 5000 köylü tarafından takviye edildiğini açıkladılar. Aynı kaynaklar, ülkede Vietnam işgaline karşı savaşan birçok birliğin de halen ormanlarda karşı-saldırılar için hazrrlık- içinde olduğunu kaydettiler 
HANOİ 
YÖNETİMİNİN 

KORKULU TELAŞI 

İngiliz BBC radyosunun bildirdiğine göre, Vietnam, Prens Norodom Sihanuk'un direnme savaşına katılmak üzere ülkeye döneceği şeklindeki açıklamasını yalanladı! 

Hatırlanacağı üzere Demokratik Kamboçya" 
yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde temsil eden Sihanuk, geçtiğimiz hafta Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping 


ile görüştükten sonra, 
New York'ta yaptığı bir basın toplantısında işgale karşı direniş savaşına katılmak üzere Pekin üstün den ülkesine döneceğini açıklamıştı. 

Vietnam resmi haber ajansı, 13 Şubat tarihli yayınında Sihanuk'un a- 


Başkanı Felix Mallum'a bağlı olan güçler, başkentte resmi binaların ve diplomatik temsilciliklerin olduğu semtleri denetim altında tutuyor. 

Dünkü çarpışmalarda çok sayıda ölü olduğu anlaşılmasına rağmen,her iki taraf da henüz ölü ve yaralı sayısı konusunda bir açıklama yapmadı. 

Habre yanlısı askeri birliklerin, ülkenin doğusundaki Areche kentini ve bu kentin 100 kilometre kuzeyindeki bir başka il merkezini de kontrol 'ettiği" öğrenildi”! 

ŞİMDİ NE OLACAK? 

Başkent N'Jamena ile dış dünyanın ilişkisi çok büyük güçlüklerle sağlandığı için Batılı ajanslar Çad'dan gelen haberler konusunda çok temkinli yayın yapıyorlar. Fransız AFP Ajansı, Çad'daki gelişmelerin geleceği konusunda herhangi bir yorum yapmaktan kaçınırken, Devlet Başkanı Mallum'un askeri bakımından daha güçlü olduğunu hatırlatıyor. Bu arada FROLİNAT (Çad Milli 
Kurtuluş Cephesi) kuvvetlerinin de hesaba katılması gerektiğini belirten Fransız ajansı, Başbakan Habre'nin FROLİ- 
NAT ile birlikte ülkede çatışmaları uzun zaman sürdürebileceğini o söylüyor. 

Bazı kaynaklar ise, Mallum-Habre çatışmasından yararlanmak isteyen FROLİNAT'ın ülkede geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını bildirdiler. Bu saldırı için Libya'nın da FROLİNAT' a sağladığı yardımı büyük ölçüde artırdığı kaydediliyor. Çad'da üslenen 
2400 kişilik Fransız askeri birliklerinin,durum ancak daha gerginleşir ve yabancı uyrukluların'can güvenliği tehlikeye girerse müdahalede bulunacakları açıklandı. 
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Çad Devlet Başkanı Felix Mal- 


Muam- 
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VE LIBYA 


Libya'nın güneyinde, Orta Afrika Imparatorluğunun kuzeyinde bulunan Çad eski bir Fransız sömürgesidir. 1960 yılında bağımsızlığa kavuşan Çad, bugün Fransa ile yoğun ilişkilerini sürdürmektedir. Doğusunda ve batısında Sudan, Kamerun ve Nijer'in bulunduğu bu Afrika ülkesinde nüfusun yarıdan fazlası, özellikle kuzey bölgelerde yaşayan halk Müslümandır. 1.284.000 
kilometrekarelik bir yüzölçümü olan Çad bugün yaklaşık olarak 5 milyon insanı barındırmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl içinde eski bir "gerilla" lideri olan Hissene Fi 


bre 'nin, Devlet başkanı Mallum ile barışması”: sonra "milli uzlaşma" formülü, Habre'nu. başbakanlığa atanmasıyla büyük ölçüde gerçekleşmişti. 

Ancak ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiğini söyleyen FROJ İNAT örgütü, özellike kuzey komşusu ya rafından desteklenmekte, çeşitli vurkaç eylemleri ile hükümet kuvvetlerine ve bu arade Fransız uzmanlarına karşı saldırılar düzenledi 

Şimdiye kadar Başbakan olan Habre'nin Fransız bayan uzmanı Françoise Claustre'u kaçırdığı ve rehin tuttuğu belirtilmişti. 

Ülkede istikrarın sağlanması için öne sürülen “milli uzlaşma" formülü Fransa ve özellikle de Libya tarafından desteklenmişti. Ancak Kaddafi yönetimi bu anlaşmadan sonra da FROLİ- 
| NAT" a sağladığı askeri ve siyasi yardımı sür- 
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Ovacık 
Bayındır 


Torbalı 


Beydağ 
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Kiraz Akpınar 


Alankıyı 
Korucuk 
Kapaklı 
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DUYURU 


natlarını yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları duyurulur. 


MÜDÜRİYET 


Basın (1134-170) 


örse çekiç 


Gülay Kurnaz 
12. kuruluş yıldönümü kutlanırken... 


DİSK nereye gidiyor? 


DİSK'e ne oluyor? 

Örgüt nereye gidiyor? 

Bu bunalım, bu kargaşa nedir? 

DİSK'in kuruluşunun 12. yıldönümü törenlerle kutlanırken, örgütle yakından uzaktan ilgili herkesin kafasını kurcalayan sorular bunlar. 

Açıkça ortada olan gerçek şudur ki, bugün DİSK, tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamaktadır. 

Manzaraya bakalım: 

Tekstil tam bir yıldır iktidar boşluğu içinde kaynayıp duruyor. 
Sonunda nihayet toplanan Genel Kurul, dört gün süren kavga dövüşten sonra zar zor bitiriliyor. Dört gün boyunca, TKP'lisinden VP'lisinden, TİP'ine kadar irili ufaklı bütün gruplar birbirine giriyor, dalaşıyor, bağrışıyor. Ama Genel Kurulda siyasi mücadele verilmiyor. Sonunda, aşureye benzer bir Yürütme Kurulu ve tek oy farkla seçilen bir başkan,Tekstil'in başına geçiyor. Yani curcuna devam ediyor. 

Aynı günlerde, Devrimci Toprak-İş Genel Merkezinin İGD'lilerin işgali altında olduğunu öğreniyoruz. İGD'liler, ellerinde çivili sopalarla kongreyi basıyor. Sendika Genel Başkanı Kongreye gelip bakıyor ki, İGD salonu işgal etmiş, "Ben burada kongre yapmam" diyor. Alıyor delegelerini gidiyor. Şimdi Devrimci Toprak-İş, İGD'nin yaptığı sahte kongrenin iptali için uğraşıyor. 

Öte yandan, Oleyis merkezi ile Marmara Bölgesi arasındaki sürtüşme gittikçe büyüyor. Bu sendikadan da, sürekli, Onur Kuruluna sevk, ihraç ve erken Genel Kurul haberleri geliyor. 

Banksen'in TKP'li yönetimi sendikadaki muhalefeti bir an önce bastırabilmek için erken Genel Kurula gidiyor. Tasfiye hazırlıkları yapıyor. 

Maden-İş yönetimi deseniz, batmanın telaşı içinde birbirine düşmüş. Daysal kanadı, "bu yol bizi batırıyor"' demeye başlayanları etkisiz hale getirmeye, örgütten uzaklaştırmaya çalışıyor. 

Genel-İş, Lastik-İş, Keramik-İş sendikaları şube-merkez çelişmeleri, merkezin iç çelişmeleri ile uğraşıyor. 

Özetle söyleyecek olursak, DİSK içinde birkaç sendika dışında hemen bütün sendikaların tepesinde birer cadı kazanı kaynıyor. 

Sendikaların içindeki didişmeler yetmiyormuş gibi, bir de son zamanlarda türeyen bazı paravan sendikalar DİSK'i dışarıdan kemirmeye çalışıyor. Hem de bu sendikalar DİSK içinden bir kanat tarafından kurdurulup besleniyor. Bazen, kargaşa öyle artıyor ki, kimin DİSK'e bağlı olduğu, kimin bağlı olmadığı birbirine karışıyor. Türeme sendikalar DİSK adına işler çevirirken, DİSK, "onlar bizden değildir, yanılmayın"' gibilerden açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. 

DİSK'teki bu manzaranın sonuçlarına, işçi kitlesine ve kamuoyunda yarattığı etkilere baktığımızda ise şunları görüyoruz: 

Birincisi, DİSK tabanının örgüt yönetimine karşı duyduğu güvensizlik hızla artıyor. Örgüt, tabanından kopuyor. 

DİSK'in son bir yıl içinde giriştiği eylemlere bakıyoruz: 1978'de 1 Mayıs töreni düzenliyor, işçi gitmiyor. Faşizme ihtar eylemi yapıyor, gücünü seferber edemiyor. Beş dakikalık direniş deniyor, uygulanıp uygulanmadığı bile belli olmuyor. Demokratik Platform diye çıkılıyor, kapalı salon toplantıları, mitingler, gösteriler deniyor, gidip üç-beş tekkeyle biraraya geliyor. Salon toplantıları, mitingler, vs, hepsi rafa kaldırılıyor. Bütün bu örnekler de gösteriyor ki, DİSK'li işçiler artık güvenip de yöneticileri- nin peşinden eyleme gitmiyor. Çünkü bu eylemlerin bilmem hangi fraksiyonun menfaati uğruna düzenlendiğinden kuşku duyuyor. 
Eylem denen şeyin, eli sopalı grupçukların kavga alanı halini alacağını düşünüyor. 

İkincisi, DİSK yönetimi, aldığı kararlarda, yaptığı açıklamalar- da, hiçbir istikrar gösteremiyor. Sürekli zigzaglar çiziyor. Dün aldığı kararı bugün bozuyor. Ertesi gün, yine çelişen bir başka karar alıyor. Cesur, berrak siyasetler koyamıyor. Türkiye'nin meseleleri- ne hiçbir ciddi çözüm getiremiyor. Açıklamalarında, basın bültenlerinde kurulmuş plak gibi aynı genel lafları tekrarlayıp duruyor. 
Böyle olunca da, günaşırı tekrarlanan bu sözler artık dinlenmez, 


. gazete sütunlarında yer almaz oluyor. 


Bütün bunların bir sonucu olarak da DİSK, bugün Türkiye ka- 


muoyundaki etkinliğini hızla yitiriyor. 1960 sonlarında Türkiye'- - 


nin en etkin kitle örgütlerinden biri olan, yürü dedi mi, yürüten, söyledi mi dinleten, toplumda ör*mli bir yeri ve saygınlığı olan DİSK, gitgide güçsüzleşiyor. Tü:kiye'deki büyük siyasi güçlerin mücadeleplatformundan çıkıp, ufak revizyonist grupçuklarla didişme noktasına geliyor. Bu grupçukların oyuncağı oluyor. 

Nedir bunun sebebi? DİSK'in bunalımı nereden gelmektedir? 

DİSK'in bugün içine düştüğü bunalım,revizyonizmin örgüt içinde 1974'den beri yolaçtığı tahribatın bir sonucudur. 1975-77 arasında DİSK yönetimini elinde tutan sahte TKP 1977 sonunda üst yönetimde yıkılmış ama DİSK içinde revizyonizm yıkılmamıştır. Sendikalardaki bütün o kargaşayı ve bölünmeyi körükleyen, işçiyi örgütüne yabancılaştıran, güvensizliğe iten, yönetimin zigzaglarına sebep olan, sahte TKP ve onun peşinden giden revizyonist akımlardır. DİSK içindeki CHP'li sendikacılar da, siyasetsizlikleri, belli bir çizgiye sahip olmamaları yüzünden, bu revizyonist akımların kuyruğuna takılıp gitmektedirler. Örgütün çizgisi- ne, siyasetlerine ve eylemlerine damgasını vuran hep revizyonizm olmaktadır. 

Şimdi, DİSK yöneticileri, DİSK içindeki bütün sağduyulu sendikacılar, "bu bunalımdan nasıl çıkılır?" diye düşünen herkes, görmek ve karar vermek zorundadır: 

Ya birakacağız, DİSK böyle küçülmeye, erimeye, kamuoyun- da ve işçi tabanında prestij kaybetmeye devam edecek. 

Ya da, DİSK'in yakasını revizyonizmden kurtarmak için mücadele edeceğiz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Amerika ve Rusya'ya karşı mücadele eden, dünyanın ve Türkiye'- nin bu kritik döneminde üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren bir sendika, DSF'nin değil, Türkiye'nin bir sendikası haline getirmeye çalışacağız. DİSK ancak böyle kurtulabilir. Ancak böylece tabanıyla tekrar birleşebilir, işçi haklarını ancak böyle savunabilir. Örgüt içindeki anarşi ancak böyle son bulabilir. 
DİSK: Türkiye toplumunda adına layık bir yere ancak o zaman oturabilir. 

Kuruluşunun 12'nci yıldönümünde, DİSK'in geleceğini düşünen herkese düşen, bu göreve sarılmaktır. 


ANT BİRLİK KOOPERATIFİNDE SÖZLEŞME İMZALANDI 


ANTALYA(ANKA) 

Antbirlik Kooperatifi ile DİSK'e bağlı Sosy aliş Sendikası arasında 
500 işçiyi kapsayan toplu is sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplusözleşmeyle Antbirlik işyerinde çalışan 
işçilerin asgari ücreti 5100 lira ile 12 
bin lira arasında 6 pozisyon üzerinden belirlendi. 

Toplusözleşme ile sağlanan diğer haklar ise, her yıl için 200 bira kıdem zammı, birinci yıl 3750 ve ikinci yıl 
3000 lira tutarında ayrıca ücret zam- 


mıdır. Kıdem tazminatı ise 60 güne çıkarıldı. 6 yılını dolduranlar kendi isteği ile ayrılırsa bu haktan yararlanacak. 

Haftalık çalışma saatinin 40 saate indirildiği, Cumartesi gününün de tatil sayıldığı toplusözleşme ile ayrıca, üç işçi ve üç işveren temsilcisinden oluşan tüm üyelerin eşit oy hakkına sahip olduğu Disiplin Kurulu karar 
olmadıkça, iscilerin İş Yasasının 13 
ve 17 'nci maddelerin göre işten Çı karılamayacağı da hükme bağlandı 


DİSK'in 12. kuruluş yıldönümü şöleninde konuşan 


Baştürk Kamboçya” nın işgalini desteklediğini açıkladı 


© DSF Sekreteri, geceye gönderdiği mesajda, Maden-İş'i övdü 


Baştürk DİSK'in 12. kuruluş yıldönümünde talihsiz lr konuşma yaptı. Kamboçya'nın işgalini destekleyen tutum bir ibret belgesi olarak anılacak. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


BAĞIMSIZLIK iLKESİ UNUTULDU 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Kısa adı DİSK olan 
Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonunun 12 
kuruluş yıldönümü dün İstanbul Spor ve Sergi Sarayında düzenlenen bir geceyle kutlandı. Geceye Sovyetler Birliği'nden ve diğer ülkelerden yabancı sendikacılar da konuk olarak katıldılar. 

DİSK Genel Başkanı 
Abdullah Baştürk, gecede yaptığı konuşmada Ecevit hükümetinin bugüne 


kadarki uygulamalarını şiddetle eleştirdi ve 
CHP—AP  koalisyonuna karşı çıktı. Baştürk bu 


İGD'liler salonu işgal edip, sahte bir kongre düzenlediler 


j T“K”P bir sendikayı 


daha bölmeye çalışıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Devrimci Toprak-İş Sendikasının 
10 Şubat günü toplanan 
Olağanüstü Genel Kurulunun, dışarıdan gelen bir grup sahte TKP'li taraiındän işgal edilmösi üzerine sendikanın Genel Başkanı Tuncer Kocamanoğlu ve 50'yi aşkın delege mahkemeye başvurarak, yasal olmayan kongrenin iptal edilmesini istediler. 
DİSK'e bağlı ve aynı işkolunda 2 sendika olan Devrimci Toprak-İş Sendikası ile TİS Sendikasının birleştirilmesi için uzun bir süredir çalışmalar sürdürülüyordu. Mustafa Aktolgalı o başkanlığında bir komisyon tarafından sürdürülen birleşme çalışmaları sonucu, her iki 


Mİ 2 


Tuncay Kocamanoğlu yasa dışı saydığı Genel Kurula katılmadı. Sahte TKP onu saf dışı etmeye çalışıyor 


Rusya'nın güdümündeki 
DSF Sekreteri konuşurken 


Bank-Sen Genel Kurulunda "yaşasın Rusya” diye bağrıldı 


©DiSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven konuşurken sataşma oldu 


©Genel Kurulda DSF’ ye katılma kararı alınacağı açıklandı 


GUDC'yi savuhan Bank-Sen Genel Başkanı, DİSK/i “cephe” çalışmasını durdurmakla suçladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK üyeliği askıda olan Bank-Sen Sendikasının 4. Olağan Genel Kurulu Salı günü İstanbul'da Kenter Tiyatrosunda çalışmalarına başladı. Genel Kurulun ilk günü, Rusya'nın güdümündeki Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Sekreteri konuşurken bir grup İGD'li, "Yaşasın Sovyetler Birliği" diye slogan attılar 


Konuşmasında Evevit hükümetini de eleştiren Denizmen, sahte TKP'nin ortaya attığı "Ulusal Demokratik Cephe"'nin (UDC) bir an önce gerçekleştirilmesi için faaliyetlerin yoğunlaştırılmasını istedi.  DİSK'i "Cephe" çalışmalarını durdurmakla, bazı sendikaların üyeliklerini askıya almakla suçladı. 

Denizmen konuşmasında ayrıca, Bank-Sen'in bu Genel 
5 Kurulda Moskova'nın güdümün- 

DİSK'in 12. kuruluş yıldö- deki DSF'ye katılma kararı alanümüne katılmak için yurdu- o cağını da açıkladı. Konuşmasımuzda bulunan yabancı sendi- ni, "Yaşasın DSF, Yaşasın kacılar, Maden-İş Genel Başka- Bank-Sen"' diyerek bitirdi. 
nı Kemal Türkler, Aster-İş Baş- Sık sık "İşçi Sınıfı 'Parti' sikanı Ayhan Dümen, Baysen-İş ne Özgürlük" sloganının atıldığı Başkanı, Lastik-İş Genel Sekre- Genel Kurulda, DSF Sekreteri teri Celal Küçük ve Barış Der- konuşurken bir grup İGD'linin neği Başkanı Mahmut Diker- o "Yaşasın Sovyetler Birliği" didem, TüS—DER Başkanı, İs- ye bağırdığı görüldü. 
tanbul eski Belediye Başkanı DİSK Genel Başkan Vekili Ahmet İsvan, Genel Kurulun a- Rıza Güven de Genel Kurulda çılışında hazır bulundular. yaptığı konuşmada, DİSK'in , Divan Başkanlığına Maden- Kuruluş Bildirgesi ve demokra-İş'ten Mehmet Karaca'nın se- tik merkeziyetçi yönetim ilkeçildiği Genel Kurula 321 dele- sinin rafa kaldırılmak istenme- ge katılması gerekirken 305 de- sinin DİSK'in birliğinde sarsınlege katıldı. tılara yol açabileceğini belirte- 

Genel Kurulda bir konuşma rek, "üst örgüt kararlarının geyapan Bank-Sen Genel Başkanı lişigüzel eleştirilmesi, demokra-Metin Denizmen, Rusya'nın tik merkeziyetçilik ilkeleri ile Afganistan ve Güney Yemen'de uyum içinde değildir" dedi. Rıtezgahladığı darbelerden övgüy- o za Güven'in konuşması sırasınle bahsederek, Sovyetlerin des- da bazı delegelerin laf attığı ve teğinde Vietnam kuvvetlerinin o el-kol hareketleri yaptıkları gö-Kamboçya'yı işgal etmesini sa- rüldü. 
vundu, "Zafer mutlaka, başını Bank-Sen Genel Kurulunun Sovyetler Birliği'nin çektiği çalışmalarının 16 Şubat günü güçlerin olacaktır'' dedi. tamamlaması bekleniyor 


acıkladılar 


Devrimci Toprak-iş de mahkemelik oldu 


© Sendika Genel Merkezini 12 gündür işgal altında tutan T”K”P”lilerin yaptığı sahte kongrenin iptali için Genel Başkan ve 50 yi aşkın delege mahkemeye başvurdu 


sendikanın derhal olağanüstü Kongreye giderek birleşme kararı almaları ve 15'er kişilik kurucu heyet seçmeleri öngörülmüştü. 

Bu karar üzerine geçen ay sonunda TİS Genel Kurulu yapıldı. Devrimci Toprak-İşin Olağanüstü Genel Kurulu ise 
10 Şubat Cumartesi günü 
Ankara'da Türk Standartlar Enstitüsü Salonunda toplandı. Fakat Genel Kuruldan bir hafta önce, sendikanın Genel Başkan Vekili Fuat Gedik'le işbirliği eden bir grup sahte TKP'li, Devrimci Toprak-İş Genel Merkezini işgal ettiler. İşgalciler, kongre günü Genel Kurul salonunu da işgal ederek eylemlerini sürdürdüler. 

Devrimci (o Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocamanoğlu, Genel Kurul salonunun sahte TKP'liler tarafından işgal edilmesi üzerine, 50'yi aşkın delege ile birlikte salona girmediler. T'K'P lilerin işgalini ve Genel Kurula 
20 sahte delegenin katılmasını protesto ettiler. 

Bu arada sahte TKP'- liler salonda Divan Başkanlığına Maden-İş Yürütme Kurulu üyelerinden Bahtiyar. Erkul'u seçerek yasal olmayan bir kongre yaptılar. Genel Başkanlığa Fuat Gedik'i, Genel Sekreterliğe M. 
Vedat Keklik'i, Genel 
Başkan Yardımcılıklarına ise Adnan Aktuna, 
Azmi Güner, Ertan Yagız, Rüstem Yaşar ve Bekir Yılmaz'ı seçtiklerini 


ithal edilecektir. 


den 


siz temin edilir. 


dir 


TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KARABÜK 


5060 ton (Y.C) FERRO MANGENEZ 


6000 ton FERRO SİLİSYUM 
25 ton (A.C) FERRO MANGANEZ 
45 ton ZIRKOSIL 
28 ton METALİK NİKEL 


1— Bu işle ilgili şartname; 

a) Karabük'de; Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Dışalımlar servisinden, 

b) İstanbul'da; Yalıköşkü cad. Yalıköşkü han Kat: 45 Sirkeci'deki İstanbul Mümessilliğin- 


c) Ankara'da, Büklüm sok. no:22 Küçükesat" daki Ankara Mümessilliği Müdürlüğünden bedel- 


2— Teklifler en geç 13 Mart 1979 Salı günü 14'e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi edilmiş olacaktır. 

3— Postadaki vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır. 

4— İşletmelerimiz ihale kanununa tabi değil- 


konuda şöyle dedi: 

“Açık bir hükümet buhranı olmadığı halde, egemen çevreler hem 
CHP'yi, hem de CHP agırlıklı iktidarı, emper yalist-kapitalist sistemin istemleri doğrultusunda daha da etkin biçimde zorlamaktadırlar. Sosyalistleri planlı bir uygulamayla ezmek için, bir 
CHP—AP koalisyonu önermektedirler 

"Ekonomik bunalımın yükünü emekçilerin sırtına yıkma işleviyle oluşturulacak, CHP—AP koalisyonuna yönelik oyun mutlaka bozulmalıdır... 
Ve bozulacaktır." 

Baştürk konuşmasında ayrıca, Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgalini, "Kamboçya'da işçi sınıfı ve emekçilerden yana güçler yeni mevziler kazanıyorlar" diye değerlendirdi. 

Rusya'nın güdümündeki Dünya Sendikalar Federasyonu Sekreteri geceye gönderdiği mesajda, DİSK'in "Demokratik Platform" oluşturmak için yürüttüğü çalışmalar- dan övgüyle bahsetti ve Maden-İş'in geçen yıl 
"Grup (o Sözleşmesi"'nin kabul edilmesiyle sonuçlanan MESS grevlerini takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini belirtti. 

Sovyet Sendikaları 
Merkez Birliği de geceye gönderdiği mesajda Sovyet sendikalarının Türkiye'deki "sosyal ilerleme" mücadelesi ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, "'Türk ve Sovyet halkı ile sendikaları arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesi dileğimizdir" dedi. 

Geceye ayrıca Macaristan Sendikaları Merkez Konseyi, Çekoslovakya Sendikaları Merkez Konseyi, Portekiz İşçi Sendikaları Konfederasyonu (İntersendical), Yunanistan Birleşik Karşı-Dikta Sendika Cephesi (ESAK), 
CGT, Romanya İşçi Sendikaları Merkez Konseyi ve Yugoslavya CCTDY Bosna-Hersek Sendikaları da mesajlar gönderdiler. 

Başbakan Ecevit, 
DİSK'in kuruluş yıldönümü nedeniyle Baştürk'e başarı mesajı gönderdi. 
CHP'li 72 parlamenter de DİSK'in 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle Baştürk'e bir telgraf çekerek, DİSK'e (o "savaşımında" başarılar dilediler. 

öte yandan önceki gün DİSK Genel Merkezinde, Şili İşçileri Mer- 


kez Birliği (CUT)'nin 
26. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Türkiye'de 


bulunan yabancı sendikacıların da katıldığı bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan yabancı sendikacılar arasında özellikle Bulgaristan Sendikaları Merkez Konseyi üyesi Lubomir Tsokef'in, konuşmasını "Yaşasın Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ve DİSK ve Türk 
Halkı Arasındaki Dostluk ve İşbirliği!" diyerek bıtirmesi dikkat çekti. 
Seminer sonunda, Şili'de Pinochet rejiminin kınanması için ortak karar alındı. — k- 


11544 


łasın 


Maliye Bakanının karşı çıkması üzerine 


ilkokul mezunlarının 
13. dereceden göreve başlamaları gerçekleşmiyor 


@ Yargı mensuplarının göstergeleri yükseldi 


HABER MERKEZİ 
Devlet memurlarında 
15. ve 14. dereceleri kaldıran ve ilkokulu bitirenlerin 13. dereceden göreve başlamalarını öngören yasa önerisi Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu" 
nun karşı çıkması üzerine Millet Meclisinde oylanamadı. Müezzinoğlu" 
nun önerinin bütçeye 10 
milyar lira yük getireceğini bildirmesi üzerine komisyon öneriyi geri aldı. 

Komisyonca geri alınan yasa önerisi, ortaokul, lise ve dengi okul larla yüksek okul mezunlarının maaşlarının bir derece yükseltilmesini de öngörüyordu. 

Ayrıca, Millet Meclisi, kapıcıların görev yaptıkları apartmanlarda kira 


AET Bakanlar 


konusunda yetkisi verilecek. 


yor. 


Ecevit 


sayılacak 


rılabilir hale gelecek. 


Yedi yabancı bankayla görüşmeler, 


Şubat sonunda başlayacak 


e 10 gün içinde 450 milyon dolar gelmesi bekleniyor 


OECD Genel Sekreteri Emil Van Lennep Türkiye'ye yardım fonuna katılmayı düşünen ülkelerle temaslarını sürdürüyor. Bu arada çeşitli kanallardan yapılan yardımın tek bir merkezde toplanarak Türkiye'ye akıtılması görüşünün kesinlik kazandığı bildirildi. Bu bakımdan bütün ilgili kuruluşlar kendi aralarında temaslar yaparak bu işbirliğini sağlamaya çalışacak. 

Konseyi de toplanarak Türkiye'ye yapılacak yardımı kesin sonuca bağlayacak. ve bu yardımın yapılması Avrupa Komisyonuna müzakere 


Bu çerçeve içinde yapılacak görüşmeler sonunda 4, Mali Protokolün imzalanması bekleni- 


ÜÇÜNCÜ MALİ PROTOKOLÜN 
ONAYI 
Öle yandan uzun zamandan beri parlamento- da onay için beklemekte olan üçüncü mali pro - tokol 10 güne kadar kesinleşiyor. Böylece Türkiye'ye 450 milyon dolar kadar bir kredi verilmesi de mümkün hale geliyor. 


hükümetinin sonra hükümet üçüncü mali protokolü onaylayarak Meclislere sevketmişti. Bir ay kadar önce Millet Meclisinde onaylanan üçüncü Mali Protokol hâlâ Senatonun onayı için bekliyor, Ancak on gün içinde konu Senatoda ele alınmadığı takdirde protokol otomatik olarak onaylanmış 


Üçüncü Mali Protokolün yürürlüğe girmesiyle nice zamandır Avrupa Yatırım Bankasında Türkiye'nin kullanımı için bekleyen 310 hesap birimi (yaklaşık 450 milyon dolar) kredi kulla- 


Öte yandan yedi büyük banka ile Merkez Bankası arasında yeni kredi açılması için görüşmelere yeniden Paris'te başlanıyor. Bu konuda sürdürülmekte olan temasların sonuçlandığı ve görüşmelerin Şubat sonuna doğru başlayacağı öğrenildi. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesi halinde Türkiye'ye 500 milyon dolar kadar kredi sağlanabileceği belirtiliyor. 


vermeden oturmalarını öngören tasarıyı da kabul etti. 

YARGI 
MENSUPLARININ 
GÖSTERGELERİ 
YÜKSELDİ 

Öte yandan, yargı mensuplarının göstergelerini yükselten yasa tasansı da Millet Meclisinde görüşülerek kabul edildi. 
Tasarı ile Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri ile, Yargıtay Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci dereceden hakim ve Cumhuriyet savcıları, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Danıştay Başkanının sözcüsü ve Sayıştay Savcısının göstergeleri 200'den 600'e yükseltildi. Tasarının getirdiği haklardan parlamenterler 


ANKARA (ÖZEL) 


Mart başında 


işbaşına gelmesinden 


de yararlanacak. Buna göre parlamenter aylıkları net 37 bin 200 lira o- 


luyor. 
Hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlar 


ile Anayasa Mahkemesi Raportörleri, Danıştay ve Sayıştay mensuplarının 
7, 8 ve 9. derecede bulunanlarına 150, 6, 5 ve 
4. derecede bulunanların gösterge rakamlarına 200, 
3 ve 2. derecede bulunanların gösterge rakamlarına da 400 sayısının eklenmesini hükme bağladı. 

Öte yandan tasarı kendi özel yasalarında değişiklik yapılmcaya kadar askeri hakimlerin gösterge tablolarında da değişiklik öngörüyor. 


DYF-iş Genel 
Başkanı Akova: 


"Vergi yükü yine 

ücreflilerin 

omuzlarında yoğunlaştırıldı” 


ANKARA (AA) 

Türkiye Demiryolları işçi Sendikaları Federasyonu (DYFİŞ) Genel 
Başkanı Şerafettin Akova, "vergide adalet sağlanacak denilirken, aksine uygulamalar hoş görü ile karşılanamaz" dedi. 

Akova, dün bir demeç vererek, DYF-İ ücret gelirlerinin  vergilendiri!- mesine karşı olduğunu bildirdi. 

Akova, yeni vergi tasarılarının vergi kaçakçılığını da önleyemeyeceğini belirterek, vergi yükünün yine ücretlilerin omuzlarında o yoğunlaştırıldığını söyledi. 


Kenan Evren ve 
Nurettin Ersin 
Kars'a gitti 


ERZURUM (AA) 
Sıkıyönetim bölgelerinde incelemelerde bulunmak ve üçüncü orduya bağlı birlikleri denetlemek üzere bir geziye çikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, önceki gün Erzurum' 
dan Kars'a gitti. 
Orgeneral Evren ve 
Orgeneral Ersin, denetlemelerini Kars çevresin- deki askeri birliklerde sürdürecekler ve Ardahan'daki askeri birlik ve kuruluşlarda denetleme yapacaklar. 


Haluk Ülman, Sovyetler'in Orta Doğu ve Hint Okyanusu'ndaki amaçlarını anlatıyor 


Prof. Dr. Haluk Ülman Hürriyet'in “yeni çatışmalara doğru” başlığıyla yazdığı yorumunda dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyor, Sovyetler'in Orta Doğu ve Hint emellerine dikkat 


dünkü sayısında 


Okyanusu'ndaki 


çeken ülman'ın yorumundan bazı bölümler şöyledir: 


“Çarlık Rusyası zamanında olduğu gibi bugün de Rusların Batı Asya" daki amacı, Hint Okyanusu'na doğrudan değilse bile dolaylı bir çıkış yolu bulabilmektir. Bunun için de bölgedeki devletleri Batı'dan koparıp kendisine yaklaştırmaklan başka çare yoktur. Eğer bunu başarabilirse, hem kendi topraklarının Balı ve Doğu yarıları arasında kestirme bir deniz ulaşım yolu edinmek olanağına kavuşacak, hem de İran Körfezi üzerinden Orta Doğu'nun petrol zenginliklerine yaklaşmış olacaktır. Bölgeyi şimdiye kadar İran ve Pakistan'ın aracılığıyla denetimleri altında tutmaya çalışan Batılı devletler tabii bunların başında da Birleşik Amerika ise, Sovyeller'in Hint Okyanusu'na sark malarını hem bölgenin, hem de petrol yataklarının ve taşıt yollarının güvenliği bakımından korkulu bir rüya ola- 


kendi 


rak görmektedirler. 


TRUVA ATI: AFGANİSTAN 


“Ancak Şah'ın ülkeden kovulmasıyla birlikte İran'ın birlik ve bütünlüğünün ve Batı ile olan ilişkilerinin sarsılması, Pakistan'da askeri yönetaraftarları amansız bir çekişme başlaması gibi nedenlerle, bu korkulu rüya, bugün her zamankinden daha çok gerçeğe dönüşmek tehlikesini taşıyor. 

"Üstelik şimdi Sovyetler'in elinde İran ve Pakistan kapılarında istediği gibi kullanabileceği bir "Truva atı" 


timle Butto 


da varken. . 


. Hemen anlaşılacağı gibi, bu, bundan aşağı yukarı tam bir yıl önce sol bir darbe geçiren ve o zamandan bu yana Moskova ile çok daha yakın ilişkiler içinde bulunan Afganistan'dır 


BÖLGEDEKİ ETNİK 
AYRILIKLAR 


"Batı Asya'daki büyük devletler çekişmesine ve bölgedeki kargaşalığa birde buralardaki etnik yapının getirdiği olumsuz katkıları eklemek gerekiyor. Bilindiği gibi hem İran, hem Afganistan, hem de Pakistan çeşitli soy ve mezheplerden oluşan ülkelerdir, özellikle Pakistan'da bu soy ve mezhep toplulukları arasındaki ayrılıklar bir türlü giderilememektiedir. 
Şah'ın gidişinden sonra İran'da eski birlik ve bütünlüğün korunup korunamayacağı da günün en önemli tartışma konularından biridir. Eğer bu iki ülkedeki soy ve mezhep ayrılıkları şimdi yeniden alevlenecek olursa, bunun bölge dengesini altüst edeceği, dengeyi korumak, ya da kendi yararına değiştirmek isteyen büyük devletler arasında yeni çatışma alanları yaratacağı ortadadır. 


İRAN'IN BATISI VE DOĞUSU 


arasında 


dır." 


“Görüldüğü gibi, dan sonra yalnız değil, Doğu'sunda» da ortalık karışmış bulunuyor. öyle anlaşılıyor ki, bu bölgelerde yaşayan topluluklar- daki ulusal ve dinsel duygular da İran olaylarıyla birlikte harekete geçmek tehlikesini taşımaya başlamışlardır. Bunun bölgedeki denge kadar dünya dengesi için de önemli sonuçlar yaratacak gelişmelere yolaçması kağınılmaz olduğuna göre, bu gelişmeleri de dikkatle izleme gereği var- 


İran olaylarınran'ın Batısında 


” 


© Gündoğdu, şimdi harıi harıl aranıyor. Kimse de,emniyet yetkililerine “bu adamı neden serbest bıraktınız” diye sormuyor 


KARAKOLDAKİ KURŞUN: Savcı İsmail Değer İnal'a, karakola 20 metre mesafede kurşun 


sıkıldı. Mermilerden biri karakoldaki aynaya saplandı.. 


Komutanı ve komiser saldırganları seyrettiler 


Hamdullah Yanık 


Evet, savcı ölmeden önce arkadaşı Hakim Cengiz Beye katilin Muhittin Gündoğdu olduğunu söylemişti. Ama gözaltındaki Gündoğdu, beş gün sonra serbest bırakıldı. Bunun nedeni hâlâ açıklanmadı. 

9 Şubat tarihinde yapılan bir 
açıklama ise daha da ilginç. İsmail Değer İnal'ın öldürülmesi olayını araştıran Savcı Mustafa Hayırlı, "katilin Muhittin Gündoğdu olduğunu" doğruluyor. 
Ve telekslerde bir haber: "Katil Gündoğdu'nun yakalanmas' için bütün emniyet örgütlerinin seferber olması istendi." Kimse kalkıp da, bu emniyet örgütlerine "Gündoğdu sizin elinizueydi, niçin onu serbest bıraktınız?" diye soruyor mu bilmiyoruz. Biz bir gazete olarak, katilin Gündoğdu olduğunu daha 1 Şubat günü yazmıştık. Bunu yazdığımız zaman katil güvenlik kuvvetlerinin elindeydi. Şimdi merak ediyoruz, acaba Gündoğdu sırf biz katil olduğunu açıkladık diye mi serbest bırakıldı? Bu sorunun cevabını, yetkililer vermelidir. Biz ise, Taşova halkının dilinde do» laşan sorumluları iletmekle yetinelim: İlçe Jandarma Komutanı Assubay Kıdemli Başçavuş İs- 


tilar 


BÜSTTEKI KURŞUN: Komandolar "komünist yuvası” olarak adlandırdıkları 


n 'tahrip,olaylarına katıldı. 
Sadullah Binici: TÖB-DER ü- 


Taşova Lisesi'ndeki Atatürk büstüne de ateş aç- 


olaylarına katıldı. 
Abdurrahman Turan, İlhan Canlı, Gönül Özkan: İşyerlerinin 


met Kıl ve Emniyet Komiseri Ö.Lütfüoğlu Yıldırm „görevlerini yerine getirmemiş, saldırıları seyretmiş ve bilerek yanlı davranmışlardır. Bir Savcı cinayet şebekelerini açığa çıkarma uğruna canını vermiştir. Ama, sayısız kayıp katil gibi, Muhittin Gündoğdu da elini kolunu sallayarak gezmeye devam ediyor. Bu durumun sorumluları da hâlâ görev- 


de. İşte anarşinin neden devam ettiğini araştıranlara tipik bir örmek... 


Gündoğdu'nun çetesi 


Taşova olaylarını yaratan Muhittin Gündoğdu'nun suç ortakları kimlerdi? Halkın tanıklığına başvurarak edindiğimiz bilgiler şöyle: 

Bekir Aydın: Tahrip ve saldırı olaylarının elebaşılarından. Şimdi tutuklu. 


Burhan Keleş: 29 Ocak gecesi Fikri Çetin'e ait kahveye yapılan saldırıda silah kullandı. Fatih Kuru'yu tabancayla çenesinden "yaraladı. Kuru, savcılıkta verdiği ifadede Keleş'in adını verdi. Keleş, aynı zamanda 25 Aralıkta TöÖB-DER'i kurşunlayanlardan. 
Ayrıca 29 Ocak akşamı TÖB-DER'e patlayıcı madde atmak ve 


yesi Kemalettin Erdal'ın ve CHP' li yurttaşların evlerini kurşunlarken tesbit edildi. Saldırı ve tahrip olaylarının elebaşılarından. 

Dursun Gümüş: Savcı İsmail Değer İnal'ın öldürülmesinde Muhittin Gündoğdu'nun yanında bulunuyordu. 29-30 Ocak olaylarında aktif olarak yer aldı. 


Şerafettin Bayrak: Savcı'nın öldürülmesinde Muhittin Gündoğdu'nun yanında bulunuyordu. 29-30 Ocak olaylarına katıldı. 


Sabahattin Günaydın: TÖB-DER'e patlayıcı madde atanlar- dan. İşyerlerinin tahrip edilmesi olaylarına katıldı. 
lu. 


Hüsamettin Aydın: Sepetlioba köyünden. İstanbul MİSK teşkilatında çalıştığı söyleniyor. Daha önce İstanbul-Zeytinbumu'nda berberlik yaptığı belirtiliyor. 
Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunduğu söyleniyor. 29-30 Ocak olaylarının elebaşılarından. 


Mesut Yüksel: TöB-DER'e patlayıcı madde atılmasında ve binanın tahrip edilmesinde aktif olarak yer aldı. CHP'li yurttaşlara âit işyerlerinin yağmalanmasına katıldı. 

Hızır Yeşilyurt: 29-30 Ocak 


Şimdi tutuk- 


ve CHP İlçe binasının tahrip e- 


dilmesi olaylarına katıldılar. 
Son durum 


Taşova Cumhuriyet Savcısı İsmail Değer İnal'ın cenazesi İnal'ın yakınlarıyla, Adalet Bakanı Mehmet Can, Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı Mazhar Budak'ın da katıldığı bir törenle toprağa verildi. Durum şu anda sakin. Amasya valisi 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan iki kişi tabanca ve mermi taşımak, diğer iki kişi daha önceki olaylar nedeniyle, geri- ye kalan sekiz kişi de son olaylar nedeniyle gözaltına alındılar. Ta banca taşımaktan gözaltına alınan Ziraat Teknisyeni İsmail Bayram'ın durumu ilginç. Bayram, bir grup komandonun saldırısma uğrar. Kaçmak ister. Ancak saldırganlar İsmail Bayram'ın peşini bırakmazlar. Bunun üzerine İsmail Bayram havaya ateş eder. Polis de gelir, İsmail'i gözaltna alır, Saldırganlar ise olay yerinden yürüyerek giderler. Böyle bir tutumun, Amasya'da, Taşova'da olduğu gibi bütün yurtta yüzlerce kez tekrarlanan bu tutumun anarşiyi önlemesi mümkün mü? 


BİTTİ 


MHP yanlısı FEDAİ 


dergisi: «Ülkücü yayınlar) 


elbette yasaklanmaz» 


HABER MERKEZİ 
İzmir'de yayınlanan 
MHP yanlısı FEDAİ dergisi 2 Şubat 1979 tarihli sayısında "Örfi İdare, Devamlı Sol Yayın Yasaklıyor" başlıklı bir yazısın- da Ülkücü yayınların yasaklanmadığına dikkat çekiyor. Büyük harflerle dizilmiş yazı aynen şöyle: — 


"Son günlerde Örfi 
İdarenin tebliğlerine dikkat ediyor musunuz? Legal ve illegal aşırı sol örgütlerin çıkardığı gazete, dergi, broşür ve bildirilerin, Örfi İdare bölgelerine sokulmaları yasaklandı. 


"Fakat dikkat ediyor musunuz? Bu yasaklanan yayınların içerisinde bir tek milliyetçi ve ülkücü yayın yok. Neden acaba? 


“Hani sol ve CHP çevrelerine göre Ülkücüler suç işliyordu. Neden bir tek milliyetçi ve ülkücü yayın yok. Neden bir tek bizim yayınlârımız yasaklanmıyor? Elbette yasaklanmaz. Ülkücüler suç işlemiyor ki... 


"Onların devletten yana, rejimden yana, ordudan yana, kanundan yana, milli birlik ve beraberlikten yana olduklarını bilmiyorlar mı?" 


Bay Kalkan 


Örfi İdare devamlı sol yayınları yasaklıyor 


Son günlerde Örfi İdarenin tebliğlerine dikkat ediyor musunuz? Legal ve illegal aşırı sol örgütlerin çikardığı gazete, dergi, broşür ve bildirilerin Örfi İdare bölgelerine sokulmaları yasaklandı. 


Bu yasaklanan yayınların her gün isimleri sayılıyor. 


FAKAT DİKKAT EDİYOR MUSUNUZ? BU YA-SAKLANAN YAYINLARIN İÇERİSİNDE BİR TEK MİLLİYETÇİ VE ÜLKÜCÜ YAYIN YOK. NEDEN ACABA?, 


Hani sol ve CHP çevrelere göre ÜLKÜCÜ-LER SUÇ İŞLİYORDU. NEDEN BİR TEK BİZİM YA: YINLARIMIZ YASAKLANMIYOR? ELBETTE YASAK-LANMAZ. ÜLKÜCÜLER SUÇ İŞLEMİYOR Kİ.. 


ONLARIN DEVLETTEN YANA, REJİMDEN YA-NA, ORDUDAN YANA, KANUNDAN YANA, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİKTEN YANA OLDUKLARINI 
BİLMİYORLAR MI? 3 


İzmir'de çıkan MHP yanlısı "Fedai" 


İmal s ' dergisini sıkıyönetimle ilgili küpürü, in 


Sana aylık yayıh organımızdan bir adet gönderiyoruz. 


Bu sayıda Zile'deki bir meslekdaşımıza yaptığınız kıyımı 


suratına çarpıyoruz. Şerefsizliğin bu kadarı görülmemiştir. 


Ama bunların hesabını çok pahalıya odeyeceksin. Seni ne 


tob-der ve ne de U.H.P. elimisden kurtaramıyacaktır... 


Bütün milliyetçi arkadaşlarımızın lâneti altında ezile- 


cek ve kaybolacaksınız. Sizi şerefsiz haysiyetsizler... 


OKAT O ÜLKU-BIR WEŞKTLÂYI 


Ülkü Bir dergisinin içinden çıkan ve Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönde- 


rilen tehdit mektubu. 


Komandoların tehdit mektubu gönderdikleri Tokat Milli Eğitim 


Müdürü silahlı saldırıya uğradı 


TOKAT (ÖZEL) 

Bir süre önce Ülkü Bir Dergisinin içine konan bir mektupla tehdit edilen Tokat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan yüzleri kapalı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

Hüseyin Kalkan'a 5 Şubat tarihinde ülkü Bir adındaki bir derginin gönderilmişti. 
içinden çıkan Tokat ülkü Bir Teşkilatı imzalı tehdit mektubunda "Bütün Milliyetçi arkadaşlarımızın laneti altında ezilecek ve kaybolacaksınız" 


4l. sayısı 


denilmişti. 

Bu mektuptan 4 gün sonra Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve üç yardımcısı yüzleri atkılı iki faşistin silahlı saldırısına uğradılar, Müdür ve yardımcıları saldırıdan yara almadan kurtuldular. Ateş sırasında yoldan geçen iki yurttaş yaralandı. 

Derginin 

Olayın Emniyet Müdürlüğünün karşısında cereyan etmesine karşın saldırganlar, saldırıdan sonra kaçmayı başardılar. 


34 Köy-Koop birlik başkanı, 
örgüt bütünlüğünü savundu 


Muhtarı Süleyman Ayten, 


Evinde kitap bulundurduğu için gözaltına alınan 


Tuzluçayır Mahallesi Muhtarı: 
"ince Memed kitabını yakarak,anarşi 


önlenemez” 


ANKARA(ÖZEL) 
Ankara Tuzluçayır 
Mahallesi Muhtarı Süleyman Ayten basına bir açıklama yaparak, 4 Şubat Pazar günü mahallesinde yapılan aradama çeşitli kitaplara el konduğunu ve yurttaşların hırpalandığını kendisiyle birlikte sekiz yurttaşın gözaltına alındığını belirterek, hükümetin bu tutumunu eleştirdi. Ayten şöyle dedi: "Anarşiye karşı tedbir adı altında yapılan aramada en çok dikkati çeken aranan evlerin önceden belirlenmiş olduğu idi. Diğer bir nokta da her yurttaşın okumaya hakkı olduğu kitapların varlığı gerekçe gösterilerek, sekizden fazla vatandaş gözaltına alındı. Beni de evimde kitap bulundurduğum için gözaltına aldılar. Gerek aramalar sırasında gerekse diğer zamanlar devriye gezen güvenlik kuvvetleri yurttaşları tedirgin etmekte, zaman zaman tar- 


taklamaktadırlar. *, ks 


"Bu tür tutumlar halk birleştirmez ancak böl meye yarar. Yurtsever yazarların kitaplarını bu: lunduranların gözaltına alınması, bu kitapların yakılması fikir özgürlüğüne zincir vurmak değil midir? Yaşar Kemal'in 
'İnce Memed'ini yakmakla ne kargaşalık önlenebilir, ne de aharşinin önüne geçilebilir." 


Tuzluçayır Mahallesi 
Muhtarı Süleyman Ayten anarşinin kaynağının fikir özgürlüğü olmadığını: 
a şunları söyledi: 


"Bugün ülkemizin her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Birlik ise halka en geniş özgürlüğü sağlamaktan birliği bozan, anarşi ve kargaşanın kaynakları olan Amerika, 
Rusya ve MHP'nin üzerine cesaretle yürümekten geçer. Hükümet denge siyasetinden vazgeçmelidir. Ben CHP'li bir muhtar olarak CHP'nin denge siyasetine ve vurup kırmama siyasetine karşı çıkıyorum." 


1 kilo tütün, 
bir paket 


Fikir özgürlüğü ve anarşi 
Doğan Yurdakul 


Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksek Okulundan 30 Ocak tarihinde dört öğretim üyesi ve bir kütüphane memuru götürülmüştü. 

Üçü ertesi gün bırakıldı 

Öğretim üyelerinden Sami Güven ve Kütüphane memuru Numan Köyluoğlu,bır sure daha gözaltında kaldı. 


Dergi ve kitap bulundurdukları için. 

Tekstil Sendikası Beşinci Genel Kurulunda, delegelerden Rıdvan Budak, Ahmet Goral, Mustafa Ay, Mustafa Ergüleç, Muzaffer Karamer ve - Faik Yüksel , Kongre salonundan alınarak götürüldüler. 

Genel Kurul Başkanlık Divanına verilmek üzere , Sıkıyönetimin kaldırılması için bir öneri topladıkları için. 

Beşi bırakıldı. 

Ahmet Goral hâlâ içerde. 

Ankara'nın Tuzluçayır Mahallesinde, Mahalle Muhtarı Süleyman Ayten ve mahalle halkın- dan 10'a yakın vatandaş götürüldüler. 

Evlerinde kitap ve dergi bulundurdukları için, 

Kitaplardan bazılarının adları: 

“Uğur Mumcu-Sakıncalı Piyade", "Yaşar Kemal-İnce Memed", "Doğan Avcıoğlu-Türkiyenin Düzeni". ` 

Vatandaşlardan bazıları hâlâ içerde 

İçerde olanlardan biri de Çağlayan Mahallesi eski muhtarı Hasan Uzun. O da yayın bulundurduğu için içerde. 

ikire kurşun sıkanlar ise dışarda. 

Savcı Doğan Öz'ü kurşunlayan İbrahim Çiftçi yakalandı. Ama cinayeti planlayanlar, Hüseyin Kocabaş, Hüseyin Demirel dışarda. 

Profesör Bedri Karafakıoğlu'nu öldürenler dışarda. 

Server Tanilli'yi kurşunlayıp felçedenler dı şarda, à 

Taşova Savcısı İsmail Değer İnal'ı katleden Muhittin Gündoğdu dışarda. 

Necdet Bulut'u öldürenler dışarda. 

Tarsus Savcı Yardımcısını öldürenler dışarda. 

Ali İhsan Özgür'ü öldürenler dışarda. 

Gazetemiz çalışanlarından Baki Angın'ı öldürenler dışarda. 

Orhan Yavuz'u öldüren dışarda. 

TİKP kurucularından, parti meclisi üyesi Mehmet Çetin'i katleden Jandarma üstçavuşu Hüseyin Tosun dışarda. 

Ve nihayet, Milliyet Genel Yayın Müdürü ve başyazarı Abdi İpekçi'yi katledenler dışarda. . . 

Yüzlerce insanın kanına girenler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. 

Fikire kurşun sıkanlar ellerini kollarını salla - yarak dolaşırken, insanlar fikirleri yüzünden içerdedir . 

Bu nasıl iştir? Bu nasıl anarşi önlemedir? 

Anarşiyi önlemek isteyenler, herşeyden önce iki şeyin arasına kalın bir çizgi çizmelidirler: 

, Fikir özgürlüğü ile fikirleri kısıtlama arasına. 


- TKP, Türkiye-Yunanistan görüşmelerine karşı çıktı 


HABER MERKEZİ 
TKP'nin Sesi Radyosu Ankara'da yapılan Türkiye-Yunanistan görüşmelerine karşı çıkarak, bu görüşmelerin sorunları küllendirmekten başka bir işe yaramayacağını öne sürdü. Radyo aynı yorumunda, gazetemizin Moskova yanlısı üç partinin Ege toplantısıyla ilgili yayınına da saldırdı. 
Moskova yanlısı TKP' 
nin Organı olan TKP'nin 
Sesi Radyosu 10 Şubat günkü yayınında bu konuda şunları söyledi; "Ankara'da Türk-Yunan görüşmeleri başladı. 
Bu görüşmeler iki kom- 
Şu ülke arasında karşılıklı güveni sağlayabilecek mi? 
"İki ülke arasında başlayan görüşmeler üzerine iyimser bir yorum erken olur, Üstelik Dışişleri Bakanı Ökçün'ün hükümet 


olarak Amerika'nın Kıbrıs konusundaki önerilerini olumlu buluyoruz demesi, hükümetin dış politikasının bölgemizin sorunlarını çözmek değil bu sorunları küllemekten öteye geçmeyeceği izlenimi bırakıyor. Bu da iki komşu ülke arasında başlayan görüşmelerin emperyalist ekonomik, politik ve askersel örgütlerin denetimi, direktifleri ve çok yönlü baskıları altın - da yapılmasından ileri geliyor," 


Yorumda Türkiye, 
Yunanistan ve Kıbrıs'taki Moskova yanlısı üç partinin bölgede işbirliği yapma ve çabalarını artırma kararı aldıkları da hatırlatılarak, Kıbrıs için uluslararası bir konferans toplanması önerisi tekrarlanıyor. 


MUHTELİF HURDA VE TALİ HASILAT 


sigara fiyatına düştü 


İZMİR BÜROSU 


e "Köy-Koop'un örgütsel bütünlüğünün bozulmasına ve pa 


yıpratılmasına izin vermeyeceğiz” © "Köylü ekonomik özgürlüğüne kavuşmadıkça, siyasal 


1) Müessesemizde mevcut muhtelif hurda, telef, üstüpü, hatalı ve parça bezler 26 Şubat 
1979 Pazartesi günü saat 13,30'da pazarlık sure- 


Moskova'nın Barış Konseyi 


şimdi de Kıbrıs konferansı yapıyor Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 


LEFKOŞE(ÖZEL) 
Sovyetler Birliği Kıbrıs'ta görüşmelerin başlatılması çabalarına paralel olarak, Yeşil Ada ve bölgemizle ilgili faaliyetlerini artırdı. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'taki Moskova yanlısı üç partinin "Ege Cephesi" toplantısının yanısıra, Uluslararası Barış Konseyi adı verilen Sovyet yanlısı kuruluşun Doğu Berlin'deki toplantısında da Kıbrıs sorunu ele alındı. 

Toplantı sonunda bir bildiri yayınlayan Uluslararası Barış Konseyi, 25-27 Mayıs 1979 günlerinde, Barselona'da Kıbrıs'la ilgili bir konferans toplanması kararı alındığını bildirdi. Kıbrıs'taki Moskovacı AKEL Partisinin yayın organı Haravgi'nin verdiği habere göre, Barış Konseyi, bütün Ulusal Barış Konseyle rine başvurarak Barselona toplantısını desteklemelerini istedi. 

Bilindiği gibi 1979 yılının ilk 6 ayında Kıbrıs sorununda bazı ilerlemeler sağlanması bekleniyor. 

Nitekim (Uluslararası 
Barış Konseyi'nin Doğu Berlin toplantısın sonun- 


da yayınlanan bildiride de, toplumlararası görüşmelere karşı çıkılıyor. 
Haravgi,7 Şubatta bu konuda aynen şunları yz zıyor: 

"Konsey toplantısında Sovyetler Birliği'nin de önerdiği biçimde uluslararası bir Kıbrıs konferansı düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır." 

öte yandan bu toplantıya, Türkiye temsilcisi adıyla katılan "TKP" 
yanlısı "Savaş Yolu" dergisi yazarı Ayşe Bilge Dicleli, yaptığı konuşmada, "Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan Bariş Konseyleri temsilcilerinin biraraya gelerek görüşme kararı almaları ve program belirlemelerinin yararları" üzerinde durdu. 

TÜRKİYE'DEKİ 
TEMSİLCİ 

Moskova'nın bu yön- deki çalışmalarına bir örnek de, Kıbrıs'lı bir Rumun Türkiye'deki Barış Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelmiş olmasıdır. Kimliği ve Tür- 


- kiye'yi ne zaman ziyaret 


ettiği belirtilmeyen Kıbrıslı Rumla, Türkiye'deki Moskova yanlılarının neler konuştukları da açıklanmadı. 


Mehmet Yüceler: 


“Tarım önderleri yetiştirilecek” 


ANKARA (ÖZEL) 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler gazetemize verdiği demeçte, ilkokul ortaokul, lise veya bir başka okuldan ayrılmış köy çocuklarının "köy tarım önderi" okullarında bir yıl süreyle eğitildikten sonra köylerine gönderileceğini ve bunlara devlet tarafından maaş bağlanacağını söyledi. Yüceler şöyle konuştu. í "Getirdiğimiz yeni bir uygulama ile Teknik Ziraat Okullarından 18'ini köy tarım önderi yetiştirecek okullar haline getirdik. Bu okullara 26 yaşını bitirmiş askerliğini yapmış köy çocuklarını alıyoruz. Bir yıl eğittikten sonra doğdukları köylerine gönderiyoruz. Bu tarım önderleri doğdukları köylerde halka çeşitli tarım konularinda önderlik yapacaklar. Bir yandan da devletten alıyorlar. Bir yandan da devletten maaş alacaklar. Ayrıca teknik ziraat okullarının 16'ini de ara insan gücü yetiştirmek için yeniden düzenledik. Buralarda aynı okullarda- ki köy çocuklarını alarak 6 ay eğittikten sonra köylerine gönderiyoruz. Bu okullardan mezun olanlar köylülere ağaç budama, sulama, zirai mücadele konularında önderlik edecekler. 
: "Köy tarım önderi okullarına bu yıl 540 
öğrenci aldık. Yeni yılda ise 1000 öğrenci almayı düşünüyoruz. Bu okullardan mezun olacak gençlerimizle köylülerimizin toprak ve tarım Jkorusundaki önemli bilgi eksikliklerini gidereceğimize ve tarımımızın modern yollardan yapılmasına katkıda bulunacağımıza inanıyorum" 


özgürlüğe de kavuşamaz” 


ANKARA(ÖZEL) 
Kısa adı Köy-Koop olan Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Mes lek Kooperatifler Birliğine bağlı 34 birlik başkanı dün ortak bir açıklama yaparak, Köy-Koop'un örgütsel birliğinin bozulmasına ve Yyıpratılmasına izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada "Kimse yalan dolanla kırsal alanı bulanık göl, üretici köylüleri balık durumuna getiremeyecektir" denildi 
34 Birlik : Başkanı adına açıklamayı yapan Manisa Birliği Başkanı Mustafa Pala, "Demokratik 
Halk Kooperatifçileri Bildirgesi''ni okuyarak şöyle dedi 


"Demokrasiyi yıkma- ya yönelik saldırılar kooperatifçilik hareketine de yöneltilmektedir. Toplumda terör yaratarak demokrasiyi yıkmayı amaçlayanlar gibi demokratik sol hareketin içindeki özlü ve bilinçli gelişmeyi de yıkmak, doğrultusundan saptırmak, anarşiyi sürdürmek isteyenler vardır. 
Amaç halkın demokrasiye olan güvenini yıkmakt." 


Açıklamanın son bölümünde ise ekonomik bakımdan güçlenen köylünün ekonomik güçle bir likte toplumsal ve siyasal güce de kavuşacağı belirtilerek şöyle dendi: 

“Kimse yalanla dolanla kırsal alanı bulanık göl, üretici kövlüleri balık du- 


rumuna getiremeyecektir. Köy-Koop'ta maceracı bulanık göl avcılarına yer yoktur. Köy-Koop'u eline geçirebilmek için 'çamur al izi kalsın' diye yola çıkanlar karşıların- da sağlam, bilinçli Köy-Koop yöneticilerini bulacaklardır." 


AA” da yarın greve gidiliyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Anadolu Ajansı çalışanları adına toplusözleşme görüşmelerini sürdüren Türkiye Gazeteciler Sendikası ile işveren arasında anlaşmaya varıla- 


maması üzerine alınan grev kararı yarın sabahlan itibaren uygulamaya konuyor 

Anadolu Ajansının bütün şubelerinde yürürlüğe girecek olan grev uygulamasına 230 dola yında işçinin katılacağı ve diğer bazı ajansların 


da Anadolu amacıyla bir 


Ajansı 


süre işi 


çalışanlarını desteklemek bırakacaklar 


bildirildi. 


Elazığ Karayolları Beşinci Bölge Müdürü, beş polis tarafından dövüldü 


ANKARA(ÖZEL) 


Elazığ Karayolları 5. 
Bölge Müdürü Mehmet 
Kın beş polis tarafından makamında feci şekilde dövüldü 


Mehmet Kın'ı ziyaret 


amacıyla makamına giren polisler kendilerine ikram edilen çayları içtikten sonra müdüre saldırdılar ve feci şekilde dövüldü. 
Olayın nedeni anlaşılamad: ve olay sikiyöneli me intikal etti 


Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, tarafından önceki gün açılan Ege Ekici Tütün Piyasasında 1 kilo tütünün fiiyatı bir paket sigara delğerine kadar düştü. Çeşitli alım merkezlerinde tüccar piyasayı düşür- 
'mek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. 
Üreticiler tarafından hoş-' yutsuzlukla karşılanan 
3akan Mataracı ise jet mzıyla dolaştığı ahm; merkezlerinde gazetecilerle köşe kapmaca oyaamaya başladı. 


Önceki gün Cumaovasmda çok kısa bir konuşmayla piyasayı açan Mataracı buradan hızla ayrıldı. AP'li parlamenerler Cumaovasına gel-Ciklerinde Bakan çoktan Akhisar'ın yolunu tutmuştu. Üreticilerin fiyatlardan memnun olmadığını bilen Mataracı programını Özel Kalem Müdürüne bile bildirmediği için, köşe kapmaca oynadığı gazetecileri atlatmak isterken koruma polislerini bile łkaybetti. 
Bakan piyasayı açmak için gittiği Torbalı'da AP ve MHP'li bir grubun protesto gösterileriyle karşılaştı. 


tiyle satılacaktır. Teminatları da en geç pazarlık günü saat 12'ye kadar yatırılmış olacaktır. 

2) Mezkur emteayı görmek, şartnamesini tetkik etmek ve mütemmim bilgi almak üzere Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilmesi rica olunur. 


SÜMERBANK »AKIRKÖY 
PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ (Basın: 11087-165) 


İSTANBUL DEFTERDARLIGI (SATIŞ İLANI) 


Adet Eşyanın Cinsi 


150 Ton 
180 Ton 
500 Ton 
150 Ton 


Hurda 
Hurda 
Çelik Hurda 
Hurda 


Gider Vergileri Dairesi Müdürlüğüne olan Gider Damga vergisi borcundan dolayı Mahmutbey köyü yolu Şirinevler'de haciz edilen yukanda cins ve evsafı yazılı eşyanın mezkür mahal- de 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre; 

21/2/1979 tarihinde saat 14'de birinci 

28/2/1979 tarihinde yine saat 14'de de ikinci arttırması yapılmak suretiyle satışı yapılacaktır. 

Fazla malumat almak isteyenlerin Sirkeci, Orhaniye caddesindeki 5-7 no.lu gider Vergileri Dairesi Müdürlüğüne müracaatlar' ilan olunur. 

Basın: 11489 - 171 


a 


14 Şubat 1979 


Teoriyle pratiği kişiliğinde birleştiren bir kültür ustası: 


CHRISTOPHER CAUDWELL 


Christopher Caudwell'i, bundan kırkiki yıl önce, henüz yirmidokuz yaşımdayken İspanya'da faşizme karşı savaşta can veren bu kültür ustasını anlatabilmek için, onun düşünceyle eylemin, teoriyle pratiğin birliğinin canlı bir örneği olduğunu belirtmekle başlamak gerekir işe. 
Gerçekten de. Caudwell'in en temel “özelliği, bir yandan Marksist estetiğin en özel sorunlarıyla uğraşırken öte yandan da sokakta Parti gazetesi satmaktan İspanya'da mitralyözün başına geçmeye kadar varan bir eylem adamı olmayı bilmesidir. 
O, teoriyle pratiğin ayrılmazlığını yalnızca kalemiyle vurgulamakla kalmamış, kendi hayatıyla da kanıt- 


lamıştır. K 

Güdyeli, 20 Ekim 1907'de Ingiltere'nin Putney kasabasında doğdu. Yirmibeş yaşına kadar birbirin- den çok farklı dallarda çalıştı. İlkin bir gazetede üç yıl muhabirlik yaptı. Sonra havacılıkla ilgili kitaplar basan bir yayınevinde çalıştı. Bu arada sürekli değiştirilebilen bir vites icat ötti. Havacılık konusunda beş ders kitabı, yedi polis romanı, birçok şiir ve öykü yazdı. 


özgürlük ve demokrasi mücadelesinde 


Caudwell'in Marksizmi benimsemesi 1934 sonlarına rastlar. Onun Marksist klasikleri okumaya daldığı o günler, Avrupa'da Hitler faşizminin hızla yükseldiği, İngiltere'de işsizliğin alıp yürüdüğü, fabrikaların boşaldığı günlerdi. Koşullar. faşist kamp ile halk cephesi arasında kesin bir seçime zorluyordu herkesi. 

Böyle bir ortamda, Caudwell, Komünist Partisizin Poplar kasabasındaki örgütüne katıldı. Oradaki dok işçileriyle kısa zamarda kaynaştı. Yoğun bir çalışmaya girişti. Sabahları daktilosunun başına oturuyor, kültür ve estetik sorunlarıyla ilgili yazılarını yazıyor; öğle- den sonraları da, ya toplantılarda konuşmak üzere Parti örgütüne gidiyor, ya da Parti gazetesi Daily Worker'ın satışma çıkıyordu. 

Derken, İspanya'da iç savaş patlak verdi. Caudwell önce Partinin İspanya halkına yardım-için zca kampanyayı yürüttü, sonra da İspanya'ya giderek Uluslararası Tugaya katıldı. Uluslararası Tugaya yazıldığı 11 Aralık 1936 günü ülkesine gönderdiği bir mektupta şunu söylüyordu: 

Demokratik özgünüğün önemi konusunda neler hissettiğimi biliyorsunuz. İspanya Halk Ordusunun fena halde yardıma ihtiyacı var. Eğer yenik düşerlerse, onların mücadelesi yann mutlaka bizim mücadelemiz olacak. İnancım bu olduğu için, görevimin ne olduğu çok açık geliyor bana... 

İngiliz proletaryasının bu genç aydını, marksizmi benimseyip Partiye katılmada ve İspanya halkının yanında faşizmin karşısına dikilme- de nasıl duraksama göstermediyse, arkadaşlarını korumak için ölümü göğüslerken de en küçük bir duraksamaya kapılmadı. 12 Şubat 1937'- de düzenlenen Jarama harekatı sırasında, azgınca saldıran düşman karşısında geri çekilen birliğini korumak üzere makinelinin başına geçti ve özgürlük mücadelesinin bir sıra neferi olarak can verdi. O, bireysel kahramanlığa değil, kitlelerin kahramanlığına inanıyordu. Onu İspanya'da emekçi yığınlarla birleştiren, onların arasında bir sıra neferi olarak savaştıran da bu inançtı işte: 

Çin'de de yoksul kılınmış ve horlanmış milyonlarca köylü özgürlük adına eyleme geçmiştir. 
Bu, tek bir kahramanın öyküsü değil, eşi görülmemiş sömürülere uğrayan .. saldırılara karşı yılmadan direnen bir kahramanlar ordusunun öyküsüdür. . . 


"Ruhunuzu geçmişte bırakmayın” 


Caudwell'in marksist eleştiri ve estetiğin gelişmesinde önemli payı vardır. Özellikle 1937'de yayınlanan Yanılsama ve Gerçeklik (Türkçesi: M.H. Doğan, Payel Yayınevi, Aralık 1974) ve 1938'de yayınlanan Cançekişen Bir Kültür Üzerine İncelemeler (bunlardan bazıları Yeni Dergi'nin 9, 64, 69, 73, 80 ve 87. 
sayılarında yayınlandı) bu alanda 

* çalışanlara her zaman kaynaklık edecek eserlerdir. 

Cançekişen Bir Kültür Üzerine İncelemeler'de, içinde yaşadığı burjuva toplumunun kültürel yapısını çözümlemeye girişir Caudwell, Ölmekte olan burjuva kültürünün çeşitli kavramlarını bir bir ele alır; güzellik, kahramanlık, özgürlük, din, tarih, bilinç, gerçeklik ve sevgi gibi temel sorunlardaki yanlış anlayışları açığa çıkarır ve işçi sınıfının kül- 


CHRISTOPHER CAUDWELL 
(20 Ekim 1907 — 12 Şubat 1937) 


parken de, bağlı oldukları toplumun sınırlamalarından kurtulamayan burjuva aydınlarının biricik kurtuluşunun proletarya saflarına katılmakta olduğunu koyar ortaya. 
Çünkü Caudwell'in gözünde özgürlük, doğanın ve toplumun zorunlu ve nesnel işleyiş yasalarını kavramak ve bu temelde doğayı ve toplumu bilinçli bir biçimde değiştirmekten başka bir şey değildir. Bunu gerçekleştirebilmenin tek silahı ise, işçi sınıfının bilimidir 

Caudwell, sanatı ve şiiri ekmek, su ve hava kadar gerekli görüyordu nerdeyse. İnsanın doğayla olan nesnel ilişkilerinin dış dünyasını değiştirmeyi amaçlayan bilim adamı ile insanın öteki insanlarla olan öznel ilişkilerinin iç dünyasını değiştirme- yi amaçlayan sanatçı arasındaki temel ayrımı derinliğine özümlemişti. 
Estetiğe ilişkin çalışmalarında, bütün eksikliklerine karşın, dogmacılığa düşmemesinin nedeni de buydu. Yanılsama ve Gerçeklik'te açık seçik belirtiyordu bunu: 

Sanatınızn proleter olmasını isterken, sanata dogmacı kategorileri ve Marksist sözleri uygulamanızı istemiyoruz... Biz sizden, gerçekten yeni dünyada yaşamanızı ve ruhunuzu geçmişte bırakmamanızı İstiyoruz... Biz sizden, bir sanatçı olarak sanat alanında bir proletarya önderi olmanızı istiyoruz. .. 


Edebiyatın toplumsal işlevi 


Şiirin o kaynaklarını . araştırdığı Yanılsama ve Gerçeklik'te estetik sorunlarına sistemli bir yaklaşım getirdi Caudwell. Onun bu konudaki gerçek katkısı, edebiyatın işlevi teorisiydi. Edebiyatın varoluşunun bir nedeni olmalı diye düşünüyordu. Bilincin toplum tarafından belirlendigi düşüncesi, niçin farklı toplumlar- da farklı edebiyatların yaratıldığını açıklıyor, ama edebiyatın niçin var- olduğunu açıklamıyordu. Caudweli, o yaratıcı zekâsıyla, bu soruna bir çözüm aradı. Edebiyatı, belirli eserlerle sınırlamaksızın insan hayatının bütünü açısından inceledi. Edebiyatın toplumsal işlevinin, ancak toplum bir bütün olarak ele alındığında ortaya çıktığını belirledi. 

Bu toplumsal işlevi açıklayabilmek için, edebiyata bütünüyle diyalektik bir gözle baktı. Bir başka deyişle, edebiyatı bir süreç olarak inceledi. Edebiyat ile toplumun diyalektik bir birlik oluşturduğunu, dolayısıyla da yalnızca toplumsal varlığın edebiyatı belirlemekle kalmadığını, edebiyatın da toplumu etkilediğini, özellikle İngiliz şiirinin somut bir incelemesine dayanarak gözler önüne serdi. 

Caudwell, edebyatı hayatla, toplum hayatıyla ilişkisi içinde araştırdı. Böylece edebiyatın da bir şeyler yaptığını, insan hayatında bir işlevi olduğunu gördü. Hiç kuşkusuz, edebiyatın bir işlevi olduğunu söyleyen tek eleştirmen Caudwell değildi. Ama Caudwell, edebiyat alanın- da bir toplumsal işlev teorisi geliştirdi. Ve asıl önemlisi, bu işlevin bir hedefi olduğunu ortaya koydu. Edebiyatın işlevini, insanı özgürleştirmesinde, insanın özgürlüğünü artırmasında görüyordu. 

Böyle bir anlayış temelinde kaleme aldığı Yanılsama ve Gerçeklik adlı eserini, sanatçının sınıf mücadelesindeki görevine değinerek sona erdiriyor ve sanatçılara seslenirken, devrimci sanattan ne beklediğini de açıklamış oluyordu: 

Zorlu ve yaratıcı olan yolu, yani sanat kategorilerini ve tekniğini yeniden kalıba dökme yolunu seçmelisiniz. Öyle ki, sanat doğmak- ta olan yeni dünyayı dile getirebilsin ve onun gerçekleştirilmesinin bir parçası olabilsin. İşte o zaman, sizin sanatınızın proleter ve canlı bir sanat olduğunu söyleyeceğiz. 
İşte o zaman, sizin ruhunuzun geçmişten koptuğunu, geçmişi sürüyüp bugüne getirdiğini ve ge- 


İlhami Atalay'ın bir deseni. . . 
Ressam 


İLHAMI ATALAY: 


"Sanata yenilikler 


getirmek, halkın malı olmamak anlamına gelmez" 


Tülin Göksayar 


İlhami Atalay, 29 Ocak günü resimlerini İzmirlilere sergiledi. Desen, yağlıboya ve kolajlardan oluşan sergi, sanatçının desen sağlamlığı, leke ve renk değerlerini kullanışı ve kuvvetli ifade gücüyle başarılı bir ressam olduğunu kanıtlıyor. Atalay, şu günlerde de İstanbul'da Parmakkapı Sanat Galerisi'nde bir sergi açmış bulunuyor. 

Bir söyleşi yaparak kendisini daha yakından tanıma fırsatı elde ettik. 

— Bize özgeçmişiniz ve sanat yaşamımızı anlatır mısınız? 

— 1948 yılında Artvin'in Arhavi kazasında doğdum. 
1972'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisini bitirerek devlet bursu ile Almanya'ya gönderildim. Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde 5 sene süreyle çalışıp resim ve halı ihtisası yaptım. 1978'de yurda döndüm. Akademide branşımla ilgili açık kadro bulamadığım için ve mecburi hizmetimi yapmak zorunda olduğumdan esas işimle hiç ilgisi olmayan bir göreve tayin edildim. Halen Yaykur Örgün Yüksek Öğretim Dairesinde aday evrak memurluğu yapı yorum. 

— Resimlerinizde hangi konuları ele alıyorsunuz? 

— Her şeyden duygulanıp ilham alabiliyorum. Benim için bir yaprak veya bir sivrisinek ilham kaynağı olmaktan uzak değildi:.Resimlerimi daha çok heyecanlı ve hareketli konulardan seçiyorum. Vurguladığım dinamizmin ve akıcılığın yanında renklerin katkısına da değinerek, tablolarıma renk coşkunluğunu getirmeyi başardığımı sanıyorum. Konularımın çeşitliliği ve zenginliği yanında Zaman, hareket, sürat ve ritm kavramlarını müzikal bir kompozisyon bütünlüğü, kuvvetli bir renk ve desen anlayışı içinde çağdaş sanatın diğer sorunlarıyla birlikte ifade etmeye çalışıyorum. 

— Sanat anlayışınız nedir? 

- Bundan anladığım, mutlaka halkın özünden, kültüründen, tarih, geçmiş ve geleceğinden, örf ve adetlerin- den, yaşayış inanç ve düşüncelerinden beslenerek ortaya çıkan sanattır. Bununla beraber sanat, gelenekten gelmiş donmuş kalıpların, asırlık motiflerin sürekli tekrarlanması, çoğaltılması şeklinde yapılan ölü, donuk, kendi ekseni etrafında dönen, ilerlemeyen bir şey değildir, Sanata yenilikler, hamleler getirmek, yenilikçi olmak, halkın malı olmamak anlamına gelmez, Sanata yeni boyutlar kazandır mak, gerçekçi bir eğitime dayanan serbest, ifadede hür düşünceye sahip, mücadeleci bir sanat yapmaktır. Sanatçı ise donuk kalıplar içinde kalan yozlaşmış akademi anlayışına, kültür ve sanat emperyalizmine karşı kendinde müca dele gücü ve cesareti duyabilen kişi olmalıdır. 

Bugün bazı sanatçılar Batı Sanat Merkezlerinden yayılan son moda akımların sadık takipçiliğini yapmaktadır. 
Batı bugün fikir açısından bir bunalım devri geçirmekte. 
Batının içinde bulunduğu fikir enflasyonları bu sanatçıları hiç ilgilendirmeksizin, iflas etmiş bu kültürün ürünleri, kopya edilmektedir. Mesela Paris'te yayınlanan bir mecmuada (Paris Match) çıkan bir makina fotoğrafı, hiç bir yoruma tabi tutulmadan olduğu gibi büyütülmektedir. 
Sanki çevrelerinde yapacak hiç bir konu yokmuş gibi. 
Fransız hayranı profesörler Avrupa mecmualarından renkli bir sayfayı hazine bilmekte ve onu sanat eseri sanıp talebelerine de öğütlemektedirler. Akademiden mezun olan bir talebe hayal gücünü çalıştırmasını öğrenemeden daha başlamadan tükenmektedir. 

Ülkemizde sanat eğitimi de böylece özden uzak, batı hayranlığına kapılmış sanatçılar yetiştirmeye yönelik olarak devam etmektedir. Halka daha yararlı sanatçıların yetişebilmesi için sanat eğitim merkezleri yozlaşmanın elinden kurtarılmalıdır. 


Cemil Eren'in tablolarından bir örnek... 


Ressam Cemil Eren, 
ABD'de ikinci sergisini açtı 


Ressam Cemil Eren Çalışmalarını daha çok 


istanbul Amatör Futbol 


Federasyonu 


İAFF Yönetim Kuru 


İ 


lu Ünlü ile ilgili açıklamayı yaparken 


"Fikret Ünlü'nün görevden alınması, ürk sporuna indirilmiş 


bir darbedir” 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü'nün görevden alınacağına ilişkin çıkan söylentiler üzerine, İstanbul Amatör Futbol Federasyonu basına bir açıklama yaptı. İstanbul Amatör Futbol Federasyonu Başkanı Birol Bora ve Genel Sekreteri Mehmet Bener'in Fikret Ünlü'nün görevde kalmasını istedikleri ortak açıklaması şöyledir: 
"Beden Terbiyesi Genel Müdürü Sayın Fikret Ünlü'nün görevden alınacağına dair söylentileri üzüntüyle 


ra gönülden inanmış ve bütün karar ve davranışlarıyla amatör sporcuların yanında olduğunu kanıtlayan Sayın Fikret Ünlü'nün görevden alınması kararını Türk sporuna indirilmiş ağır bir darbe olarak nitelendiriyoruz. 


Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un hiç bir dış etke- nin tesirinde kalmaksızın, ülke sporumuzun sağlıklı bir temele oturması için büyük ve cesur girişimlerde bulunan değerli spor adamı Sayın Ünlü' nün görevde kalmasını temin edeceği- 


Ekrem Özdamar, sakatlığı nedeniyle uluslararası yarışmaya katılmıyor 


e Sermet Timurlenk, Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılacak 


Üç atletimiz uluslararası yarışmaya davet edildi 


Atletizm Federasyo nu, 14-15 Şubat tarihlerinde Çekoslovakya’ 
nın Prag ve Trinec kentlerinde yapılacak Uluslararası Kapalı Salon Birinciliklerine katılmama 


ı cileri 


öğrenmiş bulunuyoruz. Amatör spo- 


ne bütün . 


Kadırga Yıldız Futbol takımı 


Kadırga Kulübü genç, yıldız ve minik sporcuları ilgisizlikten şikayetçi 


Karga Kulübü genç, yıldız ve minik sporcuları başta spor tesisi sorunu olmak üzere, spor çevrelerinin ilgisizliğinden şikayet etmektedirler. Daha önceki yıllarda da minik ve yıldızlar liginin yapıldığı gibi, bundan böyle minik ve yıldızlar futbol liginin kurulmasını istemekteler 

Kadırga Kulübünün genç, minik ve yıldız takımı yöneticileri yaptıkları açıklamada, amaçlarının dostlukları geliştirerek sporu geniş kitle- ye yaymak olduğunu ve hiç bir zaman temiz amatörlük ruhundan aynlmadıklarını* belirtiyor lar. Ülke sporumuzun ancak kendi kaynaklarımıza eğildiğimiz ölçüde kendi ayakları üzerine doğrulabileceğini belirten Kadırga Kulübü genç, minik ve yıldız takımı yönetisorunlarılya ilgili şunları söylediler: 

“Daha önce girişimi yapılan yıldız ve minik ligilerinin kurulmasını istiyoruz. Ancak bu ligler hava şartlarının elverişli olduğu aylarda yapılmalıdır. İzmir Bölgesi 


Spor, dostluğu sağlar, insanların birbirle- 


tür alanındaki kavrayışını derinleştirmeye çalışır. Bütün bunları ya- 


Bu yılki Sait Faik Hikaye ödülüne 13 yazar katıldı 


Darüşşafaka Cemiyeti tarafından düzenlenen Salt Faik 


Hikâye Ödülüne bu yıl 13 yazar aday olarak katıldı. 

Hikâye kitapları 1978 yılı içinde yayınlanan ve sözkonusu ödüle aday Yazarların adları şöyle: Aziz Nesin, Kemal Ateş, Tezer Özlü Kıral, Nahit Erüz, Necati Güngöı, Cemal Arzu, Yusuf Ziya Bahadınlı, Ferit Edgü, Lütfi Kaleli, Şiir Erkök, Ömer Zulu Livaneli, Alpaslan Berktay ve brahim Erdem 

Bilindigi gibi, Salt Faik Hikâye Ödülü geçtiğimiz yılda, Selçuk Baran İle Adnan Özyalçıner arasında paylaştırı!- misti. 


leceğin gerçekleştirilmesini zorladığını söyleyeceğiz. .. 


New York'taki Türk Evi'nde (Turkish Center) açtığı 
resim sergisinden sonra 2 
Şubatta Florida'da bir Özel galeride ikinci resim sergisini açtı. 


M.Yaşar Bilen, 1970 şiir kuşağı üzerine inceleme hazırlıyor 


Genç Yazar Mehmet Yaşar Bilen, edebiyatımızın 1970'den sonra ortaya Çıkan yeni şlir kuşağı üzerine ge-Niş kapsamlı bir inceleme yazısı hazırlıyor. 

Verilen bilgiye göre, Mehmet Yaşar Bilen, "Şilrimizde 
1970 ve Sonrası" adını taşıyan bu incelemede, çoğu dergilerde kalan genç kuşağın ürünlerini teker teker tarayarak Örneklerle değerlendiriyor. 

Daha önce "Yansıma", "Ilgaz", "Dönemeç" ve "Türkiye Yazıları"nda deneme ve şiirleri çıkan Mehmet Yaşar Bilen'in adı geçen incelemesini "Sanat ve Toplum" dergisi Için hazırladığı bildiriliyor. 


Bodrum, deniz ve Safranbolu evleri üzerinde yoğunlaştırmış olan Cemil Eren'- in New York sergisinin çok başarılı geçtiği ve sergiye ilişkin haber ve yorumların ABD basınında övgüyle yer aldığı bildiriliyor. Anılan serginin başarılı geçmesi üzerine bir özel galeri, Eren'- den yeni bir sergiyi de kendi galerisinde açmasını istemiş, bunun üzerine de Cemil Eren, Ocaktan bu yana ikinci sergisini de 2 Şubat günü ABD'nin kıyı kenti olan Florida'da açmıştır. 


Florida'da üç hafta açık kalacak olan sergiden sonra Cemil Eren'in Türkiye'ye dönerek çalışmalarını dura- da sürdüreceği öğrenildi. 


rine yakınlaşmasını sağlar, düşünsel açıdan sağlıklı olmayı sağlar vb. . 

Pazar günü izlediğimiz Fenerbahçe Y.Meysu maçında ise bunların hiç kavranmadığını, aksine tam zıddı anlayışların körüklendiğini gördük. Seyirciler, birbirlerine kötü laflar söylediler, sahada bulunan sporcular seyircileri tahrik eden hareketlerde bulundular. 

Maçın son saniyelerinde hakem Fenerbahçeye faul atışı verince 


böyle yıldızlar ligini kurmuştur. 

“Gençlerde sürekli olarak karşı yakadaki sahalara gitmek zorunda kalıyoruz. Bölge tasarruf yapacağını düşünerek başka sahalar (o kiralamamakta, halbuki bu uzak yerdeki sahalara gidiş gelişlerinde genç sporcularımız tasarrufu düşünülenden daha fazla yol parası harcamaktadırlar. Kocasinan, Kulaksız, Bağlarda Esnaf, Alibeyköyü sahalarında ya da bu yakadaki sahalarda amatör gençleri bir grupta toplayıp, gençleri yol paralarından kurtarabiliriz. 

"Geniş kitlelerin spor yapabilmesi, bütün semt çocuklarının spor yapabilmesi mahalli sahaların açılmasıyla sağlanabilir. 
Böyle semt sahalarını temin etmek Belediyenin de görevidir. 

“Amatör takımların maçlarına gidiş gelişlerinde Belediye'nin ucuz fiyatla otobüs temin etmesini istiyoruz. 

“İstanbul'da 12.500 ki- 


bu atışlar Fenerbahçeli oyuncu tarafından sayıya çevrildi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe antrenörü Hüseyin 
Kozluca sevincinden sahada takla attı. Kozluca'nın sevinmesinin nedeni takımının ikinci kümeye düşmemesini sağlayacak sayıyı elde etmesiydi 

Tam bu sırada Kozluca'nın ve sevinçten birbirleriyle güreş tutmaya başlamış basketbolcuların üzerine portakal ve değişik şeyler yağmaya başladı. Bu maddeleri sahaya atan 


kalbimizle inanıyoruz. 


şilik salon yapma girişiminde bulunarak, en geniş kitlenin yararlanacağı belirtilmektedir. Böyle lüks (o harcamaların göstermelik olmaktan öte gitmediği inancındayız. 
Çünkü aynı parayla bir çok semtte kapalı salon açabileceğimiz gibi, elimizde var olan salonları da yıkılmaya terkediyoruz. Semtimizdeki kapalı spor salonu bir türlü gençliğin hizmetine verilmediği gibi, bugün bir çimento deposu olarak kullanılmaktadır. Devlet adeta gençleri bu salonu işgale zorlamaktadır. 


“Amatör kulüpler amatörlüklerini gizli profesyonelliğe dönüştürürken, amatör gözüküp transferlerden para kazanan, otellerde kamp yapanların isimleri gazetelerde yıldızlanırken, emekçi halkımızın çocuklarından o- 


luşan gençlere eğilinme- 


mektedir. Bu durumdan ülkemiz futbolunun geleceği açısandan üzüntü duyuyoruz." 


maçın e beri 


"İstanbul, İstanbul" diye tezahürat yapan Galatasaray seyircisiydi. 
Çünkü Galatasaraylılar Fenerbahçenin bu maçı kazanmayacağını sanarak dostluk gösterilerinde bulunuyorlardı. 
Ancak Fena’ .i'çenin 


kararı aldı. 

Atletizm Federasyonu Başkanı Kurthan Fişek katılmama gerekçe- si konusunda şunları söyledi: 

"Çekoslovakya'daki 
Kapalı Salon Atletizm Yarışmalarına daha önce yalnız yüksek atlama dalında katılmayı programımıza almıştık. 
Bunun içinde Ekrem 
Özdamar'ı gönderecektik. Ancak Özdamar'ın sakat oluşu ve bu sakatlığın da yarışma gününe değin geçmeyeceğine inandığımız için yarışmalara göndermekten vazgeçtik. Bu nedenle Özdamar'ı Viyana'daki sa #yarlşmalarına da göndermiyoruz.” 

Öte yandan Avustur- 


ya'nın Viyana kentinde 


24-25 Şubat günleri yapılacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası- 


na 800 metrede Sermet Timurlenk'in katılması 


kararlaştırıldı. 


is mat me 

Yine 6-8 Haziran tarihlerinde Çekoslovakya'da yapılacak iki uluslararası yarışmaya . üç atletimiz resmen davet edildi. Davet edilen atletler Necdet Ayaz, Sermet Timurlenk ve Ekrem Özdamar. 


Kadırga yetkilileri sorunlarını arkadaşımıza anlatırken 


şaşkınlık veren bu galıbiyetinden sonra Galatasaray seyircisi sahaya oyuncuların üzerine bu maddeleri yağdırdı. Sahadan Fenerbahçeli bazı oyuncularda seyircilere el kol hareketinde bulundular. 

Ru ortamın sorumlu- 


su kim” 


Seyirci mi? Yoksa ne olursa olsun şampiyon olacağız fikrini seyircilerin kafasına sokanlar mı? Hem de sporun insanlar arasında dostluğu sağlayan bir faaliyet olduğunu gözardı ederek. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


tanesine kaldırılırken yolda öldü 


© Gültepe Harmantepe mevkiinde dün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında silahlı çatışma var” ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü I. Şubeye bağlı 
831 numaralı ekip, olay 
yerine gittiğinde bazı kişilerin açtığı ateşle karşılaştı. Kısa süren çatışma sonunda Sabahattin 
Yetkin adlı polis memuru sırtından tabancayla yaralanarak Şişli Çocuk Hastanesine kaldırıldı. 
Saldırganlar olaydan sonra kaçtılar. 


@ Istanbul Unkapanı' 
nın da makbuz karşılığı para toplayan bir genç yakalandı. Yakalanan gencin "Ak Genç" adına para topladığı ve üzerinde, Hüseyin Akyüz, Mehmet Yavuz Yıldırım ve Şemsettin Uysal adına düzenlenmiş üç ayrı kimlik kartı bulunduğu belirtildi. 

Yetkililer gencin kendisini Mehmet Yavuz 
Yıldırım olarak tanıttığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler. 
© Kartal Rahmanlar semtinde kimliği belirlenemeyen bir ceset bulundu. 
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 
© Tüm-Der Yönetim Kurulu üyesi Necdet Karabiber'in Beşiktaş'ta bulunan evine patlayıcı madde atıldı. Olayda 
Necdet Karabiber'in kardeşi Metin Karabiber baından yaralandı. Kadıöy Tüm-Der Başkanı yaptığı açıklamada olayı kınadı. 

NİZİP'TE 

Nizip MHP Eski İlçe 
Başkanı dün sabah tabanca ile iki kişi tarafından vuürularâk öldüpldi. 

Edinilen pulglere göre, MHP Eski İlçe Başkanı Mustafa Naimoğlu dün sabah bir bankadan çıkarken henüz kimlikleri tespit edilemeyen iki kişi tarafından yaylım ateşine tutuldu. 
Ağır yaralanan Mustafa Naimoğlu hastaneye 


kaldırılırken yolda öldü, Olaydan iki 


sonra kaçan kişinin aranmasına 


18.30 HABERLER 
18.33 ARI MAYA 


20.30 HABERLER 
21.15 MİNİK KONSER 


yapıtını Walter Strauss 


22.35 AŞK GEMİSİ (II. 
23.20 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve 
' Kisa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 

07.30 HABERLER 

07.40 Sabahtan Sabaha 

09.02 Kadin Dünyası 

11.05 Okul Radyosu 

12.00 Bölge Haberler| 

12.10 Öğle Üzeri 

13.15 Hafif Müzik 

14.32 Türk Halk Müziği ve Oyunları Özel 
Programı 

15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 


TRT2 


08.0 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

10.30 Uluslar ve Biz 

11.05 Şarkılar 

11.40 Yaşanan Hukuk 

12.20 Şarkılar 

12.40 Efsanelerimiz ve Türkülerimiz 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların | çinden 

14.30 Yabancı DII Öğrenelim. 

16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


Y/.Ou Açılış ve Progam 
07.02 Güne Başlarken 
10.00 Senfonik Müzik 
10.45 İstanbul Radyosu 
Çigan Orkestrası 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayyı A.Ş 


ad'na sahibi: 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA 19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Emin Turgay) 20.00 BİR KONU BİR KONUK 


Julide Gülizar'ın Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Eğitimi Genel Mü. 
spor akademilerini bitirenlerin sorunları üzerine yaptığı söyleşi sunulacak. 


istanbul'da... 


başlandığı bildirildi. 
SAMSUN'DA 
Samsun'da önceki gece duvarlara yazı yazan bir grup tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis Ahmet Kaya tedavi için Ankara'ya gö rken yolda öldü. 
Ahmet Kaya önceki gün duvarlara yazı yazan bir gruba engel olmak istemiş, ancak gruptan açılan ateş sonucu ağir yaralanmıştı. 


Emniyet yetkilileri 
Ahmet Kaya'nın öldürülmesi ile ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdiler. 


TRABZON'DA 
Trabzon'da yapılan aramalar sırasında bir takside 7 tabanca bulundu. 


MANİSA-DEMİRCİ'DE 

Demirci'de önceki gece duvarlara, "'bugün İran, yann Türkiye Şeriat geliyor, Akıncılar, İslam Kurtuluş Ordusu (İKO)" şeklinde sloganlar yazan Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mahmut Yaral dün tutuklandı. İsmail Artunç adındaki öğrenci hakkında ise gıyabi tutuklama kararı verildi. 


Ecevit “Sıkıyönetim... 


(Baştarafı 1. Sayraaaj Başbakan Ecevit Millet Meclisinde önceki gün kabul edilen yasa tasarısı ile hakimlerin maaşına zam yapılmasını öngören tasarıdan parlamenterlerin yararlanmasına olanak olmadığını söyledi. Ecevit, "Hükümetimiz de bu görüşte yorum farkı olursa Sayıştay'a başvurulacak" dedi. 


Başbakan Ecevit, Türkiye - Yunanistan oDışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterleri arasındaki görüşmelerle ilgili bir soruyu cevaplarken Türkiye'nin bu görüşmelere bir saldırmazlık paktı önerisi götürmediğini savundu. 
Karşılıklı güven ortamı yaratmak için bazı girişimlerde bulunulduğunu söylemekle yetindi. 

ncirlik üssüne 70 Amerikan deniz piyadesi- nin indirilmesi olayı hakkında da bilgi veren Ecevit "Hükümetin bilgi ve onayı dışında üslerde hiç bir şey olamaz. Bu üsler- den sadece insancıl amaçlarla yararlanılması için izin verilecektir" dedi ve "'Üslerin komşularımızın içişlerine müdahale amacıyla kullanılmasına asla izin verilmevecektir.'' diye konuştu. 

Ecevit Pazartesi günü 
İran elçilik ve konsolosluklarında meydana gelen olaylarla ilgili bir soruya karşılık verirken de ilgili hükümetten bir talep gelmedikçe müdahale edilemeyeceğini ifade etti. 

Ecevit,beş gün beş gece süren meclis çalışma- 


i Öner Özmen ile 


Muammer Sun'un "Bir Dalda İki Elma" adlı 


yönetimindeki Ankara 


Radyosu Çok Sesli Korosu seslendiriyor. 

21.20 ÇARŞAMBA GECESİ 

Uğur Dündar'ın sunduğu programda yine yurdun çeşitli köşelerinden ilginç olaylar sunulacak, paradoiler yapılacak. 


Bölüm) 


16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
20.02 Çocuklar İçin On Dakika 
20.13 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.02 Konuların İçinder 22.40 Türküler 
23.35 Türküler Geçidi 
00.02 Unutulmayanlar 
00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gece Yarısı 


17.00 Büyük Eserler 

18.00 Yurttan Sesler 

18.30 Anıların Getirdiklerl 

18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

20.45 Nurten İnnap'tan Türküler 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.30 Solistlerden Seçmeler. 

23.30 HABERLER 

23.35 Çetişii Sololar 

23.55 Program ve Kapanış 


14.30 Caz Müziği 

17.00 Hafif Müzik Dünyasında Gezinti 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

24.00 Gece ve Müzik | 

01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


ları sonunda kabul edilen yasa tasarıları ve önerileriyle ilgili bilgi verirken vergi tasarısını iktidar ve muhalefetten gelen haklı öneri ve eleştiriler karşısında geri aldıklarını bütçeden sonra yeniden meclise sevkedeceklerini belirtti. Ecevit muhalefe- te yardımcı olduğu zaman meclislerin çok iyi bir çalışma yapabildiklerine dikkat çekerek muhalefeti engellemeye son vermeye çağırdı. 


TÜSİAD: «Türkiye bugüne kadar uyguladığı ekonomi politika ile Batıdan 


destek sağlayamaz» 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜ- 
SİAD) Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı ekonomi politikasına devam etmesi halinde ekonomik darboğazdan çıkış için Batılı ülkelerden bir yardım bekleyişi içinde olamayacağını açıkladı, 

TÜSİAD açıklamasırt- da, Türkiye'nin yeni istikrar önlemleri alması gerektiği, bu önlemler alınırsa IMF'nin desteği- nin sağlanabileceği de öne sürüldü. Bu arada, IMF'nin desteği sağlandıktan sonra Batılı ülkelerden destek beklenebileceği de ifade edildi, 

TÜSİAD üyesi sanayici ve iş adamlarının Paris'te OECD ve Fransız 
Kredi kuruluşlarıyla yaptıkları temaslara ilişkin açıklamada o Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomi politikaları konusunda açık bir inanç yatatmak zorunda olduğuna değinildi. 

TÜRKİYENİN DÖRT 

TEMEL SORUNU 

TÜSİAD'ın yayınladı- 
$ı açıklamada, Türkiye' 
tin dört temel sorunu olduğu belirtildi. Bu sorunar: 

1 Gerçek gelir düzeyiuin düşük olması, 2-İthaat-ihracat hacminin düşük seviyede seyretmesi, 3-Türkiye'nin üretimi arttırmak zorunda olması ve t- Yüzde 70 oranına ulaşan enflasyonun önüne geçilmesi olarak sinirląndı r 


Devlet memurların ekonomiyi kendi politik tercihleri ve bekleyişleri- ne göre dengede tutamayacakları ifade edilen açıklamada günümüzde Bu tip uygulamaların batılı ülkelerce desteklenmediği görüşü savunuldu.. 


Ocak gazetesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) vefasızlık’ ve umursamaz lıkla suçlayarak hatalar düzeltilmezse MHP'ye geçmekle tehdit etti 

Gazetenin & Şubat arihli başyazısında özet e şunlar söyleniyor 


“Vefasızlık AP'yi ke niriyor. AP yoluna baş 
«oyan mücahit kalemle- 


“in kadrini bilemiyoruz Vabanı elinde tutan, va andaşı ardından sürükle şen saygin kişiler yerine ükenmiş ve denenmiş si yasi harabeleri yönetimin yalkalarına monteye de sam ediyor. Gençlere yer vok, idealistlere saf yok, gerçekçilere fırsat yok 
Bir vefasız tutum Engin umursamazlık, vurdum duymazlık halkaları bü yüyor. Dün dündür bugün bugündür diyerek kişiler birer maşa gibi kullanılı yor 


Gazetenin aynı günkü nüshasında ayrıca AP, 
MHP ve CGP'nin ortak bir hükümet kuracağını öne süren bir haber de ver alıyor 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 
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YENİ IRAN YÖNETİMİNİ TANIYAN 


ÜLKELER VE YANKILAR 


Mehdi Bezirgan hükümetinin kurulmasından sonra İran'ın çeşitli yabancı ülkelerdeki elçilikleri Homeyni'yi desteklediklerini açıklarken, birçok hükümet de İran'- daki yeni yönetimi tanıdığını açıkladı. 

Mehdi Bezirgan hükümetini son olarak tanıdıklarını, yayınladıkları bildirilerle açıklayan ülkeler şunlar: Kuveyt, Kıbrıs, Fransa, Güney 
Yemen. Bu arada Güney 
Kore, Brezilya ve Japonya'nın da yakında Bezirgan hükümetini tanıyacağı öğrenildi. 

ABD Başkanının yeni 
İran yönetimini tanımaya hazır olduğunu açıklamasından sonra Çin Halk Cumhuriyeti o Sovyetler Birliği, Sudan, Moritan- ya'da Homeyni iktidarını tanıdıklarını açıkladılar. Japonya hükümeti ise Homeyni yönetimini destekleyeceğini belirtti. 

ECEVİT'İN 
AÇIKLAMASI 

Öte yandan, İran'daki son gelişmelerle ilgili olarak yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapan Başbakan Ecevit, "'hükümetimiz İran'ın yeni yönetimi ile ilişkilerini, ülkelerimiz arasındaki yakınlığa ve geleneksel dostluğa uygun bir biçimde geliştirmeye özen gösterecektir" dedi. 

İran'daki yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyen Ecevit, konuşmasına şöyle devam etti; "Komşumuz ve dostumuz İran'da yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin kardeş İran halkına hayırlı olmasını dilerim. İran'daki iç olayların gelişmesini, Türkiye, başka ülkelerin içişlerine karışmama kuralına titizlikle uyarak izlemiştir ve her devletin bu kurala uyması gerektiğini hatırlatmıştır. 

"Uzun bir devlet deneyimine sahip Olan İran halkının, tüm sorunlarını kendi özgür iradesiyle çözebilecek yetenekte olduğu, halkın siyasal erginliginin bunu sağlayacak düzeyde bulunduğu, olaylar içinde kanıtlanmıştır. Yeni dönemin İran'a yeni bir rejim getireceği bellidir. Yeni dönemi başlatan halk hareketinin demokratik niteliği, öyle sanıyorum ki, 


kurulacak rejimin de nıteliğini belirlevecektir. 
İran'daki yeni yönetime, İran'ın esenliği ve kardeş İran halkının mutluluğu ve refahı yolundaki (o çalışmalarında başarılar dilerim" İNGİLTERE'NİN 
TUTUMU 
İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, Kuveyt'te yaptığı bir açıklamada şöyle dedi: "Yeni hükümetin ideolojik görüşlerini açık olarak saptamak henüz mümkün değildir. İran'daki değişikliğin bölgede ne gibi etkileri olacağını da tahmin edemiyorum. Ancak haberlerin bölge açısından 


“iyi olmadığı açıktır." 


ENVER SEDAT 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, İran'daki olayların Orta Doğu'da 


"önemli bir faktör" oluşturduğunu sandığını söyledi. 

Öte yandan Mısır hükümeti Mehdi Bezirgan yönetimini tanıdığını açıkladı. 


CARTER: "İRAN'DA 
İSTİKRAR VE 
BAĞIMSIZLIKTAN 
YANAYIZ" 


İran'daki gelişmeler üzerine bir basın toplantısı düzenleyen ABD Baş: 
kanı Carter, Bahtiyar hükümetinin  devrilmesin- den sonra, Homeyni yönetimini desteklemekten başka bir tutumları olamayacağını söyledi ve kimsenin İran'ın içişlerine karışmaması gerektiğini belirtti, 

"Biz İran'ın istikrarı ve bağımsızlığından yanayız" diyen Carter, 
Mehdi Bezirgan ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı. 

Carter, "öyle umuyorum ki, İran dostumuz olmaya devam edecektir" dedi. 

Öte yandan, ABD'nin 
İran'da bulunan Amerikalılarla ilgili olarak Başbakan Bezirgan'dan güvence aldığı bildiriliyor. 


İZAK RABİN'İN 
DEMECİ 

İsrail'in eski Başbakanlarından İzak Rabin, önceki gün İsrail televizyonuna verdiği bir demeçte, Şah yönetiminin yıkılmasının, hür dünya için şimdiye kadar kaydedilen darbelerin en büyüğü olduğunu iddia etü, 


SOVYET IDEOLOGUNUN YORUMU 


“İran da Afganistan, 


Angola vs. gibi sosyalizme geçecek” 


FRANKFURT (ÖZEL) 

Sovyetler Birliği "Komünist” Partisi Siyasi Büro ayen Boris Ponomarev, İran'ın Angola, Etyopya ve Afganistan'a benzer bir yolla sosyalizme geçebileceğini öne sürdü 

İran'ın geçici hükümetini ilk tanıyan ülkelerden olan Sovyetler Birligi'nin Başbakanı Aleksi Kosigin, Mehdi Bezirgan'- a gönderdiği mesajda, 
"Tüm alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesini" önerdi 

Ponomarev'in "Pravda" gazetesinde yayınlanan yorumunda, "sosyalist sistemin yeni gelişmeler kaydettiği" ileri sürüldü. Ponomarev'in yorumu şöyle devam ediyor: "Sosyalist Vietnam gelişmesini başarıyla sürdürmektedir. Laos halkı yeni toplum kuruculuğu için çabalarını o yoğunlaştırmiştir. Son Zamanlarda Kamboçya halkı da aynı yola girmiştir 


“Etyopya. Angola, 
Mozambik ve Afganislan'da anti-emperyalist devrimler başarıya ulaymistir Avrupa'daki son Taşist yönetimler devrilmiştir. İran'da Bahtiyar 


hükumeti düşmüş, ordu halkın yarında yer almış tir. İran'da devrim hare keti kazanmaktadır © Ponomarev, balı kay naklı bazı haberlerde 


Sovyetler Birliği'nin yabancı ülkelere "devrim ihraç ettiği" şeklinde yer alan haberlerin "'affedilmez yalanlar" olduğunu iddia etti. Sovyet ideologu, bu faaliyetlerin Sovyetler Birliği'nin barışçı politikasını gözardı etmek ve emperyalist saldırganlığı gizlemek amacıyla yapıldığını öne sür- u 


SOVYETLER BİRLIGI, 
“ABD İRAN'DA 
KAYBETTİ" DİYOR 

Moskova'daki siyasi çevreler, Sovyetler Birligi'nin İran'daki geçici hükümeti tanıdığını bildiren açıklamasından sonra devrimin başarıya ulaştıgına inandığını, ayrıca bunun ABD için ekonomik, siyasi ve askeri yön- den büyük bir başarısızlık olarak nitelendirdiğini belirttiler 

Bu arada CIA'nın yardımıyla ordunun İran'da bir darbeyi gerçekleştirebilmesi olasılığının bulunduğu yolunda Sovyet basınında hiç bir haber yer almamakta ve böyle bir tehlikenin ortadan kalktığı ifade edilmektedir. 

Sovyetler Birliği "Komünist” Partisi yayın organı "Pravda" gazetesi, ABD'nin bölgedeki ekonomik ve stratejik çıkarların korunması amacıyla diğer ülkelerin içişlerine karışabileceğini yazdı. 


RL la öl zin e ür ma 
Öğretim üyesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) gımızı bilmediği için ziyaretimize gelen bir konuğumuz görmüş. Bunun üzerine dairenin kapısı önünde bekleyen bu kişilere farkettirmeden aşagıya inip durumu karakola bildirmiş, Ancak karakoldan polisler gelene kadar bu kişiler binayı terk emiş." 


Başak, Ankara'ya döndükten sonra olaydan haberdar olduğunu, 


çeşitli kanallardan Emniyete başvurarak güvenlik önlemi alınmasını talep ettiğini, bildirdi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/? 
Tel: 

0611/74 70 38 


Bahtiyar tutuklandı 


(Bastarafı s. sayıadaj Bezirgan hükümeti, Şah döneminin ve Bahtiyar hükümetinin sorumlularını tutuklayarak, halka teşhir etmeye başladı. 

Tutuklananlar arasında eski Başbakanlardan Hüveyda, SAVAK Başkanı Nasıri, Hava Kuvvetleri Komutanı Rabae, Tahran Sıkıyönetim Komutanı Rahimi, İsfahan Sıkıyönetim Komutanı Rıza Naci ve Hava Kuvvetleri generallerin- der Niyabullah Hazıki de bulunuyor. 

Tutuklanan eski yöneticiler, teker teker televizyona çıkarılarak teşhir ediliyorlar. 

Televizyona çıkarılanlardan eski Başbakan Hüveyda, kendi döneminde olup biten her şeyden kendisinin sorumlu olduğunu ancak, işkence olaylarından haberdar olmadığını söyledi. 

Hüveyda'dan sonra televizyona çıkarılan 
SAVAK Başkanı Nime-* 
tullah Nasıri ise, kendi başkanlığı döneminde yapılan işkencelerden haberdar olmadığını, bu konuda bütünüyle Hüveyda'nın sorumlu olduğunu iddia etti. 

Bu arada, Bahtiyar hükümeti döneminde 
Hava Kuvvetleri Komutanı olan General Rabae de, Homeyni'nin kuracağı Cumhuriyet yönetimini benimsedikleri için Bahtiyar'ı desteklemekten vazgeçtiklerini söyledi. Bahtiyar" 
ın geçen Pazar günü Tahran'daki bir silah fabrikasını bombalamaları için kendilerine emir verdiğini de belirten Rabae bu emre uymayı reddettiklerini açıkladı. 

Eski Hava Kuvvetleri komutanı, İran'da bulunan ABD kaynaklı askeri malzemelerin Suudi Arabistan'a ya da Kıbrıs" 
a gönderildiği yolundaki iddiaları da yalanlayarak, “herşey yerli yerinde duruyor ve hava kuvvetlerimiz dünyada ikincidir" dedi. 

Bezirgan hükümetine yakın çevreler, eski dönemden sorumlu olarak daha pek çok kişinin tutuklanacağını ve ağır cezalara oçarptırılacaklarını belirtiyorlar. 

YENİ ATAMALAR 


Şah rejiminden boşa lân çeşitli görevlere yeni atamalar yapıldı. Geçici olduğu bildirilen atamalar şöyle, Genelkurmav 


Bütün ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yer devlete özellikle Rusya'ya karşı birliğe çağırdı. o Açıklamayı yapan CIS'in sözcüsü Behmen Şahsuvar , Bahtiyar hükümetinin o devrilmesin- den sonra, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğunun geçici bir komitenin denetimine girdiğini bildirdi. Şahsuvar ,tüm öğrencilerin ve konsolosluk personelinin bu geçici, komiteyi tanıdığını belirtti. 

Açıklamada CIS'ın 
Bezirgan hükümetini desteklediğini de ifade eden Şahsuvar "Geçici Devrim hükümeti mücadelenin içinden doğmuştur" 
dedi. Sözcü şöyle devam etti: 

"Bugünkü dünya durumunda ve ülkemiz üzerinde Rus tehdidinin arttığı şartlarda, ulusal birlik sorunu büyük önem kazanmaktadır. Parçalanma olursa, bu iki süper devletin özellikle de Rusya'nın işine yarayacaktır. 

"Rusya zaten bir süre- den beri, Kürdistan'da ve Azerbeycan'da ulusal sorunu istismar etmekte ve kışkırtıcılık yapmaktadır. Geçenlerde de Rus yanlıları, Kürdistan'da silah dağıttılar. Bu silahlar Klaşinkof marka olup 
Rus yapısı idi. Ancak halk, Rus yanlılarına rağbet etmedi. Ve bir gösteri düzenlendi. Gösteride halk şöyle bağırdı: 

"Şii-Sünni birliğin kutlu olsun", 'Biz, tek bir tran bayrağı altında birleşmek istiyoruz" 

Şahsuvar , daha sonra şöyle dedi: "Biz CIS olarak, İran'da bütün halkı, bütün güçleri iki süper devlete, özellikle Rusya' 
ya karşı birliğe çağırıyoruz. Burada bir kez daha İran'ın geleceği için birliğin önemini vurgulamak isterim. Bu birlik, Türkiye, Pakistan ve tüm Orta Doğu halklarının da bagımsızlık mücadelesine kuşkusuz büyük bir katkı olacaktır." 


YURT DIŞI BÜROLARI 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 
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Tel: 0334 602 


—215 4060 


Başkanlıgına General 


Muhammed Garani, Baş- 


bakan Yardımcılığına Dr. 
Yazdi, Başbakanlık Sözcülüğüne Emir İntizalu, Radyo ve TV Genel Müdürlüğüne Sadık Kutbza- de, Emniyet Genel Müdürlüğüne General Nevreulzi, Jandarma Komutanlığına General Vahap Kagi. 

HOMEYNİ HALKI 

UYARDI 

Tahran'daki Evin adlı bir hapisane de siviller tarafından ele geçirildi ve 
boşaltıldı. Böylece 15 
bin siyasi tutuklu kurtarılmış oldu... Homeyni yayınladığı o bildirilerde silahlı semt gruplarının kurulmasını ve düzenin bu gruplar vasıtasıyla kontrol edilmesini istedi. Silahların kişisel meselelerin o hallinde kullanılmaması için halkı uyardı. Homeyni'nin y1- yınladığı son tebliğde aynen şöyle deniliyor: 

“Kundâkçılık ve sabotaj bundan böyle haince faaliyetlerdir. Diktatörlük iktidarı parçalandıktan sonra düşmanımız geleceğini söyledikleri kaosun belirtilerini bulduklarını söyleyememelidirler. Eski rejimin bazı savunucuları bugün devrimci maskeyle dolaşıyorlar, bunlarla mücadele edilmelidir. 
Başbakan Bezirgan'ın yürütme unsurları devrimin askerleridir, onlarla beraber çalışın, Asker, jandarma ve polis artık halkın safına geçtiler bu 


yüzden onlara saldırmamalı, bilakis korunmalıdırlar." 


HOMEYNI 
SİLAHLARIN 
YETKİLİLERE 
TESLİM EDİLMESİNİ 
İSTEDİ 


Homeyni, İran halkına yeni bir çağrıda bulunarak, silah bulunduran ki şilerin silahlarını, h metçe kurulan Özel Komiteye teslim etmelerini istedi. Vermek istemeyenlerin ise, aynı komite- ye isim ve adreslerini bildirmelerini istedi. Homeyni, silahların satışının yasaklandığını da bildirdi. 

Homeyni ayrıca, herhangi bir hükümet binasına izinsiz girmek isteyenler hakkında soruşturma açılacağını söyledi. 

İRAN ISRAİL'E 
PETROL SATMAYACAK 

Homeyni'nin yakın danışmanları, Orta Doğu" 
da çıbanbaşı durumunda olan İsrail'e ve ırkçı rejimin iktidarda olduğu 
Güney Afrika'ya petrol satmayacaklarını açıkladılar. 


ABD X 
BÜYÜKELÇİLİĞİNE 
RAMSEY CLARK 
ATANACAK 


Washington'daki çevreler, ABD'nin Tahran Büyükelçiliğine eski Adalet Bakan larından Ramsey Clark'ın atanacağını bildiriyorlar. 


Bayar,AP ve MHP'yi... 


(Bastarafı 1. Sayfada) katıldığı bir toplantı düzenledi. 

Toplantıda esas olarak AP'nin "liberalizmi" ile MHP'nin "dinamizmi"'ni birleştirecek tek bir parti oluşturulması üzerinde durulan bu toplantıya davet edilen bazı Demokrat Partili parlamenterler katılmayı reddettiler. 

Toplantıda, böyle bir birliğin gerçekleşmesinin önündeki önemli engellerden birinin AP Genel Başkanı Süleyman Demirel olduğuna işaret edilerek, bu hareketin başarıya ulaştırılması için Demirel'in "safdışı"' edilmesi gereğine dikkat çekil- 


di. 

AP ve MHP'nin tek bir partide birleştiril i hareketinin iki parti içinde de bazı dayanakları bulunduğu ve bu kanatlar arasındaki irtibatı eski- den MHP Genel Başkan Yardımcısı iken, 1977 seçimlerinden çok kısa bir süre önce partisinden istifa ederek AP listesinden An*ara Milletvekili seçilen M.Kemal Erkovan ile MHP'den Eskişehir Milletvekili Gün Sazak'ın sağladığı bildiriliyor. 

MHP içindeki kanat da böyle birlik için MHP 


istanbul 


(Baştarafı 1. Sayfada) törene, dualar okunarak başlandı, Kendisini, Homeyni'nin Türkiye temsilcisi olarak tanıtan 
İmam Ali Ekber Mehdi 
Pur, törende yaptığı konuşmada, İslam için mücadele edeceklerini ve Kudüs'ün kurtarılması için çaba göstereceklerini belirterek, iki süper devlete ve her türlü 


Ankara'daki 


(Baştarafı 1. Sayfada) şımızdaki tahtaya Acemce yazılar yazılmış ve bir köşeye tek bir kırmızı karanfil iliştirilmiş. Tahtanın sol üst köşesinde "Yaşasın İran Halkının Mücadelesi" kırmızı ka- 


ranfilin yanında "İran'lı şehitlere takdim ediyoruz" yazılı, 


Tahtanın ortasına tebeşirle yazılmış en büyük yazıyı yanımızdaki İran'lı öğrenci tercüme ediyor; 


"Yaşasın Homeyni," 
İranlı öğrencilerin kurduğu komite adına 


konuşan genç, resmi açıklamalarını Türkçe olarak okuyor. 

"Yaşasın İran halkının şanlı mücadelesi. 

"Halkımızın faşizme ve emperyalizme karşı verdiği kahramanca mücadele dünden beri yeni bir döneme girdi. 

"Ankara'daki | İran'lı öğrenciler olarak Ayetullah Homeyni'nin kurduğu geçici, Mehdi Bezir- 


gan Hükümetini desteklemeye kararlıyız. 
"Bütün İran halkı 


komplo ve provokasyonlara karşı tek bir yum- 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genel başkanı Alpaslan Türkeş'in partiden tasfiye edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, sessiz bir şekilde çalışmayı savunuyorlar. Bu konuda haber sızmamasına çok dikkat gösteriyorlar 

Buna karşılık AP içinde eski Demokrat Partililer ve Nurcular, böyle bir birleşmeye karşı çıkıyorlar. Ayrıca çok sayıda AP'li işadamının da MHP ile birleşmenin AP'ye ve kendilerine büyük zarar vereceği görüşüyle buna karşı çıktıkları belirtildi. 

MHP İÇİNDEKİ 
KARŞI KANAT 

MHP içinde de AP'yle birleşmeye karşı çıkan bir kanat var ve bunun liderliğini Gaziantep; milletvekili Cengiz Gökçek yapıyor.Gökçek'ebu konuda en büyük desteği 
Orta Doğu Gazetesi sahibi ve Libya'da bazı inşaatlar yapan Saraçoğlu ailesi sağlıyor. Gaziantep ve Istanbul Ülkücü Gençlik Dernekleri bu kanadı 


destekliyor. 
Bu kanat böyle bir uzlaşmanın MHP'nin dü- 


şüncelerinde ve eylemlerinde yumuşamaya yol açacağını ve MHP'nin kişiliğini kaybettireceğini savunuyor. 


“daki... 


Dölücü akıma karşı olduklarını açıkladı. Mehdi Pur, Ayetullah Homeyni öncülüğündeki İslam devletinde her türlü görüşün serbest olacağını, ancak Moskova yanlısı TUDEH' 
in faaliyetlerine izin vermeyeceklerini bildirdi. 

Mehdi Pur, törene katilan İranlı kadınların salonu terketmelerini de istedi. 


İranlıların... 


ruk gibi birleşmiştir. Bae için savaşan ran halkı her türlü müdahaleye karşı çıkmaktadır ve bağımsızlık ve demokrasi düşmanlarını yokedecek güçtedir. 


Alkışla, ve Farsça bağrılan sloganlar tatlı bir bahar güneşinin aydınlattığı bahçeye taşıyor. "'Basından soru sormak isteyenler var mı? 
diyorlar, biz de soruyoruz: "Ankara'da bu mücadeleyi desteklemeyen İranlı var mı?" 

Komite başkanı genç mutlu bir gülümseme ile yanıtlıyor: 

""Sefarette büyük bir çoğunluk İran halkının mücadelesini destekleme- ye kararlıdır. Sefir hariç. 
Ancak Savak ajanları, sefarette çalışanları, İran'lı öğrencileri, hatta Türkiye'den geçen İran'lı yolcuları çeşitli zorbalıklarla ezen kişiler katılmadılar. Herhalde bize katılmaya yüzleri yoktur, 
İran Kültür Evi'ndeki bütün öğretmenler ve bütün çalışanlar da halkımızın mücadelesini destekliyorlar." 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt içi 


108 TI 
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sonları ise yakındır. 


değildir. 


mıştır. 


yalizmidir. 


mektedir. 


tir 


Şahlara kalmayan dünya 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Papadopulos cuntası, Tayland'daki faşist klik, Kamboçya'da Lon Nol, Vietnam'da Van Tiyö kliği, Laos'taki Amerikancılar, Gine Bissau, Angola ve Mozambik'teki sömürgeci faşistler, İspanya'da Franko rejimi, Türkiye'de 12 Mart diktatörlüğü ve en son Şah Pehlevi birbiri ardı sıra müzedeki yerlerini aldılar. Nikaragua'da Somoza'nın Tayvan kliğinin, Güney Kore'deki kukla Park Çung Hi'nin ve Şili'de Pinoşe'nin 


Bu dizinin önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlanacağını söylemek herhalde bir kehanet 


Hepsinin de, pirleri olan Hitler'in yanına gitmek için yaşadığımız yılları beklemesi, raslantı olarak görülemez. Olayın özeti ABD emperyalizminin gerilemesi ve artık kendine bağlı faşist dik tatörlükleri ayakta tutacak gücü kaybetmesidir. ‘Tayvan kliğinden sonra Şah'ında Amerika" dan yakınmasının sebebi budur, Efendi uşaklarini kurtarainıyor ve yalnız bırakıyor. Geri ülkelerde faşist diktatörlükler, ancak saldırgan emperyalist devlete dayanarak kurulabilir ve kaderleri de ona bağlıdır. 

Artık 1950'lerin ve 1960'ların yerinde yeller esmektedir, Bugün ABD Hitler"in çizmelerini Sovyetler Birliği'ne kaptırmış bulunuyor. Ve bu nedenle bütün dünyada savunmaya geçmiştir. 

Şah'ın yıkılması bu olayın en son kanıtıdır. 

İkincisi: Günümüzde faşizmin merkezi Moskova'ya kaymıştır. Dünyamızda Amerikancı faşist diktatörlüklerin modasının geçmesine paralel olarak yeni bir moda başlamıştır, Bugün revaçta olan, Sovyetler Birliği'ne sırt dayayan sosyal-faşist diktatörlüklerdir. Bu tür rejimler artık yalnız Doğu Avrupa ve Moğolistan'da hüküm sürmüyor, Sovyetler Birliği, işgaller ve darbeler yoluyla Asya ve Afrika'ya faşist diktatörlük ihraç etmektedir. Frankoların, Salazarların, Van Tiyölerin, Lon Nollerin ve Şahların dönemi sona ermiş; Castroların, Tarakilerin, Mengistuların, Le Duan ve Heng Samrinlerin dönemi açıl- 


Artık dünyamızda faşizme ve savaşa karşı mücadelenin esas hedefi, Sovyet sosyal-emper- 


İran ne olacaktır? Bugün soru budur. 

Şah'a karşı mücadele zaferle sonuçlanmıştır. 
Demokrasi ve özgürlük için mücadele hiç şüphesiz bundan sonra da devam edecektir. Fakat bugün İran'ın milli bağımsızlığına ve demokrasiye yönelen bir numaralı tehdit, artık yıkılan Şah' tan değil, Sovyet sosyalemperyalizminden gel- 


İran halkı birinci cephede zafer kazanmış ve Şah'ı yıkmıştır. Bakalım şimdi büyük bir manevra yeteneği göstererek cephesini Sovyetler Birliği'nden gelen tehdide döndürebilecek midir? iran'ın geleceğini belirleyecek olan budur. Orta Doğu'daki gelişmeler de büyük ölçüde İran'ın milli birliğini gerçekleştirmesine bağlıdır: 

Komşu İran ile ülkemizin, meseleleri de ortaktır, geleceği de. Her iki dost ülke bugün Sovyetler: Birliği'ne karşı bağımsızlığını ve egemenliğini savunmak, her türlü bağımlılık ilişkilerin- den kurtularak ayakları üzerinde doğrulmak ve demokrasi temelinde milli birliklerini sağlamlaştırmak görevleriyle karşı karşıya bulunuyorlar. 

ABD, Şah'ı desteklemekten vazgeçerek ve bugüne kadar demokrasinin yolunu kesecek bir darbeye kalkışmayarak, kendi hesabına akıllı davranmış ve geçmişten bazı dersler çıkardığını göstermiştir. Pehlevilerin damadı ve CIA'nın İran'daki has adamı, eski başbakan Zahidi'nin Amerika'dan kapı dışarı edilmesi bu tutumun en son örneğidir. Ümit edelim ki, Washington bu çizgiyi sürdürsün. Aksi halde Sovyetler Birliği" nin İran'da güç toplaması için en elverişli şartlar yaratılmış olacaktır. 

Şahlar, diktatörler, MHP'ler, Sovyetler Birliği'nin tehdidi altındaki ülkelere, bölünme ve zayıflıktan başka bir şey getirmiyorlar. Sovyet sosyal-emperyalizmine ancak özgürlük temelinde birleşen bir ülke başarıyla direnebilir. 

Şahların ayakta duramadığı bir dünyada, MHP'yi ve devlet içindeki suç ortaklarını ayakta tutmaya çalışmak boşuna çabadır ve Sovyet sosyal emperyalizmine yapılan en büyük iyilik- 


Ergun Göze... 


(Bastarafı 1. Savfada) 
şu cumlelerle saldırıyor: "Hesap günü geldi mi, beyin takımınız da, takımınızın beyni de tebdilini şaşıracaktır. Unutuldu mu sanıyorsunuz? Alda- 
—————— 


Butto'nun 


(Baştarafı 1. Sayfada) Mahkemenin kararını yeniden gözden geçirmesi için dün sabah Yüksek Mahkemeye resmen başvurdu. 

Yüksek oMahkemenir itirazı kabul etmemesi halinde eski Başbakan büyük bir olasılıkla yarın asılacaktır. 

Öte yandan Romanya 
Devlet Başkanı Çavuşesku, Kenya Devlet Başkanı Daniel Arap Moi, 
Suriye Devlet Faşkanı 
Hafız Esad, Irak Devlet Başkanı Ahmed Hasan 
El Bekr ile Afganistan Devlet Başkanı Taraki' 
nin Butto için verilen ölüra cezasının bağışlanmasını istedikleri bildirildi. 


Yurt Dışı 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
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niyorsunuz. 'Titreyiniz." 
"“Yüzbinlerin helal ekmeğine mani sürdünüz, attınız, kovdunuz, işine gidemez hale getirdiniz, kaç fidan söktünüz, kaç dal kırdınız, kaç aile mahvettiniz, kaç gencin kanına ekmek doğradıniz, unutuldu mu sanıyorsunuz, titreyiniz." 
Ergün Göze, bütün yurtta tepkilere yol açan ünlü gazeteci Abdi İpek- 


çi'nin öldürülmesini de ele alıyor: 
"En yakın gazeteci 


dostunuz da cinayete kurban gitti. Ve siz ne faşistler yaptı' diyebildiniz, Ne de katili bulabildiniz. Tam manasıyla 'fos'ladınız. Titreyiniz" 

"Ümit gibi, ölmez sanilan bir mübarek duyguyu önce sahte yelpazeler ve atomik körüklerle havalandırdınızsa da sonunda öldürmek gibi bir başarıya ulaştınız. Kan, zulüm, işkence, pahalılık, adaletsizlik sizin programınız oldu. , Ve işte sonunuz geldi..." 


(Santimi) 250 lira 
(santimi) 300 lira 
(Santimi) 100 tira 
30 lira 
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© Rusya, dıs temsilciliklerinde 


nornialin çok üstünde eleman bulunduruyor. Moskova'nın gözünü diktiği ülkeleri anlamak için elçiliklerdeki temsilci sayılarına bakmak bile yeterli 


© KGB, Mısır Haber Alma Servisi Şefi 


Sami Şeref'e bir Moskova ziyareti sırasında el atmıştı. KGB ona, tam bir Arap milliyetçisi rolü oynama görevi verdi. Şeref'in açtığı yoldan, KGB Mısır Haber Alma Servisinin içine sızdı 


Almanya Başbakanı Willy Brandt'ın özel danışmanlığına kadar yükselen ve önemli sırları çalan Günther Guillaume, Brandt ile Alman sendikaları eski Başkanı Vetter'in arasında görülüyor. KGB, Almanya'da özellikle Doğu Almanları kullanıyor... 


Mısır'ın Îskenderiye kentinde Rus Başkonsolosu Sumilov, KGB görevlisi Sbirunov ve konsolosluğa yeni atanan Vladimir Nikolayeviç Saharov, 1969 ilkbaharında, elçilikte Nasır ve Mısır hükümetinin durumunu görüşüyorlar. Genç diplomat Saharov, sözü Hasan el Heykel'e getirir ve bu ılımlı yazarın Mısır hükümeti üzerindeki etkisinden bahsederek, bu- 


nun Sovyet Rusya'ya zorluk çıkartıp çıkartmadığını sorar. 


KGB görevlisi Sbirunov: "Hayır, Şeref-yerinde oldukça, etkisi olmaz. 
Sami Şeref, hükümetin en yetkili adamı ve Nasır'ın antelijans danışmanıdır. O bizim de en güvendiğimiz adamdır" der. 

Sbirunov, Sami Şeref" 
ten bahsederek, aslında gevezelik etmişti. Şeref, gerçekten de KGB'nin en önemli ajanlarından biriydi. KGB bu gibileri, daha tanınmamışken, gelecek yıllarda önemli görevlere yükseleceğini hesap ederek avlardı. KGB, Sami Şeref'e bir Mosko-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Uluslararası örgütler özellikle Birleşmiş Milletler örgütü ve bu örgüte bağlı kuruluşlar KGB' nin yuvalandığı yerlerdir. Yukardaki fotoğrafta 1978 yılının Ekim ayında gizli Amerikan belgelerini çalarken Yakalanan Birleşmiş Milletler'de görevli iki KGB mensubu Rus görülü- 


ULAŞTIRMA ŞUBESİ 
SOSYALİST ÜLKELER ŞUBESİ KAPITALIST ÜLKELER ŞUBESİ 


yor 


va ziyareti sırasında el atmıştı. Ona, Mısır hükümetinde açıkça Sovyet yanlısı bilinenlerle fazla ilgi kurmamasını söylemiş, tam bir Arap milliyetçisi rolünü oynama görevi vermişti. 

Sami Şeref, görevi sırasında KGB ile ortak operasyonlar yapılmasını 


KGB, özellikle Rusya'da yaşayan yabancı ülke temsilcilerini avlamaya büyük önem veriyor. KGB özellikle bu iş için özel eğitimden geçmiş fahişe casus kadınları kullanmaktadır Fotoğrafta KGB'nin 


"lokma"'ları bir KGB tatbikatı sırasında görülüyor. 


KGB'nin en büyük dayanakları: 


Moskova'nın emrindeki partiler 


Rusya'nın dış ülkelerdeki en büyük casusluk kolları, Moskova'nın hınk deyicisi partilerdir. 
Bu partiler, Moskova'nın dışta yayılma siyasetlerini kendi ülkelerinde uygulamaya koyan ve vatanlarını Rusya'nın uydusu haline getirmeyi baş görev sayan beşinci kollardır. Bu partiler, halkın haklı taleplerini ve bu talep uğruna başlattıkları mücadeleyi istismar ederek Rusya'nın menfaatleri doğrultusunda etkilemeye çalışır. 
KGB'nin Sovyet haber ajansları veya diğer kanallarla yaydığı ve Rusya'nın gerçek yayılmacı amaçlarını gizleyen bütün yalan bilgi ve haberleri, bu partilerin propaganda malzemesini oluşturur. KGB, bu partilere yön verir ve Rusya'nın siyasetleri doğrultusunda seferber eder. 
Ayrıca KGB ajanları, bu partiler aracılığıyla, ülke hakkında ihtiyacı olan bütün gizli bilgileri elde etmekte zorluk çekmez. 


Mülteciler kampı 


Revizyonist partilerin kökleri vatan topraklarında değil, Moskova'da oldukları için, beslenme ‘kaynakları da Rusya'dır. Moskova'da, Doğu Almanya'da ve diğer bir çok Doğu Bloku ülkesinde, bir çok besleme parti liderinin ve mensuplarının kaldığı mülteci binaları bulunmaktadır. Sovyet emekçilerinin sırtından vurulan paralar, bu mensuplara ve onların karanlık ve yıkıcı faaliyetlerine akıtılır. İran Tudeh Partisi yönetici kadrosu yıllardır Moskova'da karargah kurmuştur. Sahte Türkiye Komünist Partisinin mülteci liderleri de yıllarca Rusya tarafından beslenmiş ve hâlâ beslenmektedir. Bu partinin lideri İsmail Bilen, Rusya'da kaldığı sürece KGB'nin güvenilir bir elemanı olarak dışarıdaki ve Rusya'daki Türkleri kontrolle görevlendirilmiştir (Bak: Zekeriya Sertel'in Nazım Hikmet anıları) 


Moskova yanlısı partilere akıtılan milyonlar 


Moskova, KGB veya sözde ticari şirketleri aracılığıyla bu partilerin faaliyetlerini açıkça finanse eder. Almanya “Komünist” Partisine her yıl 50 milyon mark verildiği Alman hükümeti tarafından resmen açıklanmıştır. Portekiz'deki revizyonist partiye akıtılan paraların makbuzlarının fotokopileri o yayınlanmıştır. 
Gene Rusya'ya bagımlı Brezilya revizyonist partisinin lideri Adauto Don Santos'un, Brezilya'daki KGB ajanlarıyla temas halinde olduğu ve binlerce dolar aldığı saptanmıştır. 


Moskova'ya davet edilenlerden beklenen hizmet 


KGB ayrıca. dış ülkelerde Sovyet yanlısı bir kamuoyu yaratmak için. çeşitli meslekler- den kimseleri de avlar. Türkiye'de örneklerini bol bol gördüğümüz gibi, ülke içinde çeşitli 


mesleki alanlarda etkili kişiler, sanatçılar, sendikavılar, artistler yazarlar, „bilim adamları, basın mensupları ve hatta politikacılar KGB'- nin etkileme hedeticrido Bunlar sik sik Rusya ya davet edilirler. kendiline payeler verilir. övülür, Rusya mın ne kadar barışçı ve 


dost” oldugunun propagandası yapılır. Sonra ülkelerine döndüklerinde kendilerinden hizmet beklenir. KGB. bunlardan bazılarını ajan olarak avlayabilir. En azından bu kimselerin kendi kamuoylarını, çevrelerini ve hükümeti Rusya'nın politikası yönünde etkilemesi sag'anır. Bunların çogu, bilmeyerek Sovyet propagandasına alet olmuş kimselerdir. 

KGB. dış ülkelerde seçtiği bir çok kimseyi de Moskova'ya veya başka merkezlere “eğitim"'e gönderir. Bunlar ülkelerine döndüklerinde doğrudan KGB'nin gizli ajanları olarak çalışırlar. 


kararlaştırdı. Nasır'ın en yakın adamı ve Mısır Haberalma Servisi Şefiydi. 
Sami Şeref'in yardımıyla 
KGB Mısır haber alma subaylarının eğitimini üzerine aldı, Böylece Mısırlı subaylar yoluyla hükümetin içine iyice nüfuz etti. 
Şeref, Mısır entelijansın- da tamamen kendine bağlı bir şebeke kurdu. 
Başkan Nasır'a yollanacak raporları kendisi seçiyor, böylece Başkan'ın ulusal politika için muhtaç olduğu istihbaratı 
KGB kendi kontrolü altına alıyordu. 


Bizi temizlediler 


Saharov Kuveyt'e atanmıştır. Yıl 1971'dir. 
Kuveyt elçiliğinde görevli Lubanov: 


— Kahire haberini duydun mu? 

— Hayır. 

—Bizi (o temizlediler. 


Enver Sedat bütün adamlarımızı tutukladı. Sabri, Cuma, Fevzi hepsini... 

— Aralarında Sami Şeref de var mi? 

— Entelijans şefi mi? 
Evet, o da var! 

Başkan Sedat, Mısır hükümeti içindeki KGB ajanlarına önemli bir darbe indirmişti. Moskova şaşkına döndü. Sedat, Moskova'nın kendine 
,karşı bir darbe hazırlığını önceden haber almış ve atik davranmıştı. Şeref ve 90 yardakçısı tutuklandı. Bu tutuklamalar, Moskova'da felaket havası estirdi. Orta Doğu'da Sovyetler'in durumu, milyarlarca yatırımla birlikte mahvolmuştu. 

Genç diplomat Vladimir Nikolayeviç Saharov ise kısa bir zaman sonra Amerika'ya iltica edecekti. Çünkü bir zamandır CIA'nın adamı olarak faaliyet gösteriyordu. 


Dış ülkelerdeki 


casuslar Ordusu 


Sovyetler Birliği dış ülkelerde tam bir "KGB Ordusu" bulundurmaktadır. Birçok ülkedeki Sovyet temsilciliklerinde 
KGB ve GRU görevlileri- nin sayısı, elçilik mensuplarının yüzde 80'ini bulur. Casusluk faaliyetini gerektiği gibi yürütebilmek için, Moskova dış ülkelerde gerektiğin- den fazla diplomat bulundurur. Örneğin 1971 
de Meksika'nın Rusya'- da diplomatik dokunulmazlığı bulunan 5 görevlisine karşı, Meksika'daki Sovyet diplomatlarının sayısı 60 idi. Moskova'da 
108 Amerikalıya karşı 
Rusların o Washington'da 
189 görevlisi bulunmaktadır. 1971'de Moskova'- da 2 Lübnanlıya karşı, 


1977 yılının Aralık ayında, İran ordusunun sırlarını KGB ajanlarına sattığı ve KGB'nin casusu olarak çalıştığı için idam edilen İranlı General Ahmet Mogharebi. KGB, rüşvet, şantaj ve çeşitli yollarla, ordu subaylarını bile vatanlarına ihanete zorluyor... 


KGB, yabancı gizli servislerin de içine sızmakta ve gizli servis elemanlarını Rusya lehine çalıştırmaktadır. Yukardaki fotoğrafta bir CIA ajanı iken KGB lehine çalışmaya başlayar ve 


çok gizli belgeleri çalan Kampiles görülüyor 


Amerika'da casusluk yaparken yakalanan Sovvet denizci İvan Boğalski. 


Beyrut'ta 31 Rus, 4 Danimarkalıya karşı Kopenhag'da 31 Rus, 87 Batı Ülkesinin Moskova'daki toplam 809 diplomatına karşı, Rusya aynı ülkelerde toplam 1796 Rus diplomat bulunduruyordu. 


10 yılda dışardaki 
Sovyet temsilcilerinin sayısı yüzde 5U arttı 


KGB'nin dünyadaki 
casusluk faaliyetleri 1960 
"lardan sonra arttı ve 70'- lerden sonra da yoğunlaştı. Ünlü Anlaşmazlıkları İnceleme Enstitüsü bu konuda 1973 yılında yaptığı bir değerlendirmede şunu belirtiyordu. 
"On yıl önce Sovyet resmi temsilcilerinin sayısı 
bütün Avrupa'da 1485 
iken, şimdi yüzde 50 artarak 2146'ya çıkmıştır. 
NATO ülkelerinde ise diplomat olarak bulunan her 4 Sovyet görevlisinin 3'ü, Sovyet casusudur." 

Sovyetler Birliği büyükelçilerinden bazıları 


da KGB subayıdır. 1972'- de Endonezya'ya büyükelçi olarak atanan Kuz- 


netsov, daha önce 
Londra'dan (o kovulmuş, 1960'da Mareşal Tito" 


nun bürosuna dinleme cihazı yerleştiren şebeke- nin başındaydı. Bir başka KGB elçisi, Arjantin'de 
20 arabanın yakılmasıyla 
sonuçlanan bir ayaklanmayı yönetmişti. 

KGB ajanları başka maskeler altında da dış ülkelere yerleşmektedir. 
TASS ajansı elemanları, Sovyet Hava Yolları AEROFLOT, NOVOSTİ ajansı, Sovyet ticari delegasyonları gibi örgütler- deki Sovyet vatandaşlarından büyük bir kısmı 
KGB veya GRU casusudur. Ayrıca Moskova'nın dış ülkelerde yürüttüğü ticari faaliyetler ve kurdugu şirketler de KGB'nin birer yuvalarıdır. 


YARIN: KGB'nin 
Türkiye” deki faaliyetleri 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EĞİTİM ŞUBESİ 


DIŞ ÜLKELERDEKİ RUS ASKERİ ATEŞELER GRU SUBAYLARIDIR 


1967 yılında İtalya'da Girogio Rinaldi adında bir İtalyan askeri casusluk + 


yaparken tutuklanır. 


Sorgulamasında, 


Rinaldi, Rus Askeri İstihbarat 


örgütü GRU hesabına çalıştığını itiraf eder. Verdiği bilgiler ışığında, 7 Batı ülkesinde, 29 GRU casusu daha tutuklanır, Aynı yıl, ABD'de yarbay Wiliam Whalen'in de GRU casusu olduğu ortaya çıkartılır. 1963'te de İsveç'te Albay Stig Vennerström Rus Askeri Casusluk örgütü elemanı olduğunu 


açıklamıştır. 


3 yıl önce İsviçre'de hava generali Jeanmarie'nin Ruslar hesabına 
çalıştığı ortaya çıktı. Jeanmarie 10 yıldanberi İsviçre'deki Sovyet elçiliğinde üslenmiş olan GRU ajanına gizli bilgiler vermekteydi. İsviçreli Rus casusu 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Bu örnekler, Moskova'nın Batı savunma sistemini çökertmek için yaptığı casusluk faaliyetlerinden sadece birkaçıdır. Hızla silahlanan Rusya, özellikle NATO ülkelerinde, genel olarak da bütün dış ülkelerde askeri casusluk faaliyetini alabildiğine sürdürmektedir. 

.Rusya'nın askeri istihbarat örgütü GRU, stratejik, taktik ve teknik askeri bilgiler toplar. Sovyet Genelkurmayı bu bilgiler ışığında saldırı strateji 


ve taktiklerini düzenler. 


Bu nedenle, dış ülkelerdeki Sovyet elçiliklerinde görevli bütün ateşemiliterler aynı zamanda GRU istihbarat subaylarıdırlar. 

GRU'ya bağlı casuslar legal ve illegal bir konuma sahiptir. Ateşemiliterler dışında elçilik katibi, tercümanı ve hatta şoförü gibi diplomatik dokunulmazlığı olan "basit görünümlü"' memurlardan bir çoğu da, GRU'ya 


bağlıdırlar. 


Yerli halktan GRU ajanları 


3 


GRU ajanları, dış ülkelerde bazen "hasum görünüşlü" meslek sahipleri olarak da faaliyet yürütür. GRU irtibat ve istihbarat subayları, genellikle bulundukları ülkenin yerli halkı arasından kendilerine ajan bulurlar. 

GR U'yu halen Orgenaral Pyotr I. Ivasufin yönetmektedir. 

Bu sayfada örgütsel yapısını açıkladığımız Sovyet Askeri İstihbarat 


Servisi GRU'nun en önemli iki bölümü 


Haber Değerlendirme ve Ope- 


rasyon Daireleridir. Dış ülkelerdeki çeşitli operasyonlar, sabotaj ve yıkıcılık faaliyetleri OPERAŞYON DAİRESİNCE yürütülür. 

Sovyet Genelkurmayına ve Savunma Bakanlığına bağlı olan GRU, KGB'den idari bakımdan bağımsızdır. Ancak KGB Rusya'nın esas dasus- 


luk örgütüdür ve GRU ile çoğu defa işbirliği içinde çalısır. 


Son8 yılda kovulan 


Rus casusu sayısı: 1000 


KGB'nin casusluk ve yıkıcılık faaliyeti dünyada büyük tepkilere yolaçıyor. Gün yok ki, çeşitli ülkelerde KGB casusları ortaya çıkartılmasın, tutuklanmasın ve kulaklarından tutulduğu gibi sınır dışı edilmesin. 

Rusya, aslında kaldırdığı taşı kendi ayağına düşürmektedir. Ülkeler, Rusya'nın yıkıcılığını somut olarak görüyor, KGB'ye karşı tedbirler alıyor ve mücadele ediyorlar. Bazen de çeşitli ülkelerde günlerce süren KGB avlama operasyonları başlatılıyor. Bütün dünyada, hemen hemen tüm Rus temsilciler sürekli gözaltında tutuluyor, Bu da Rusya'nın kötü niyet ve şöhretinin ne kadar yaygın olduğunu gösteren bir olgu. 

KGB'nin dış operasyonları arttıkça, ortaya çıkartılan ve kovulan Rusların sayısı da durmadan artmaktadır. 

Rusya, özellikle NATO ülkelerinde yoğun bir faaliyet içinde. KGB, Almanya'daki faaliyetlerini özellikle Doğu Alman casüsları aracılığıyla sürdürmekte, ancak Doğudan KGB'- ye bağlı casuslar da bu ülkede cirit atmaktadır. Sadece 1971 yılında Almanya'da 47 casus yakalanmıştır. Bu ay içinde bir Doğu Alman gizli servis görevlisinin iltica ederek casusların listesini vermesiyle bu ülkede tekrar bir casus avı başlamıştır. Alman yetkililer ülkede 4000 kadar Doğu Alman ve Rus casusunun bulunduğunu belirtiyorlar. Gunther Guillaume, Dogu Alman casusu, Brandt'ın özel danışmanlığına kadar yükselmiş ve or- 


taya çıkınca da Brandt'ın Alman Başbakanlığından düşmesine yol açmıştır. 

Çeşitli ülkelerde ortaya çıkartılan Rus ajanlarına birkaç örnek verelim: Meksika, 1971'de Meksikalı öğrencilere gerilla eğitimi yaptırdıktan sonra tekrar Meksika'ya soktukları anlaşılan § KGB subayını sınır dışı etti. Mı- 


sır ve Sudan onlarca Rus casusunu ül- 


kelerinden kovdu. 1971'de İngiltere tümü casusluk olaylarına karışan toplam 105 Sovyet temsilcisini sınır dışı etti. 1972'de Belçika 9 Rus casusunu, Bolivya aynı yıl 69 Sovyet temsilcisini ve Kolombiya 3 KGB subayını ülkelerinden kovdu. 

Afrika'da KGB ajanlarının bazı Afrikalı liderlere suikastler tertipledikleri tespit edilmiştir. Fildişi Sahilleri casusluk faaliyetleri yüzünden Rusya ile diplomatik ilişkilerine son vermiştir. 

Bu yılın başında Norveç casusluk yapan ve hükümette çalışan memurlara rüşvetler teklif eden 6 Rus diplomatını sınır dışı etti. 

Son üç yıl içinde sadece Latin Amerika ülkelerinde 200'e yakın Sovyet ajanı kovuldu. 

Japonya hükümeti neredeyse zamanını Rus casuslarını izlemek, ortaya çıkartmak ve sınır dışı etmekle geçirmektedir. 

Tam olmayan bilgilere göre 1971- 
78 yılları arasında 30'dan fazla ülkede 1000'den fazla Rus casusu ortaya çıkartılmış veya sınır dışı edilmiştir. 


